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Thema Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) en de gevulde tijd 

Dit jaar werd alom herdacht dat Dietrich Bonhoeffer 80 jr geleden door de nazi’s 
werd vermoord. Dat, in verbinding met het prachtige oudejaarsavondlied 511 dat 
in het liedboek staat, is een heel goede reden om aan het eind van het jaar bij 
enkele van zijn gedachten stil te staan.  

Overdenking 

Door goede machten trouw en stil omgeven, behoed getroost, zo wonderlijk en 
klaar, zo wil ik graag met u, mijn liefsten leven, en met u ingaan in het nieuwe 
jaar.  

Betekenisvolle woorden, zeker, maar ze worden extra bijzonder als je bedenkt 
dat B ze schreef ter gelegenheid van de jaarwisseling 1944-45, nu ruim 80 jr 
geleden. Objectief gezien en menselijkerwijs gesproken gaven B 
levensomstandigheden weinig aanleiding om vol vertrouwen de toekomst 
tegemoet te zien. Hij zat op dat moment gevangen in de keldergevangenis van 
het hoofdkwartier van de Gestapo. Hij werd verdacht van medeplichtigheid aan 
de aanslag op Hitler in 1944.    

Niet iedereen zal Dietrich Bonhoeffer scherp voor de geest hebben. Daarom 
eerst kort iets over zijn leven. B wordt in 1906 in het Duitse Breslau geboren als 
zesde kind in een intellectueel  gezin van gegoede huize. Vader is psychiater, 
moeder onderwijzeres. Hoewel het gezin niet erg kerkelijk is kiest B toch voor 
een studie theologie. Voor hem is de kerk absoluut niet achterhaald, maar ze 
moet wel steeds opnieuw hervormd worden. Op jonge leeftijd promoveert hij in 
Berlijn op de sociologische structuur van de kerk. Voor verdere studie in New 
York aanbeland komt hij in aanraking met de sociaal-maatschappelijke kant van 
het kerkewerk in de beroemde wijk Harlem. Tot dan is B toch vooral 
studeerkamergeleerde, maar nu ervaart hij dat en hoe het evangelie zeggings- en 
daadkracht kan krijgen in het dagelijks leven op straat. Hij gaat een rol spelen in 
de internationale oecumene en wordt een vooraanstaand figuur in de Duitse 
Bekennende Kirche. Een binnenkerkelijke beweging die zich zeer kritisch 
opstelt tegenover de nazi’s. Bonhoeffer wordt directeur van een 
predikantenseminarie en dito leefgemeenschap. Hij schrijft er twee van zijn 
bekendste werken: Navolging, een uitleg van de Bergrede en 
Gemeenschapsleven, over zijn persoonlijke omgang met God. Hoewel hij na een 
studiereis in het veilige Amerika zou kunnen blijven, keert hij heel bewust terug 
naar het duistere Naziduitsland. Hitler en de Tweede WO zullen bepalend zijn 
voor de rest van zijn leven. Via familiebanden raakt hij betrokken bij het verzet. 
Eerst propageert hij nog een pacifistische levenshouding, maar na het zien van 

 



een verfilming van het boek  Im westen nichts neues verander dat. B raakt 
betrokken bij de mislukte aanslag op Hitler van 20 juli 1944 en wanneer zijn 
betrokkenheid bekend raakt wordt hij enkele dagen voor het eind van de oorlog 
op persoonlijk bevel van Hitler opgehangen. De brieven die B uit de gevangenis 
geschreven heeft raken na zijn dood wereldwijd bekend onder de titel 
Widerstand und Ergebung, Verzet en Overgave. In deze vaak heel persoonlijke 
brieven schetst B de contouren van een vernieuwd naoorlogs christelijk geloof.  

Een geloof waarin vragen net zo belangrijk zijn als antwoorden en het leven in 
deze onze aardse werkelijkheid centraal moet staan en niet het leven in  het 
hiernamaals.    

Vanuit de gevangenis schrijft B dus door goede machten trouw en stil omgeven 
te zijn. Om dat onder die omstandigheden zo te kunnen schrijven, daar kun je 
alleen bewondering voor hebben, verwonderd sta je er bij stil. Zoals je ook 
verwonderd kunt zijn over wat mensen allemaal aan leed en tegenslag te 
verstouwen hebben in hun leven terwijl ze toch positief gestemd blijven en niet 
cynisch of wanhopig worden. Uit B woorden bij de jaarwisseling 44/45 spreekt 
innerlijke moed, standvastigheid ook, trouw en vertrouwen. Er spreekt ook een 
besef uit van tijd die verglijdt, nimmer weerom komt en daarom goed en 
zorgvuldig benut moet worden, waar je ook bent, in welke omstandigheden je je 
ook bevindt.  

Tijd, schrijft B in zijn brieven, tijd is het kostbaarste waarover we kunnen 
beschikken omdat het onvervangbaar is. De gedachte aan tijd die zomaar 
verloren gaat maakt hem onrustig. ‘Verloren tijd’ is tijd waarin je niet volop als 
mens leeft, geen ervaringen opdoet, niets leert noch creëert, nergens van geniet 
of nergens aan lijdt. Verloren tijd is lege tijd. Juist in de gevangenis beseft B dat 
ook in de vreselijke omstandigheden van zijn gevangenschap tijd niet verloren 
mag gaan. Veel is hij in de gevangenis kwijtgeraakt, maar niet de tijd. Ook daar 
leeft hij, doet ervaringen op, leert en lijdt.  Natuurlijk weet hij dan nog niet zeker 
dat hij door de nazi’s vermoord zal worden, maar naïef is hij niet. Hij houdt er 
ter dege  rekening mee. Op 11 april 1944 schrijft hij: gisteren hoorde ik iemand 
zeggen dat de laatste jaren voor hem verloren jaren waren. Ik ben heel blij  dat ik 
dat gevoel nog geen moment gehad heb. Wanneer mijn huidige situatie het einde 
van mijn leven zou zijn, dan heeft het een betekenis die ik in geloof zou 
proberen te verstaan. / Ook schrijft hij dat een gevangene die zich vóór hem in 
zijn cel bevond boven de deur de volgende woorden had neergekrabbeld: Over 
100 jr is het allemaal voorbij./ Maar dat spreekt B dus absoluut niet aan: hij laat 
zich liever leiden door woorden uit ps 31: Mijn tijden zijn in uw hand.  

Oudejaarsavond gemeente, luisteren we naar diepzinnige en 
bewonderenswaardige gedachten van B. Troosten zulke gedachten ons nu, geven 
ze ons wat kracht en levensmoed? Na een veelbewogen jaar dat ons wellicht 
persoonlijk maar zeer zeker ook als samenleving veel zorgen baarde en dito 

 



vragen opriep: in wat voor wereld en tijd leven we en waar koersen we op af? 
Waar gaan we in het nwe jr naartoe? Voor welke idealen staan we, wat 
betekenen de remonstr beginselen van vrijheid en verdraagz, welke waarden 
moeten leidend zijn in ons gezamenlijke leven?  

Hoe helpen de woorden van B. ons daarbij? Ik geef twee overwegingen mee 
staande op de drempel van het nwe jaar.  

In de eerste plaats over tijd die al dan niet verloren gaat, waarin je wel of niet 
leeft, ervaringen opdoet, leert, lijdt, liefhebt. Juist op een avond als deze zijn we 
ons bewust van de onomkeerbaarheid van de tijd. Hoe kort geleden nog maar 
kwamen we hier ook bijeen op oudejaarsavond en hoe bijzonder klonk 2025 ons 
toen nog in de oren. Het jaar is bijna voorbij. Oorlogen zijn begonnen, beëindigd 
en opnieuw opgelaaid. Er was vrede in ons land, maar de oorlog was dichtbij en 
de Ukraiense vluchtelingen herinneren ons er dagelijks aan. Armoe is bestreden 
en toch zijn er nwe armen bijgekomen. Hartverwarmende initiatieven bezorgden 
ons vreugde maar tegelijk baarden crises en scherpe tegenstellingen ons grote 
zorgen. We demonstreerden massaal vanwege Gaza en het klimaat. Kinderen 
werden geboren maar we namen ook afscheid van dierbaren en van wereldwijd 
bekende persoonlijkheden als Jane Goodall en Brigitte Bardot. Allebei 91 
geworden en in 1934 geboren, allebei dierenliefhebbers en tegelijk zo ontzettend 
verschillend. Hoe bewust hebben we dit alles beleefd, stonden we echt stil bij 
gebeurtenissen in ons individuele en collectieve bestaan, of sloten we alles maar 
weer snel af, sloten we ons ervoor af, om zo snel mogelijk door te gaan? Nog 
verder en nog intenser. B waarschuwt ons op deze avond voor het gemak 
waarmee we de tijd door onze handen laten glippen.  Hebben we de tijd ons 
gegeven op de goede wijze gebruikt, voor onszelf en voor anderen? Hebben we 
bewust tijd genomen om na te denken over wat voor ons echt belangrijk is in het 
leven? Hebben we tijd genomen om er te zijn voor een ander, bijv door te 
luisteren naar wat die ander ons te vertellen heeft?  Leef bewust zegt B, sta stil 
bij de dingen, sta open voor wat er om je heen gebeurt en neem de tijd voor wat 
voor jou prioriteit in het leven heeft. Geef daar dan ook jouw tijd aan. Zelfs in de 
gevangenis kan tijd gevuld of leeg zijn. Kies voor gevulde tijd, niet in de zin van 
tijd die zo vol mogelijk gepropt wordt, maar in de zin van tijd die bewust 
beleefd en doorleefd wordt.  

In de tweede plaats over die centrale gedachte, in lied 511 verwoord: het je door 
goede machten omgeven weten en getroost. Opnieuw een boodschap van B aan 
hen die buiten de gevangenis leven. Natuurlijk roept die boodschap de vraag op 
of we dat altijd zo kunnen ervaren en beamen: door goede machten omgeven te 
zijn. Wie zou dat kunnen? B bedoelt in ieder geval nog iets anders dan dat we 
omringd zijn door lieve, aardige mensen, hoe belangrijk ook. Of dat we geluk 
hebben in het leven of aardig voor de wind varen. Nee het heeft bij B denk ik te 
maken met de ervaring dat je, ondanks soms grote tegenslag in het leven, dat je 

 



je toch gedragen kunt weten, aanvaard, opgenomen in een groter zins- en 
zijnsverband. Inclusief het gevoel dat je leven niet volledig maakbaar is, maar 
dat dat ook niet hoeft.  

Dat je iets mag loslaten en overgeven en je er toch niet alleen voor staat. 
Niemand is geboren voor het geluk alleen, en  niemands leven is volledig 
maakbaar. Maar, er is een diepste, leven gevende en leven beamende goedheid 
in ons bestaan die voor iedereen bestemd is en af en toe ervaren kan worden. 
Soms even. In godsdiensten wordt die goedheid god of het goddelijke genoemd. 
Je kunt het ook een basisvertrouwen in het leven noemen dat ons om niet 
geschonken wordt en ons deelachtig blijft, zelfs als we in moeilijke of zelfs 
uitzichtloze omstandigheden verkeren. Van die goedheid heeft B ervaren, zelfs 
in de gevangenis aan de Prinz Albrechtstrasse. Van die goedheid heeft hij 
getuigd en hij roept ons ook 80 jr na dato op om dat nooit te vergeten. Ondanks 
alles is het leven de moeite waard om te worden geleefd. Dat besef helpt ons 
hopelijk om het oude jaar met al haar goed en kwaad, lief en leed af te ronden,  
en ons te richten op de mogelijkheden, de beloften van een nw jr. Niet naïef, 
maar wel met vertrouwen. Alleen en samen als gemeenschap.   

En zien wij het niet meer zitten, geloven we er niet meer in, zijn we vertwijfeld, 
verbitterd zelfs, om allerlei heel begrijpelijke redenen, dan mogen we ons altijd 
nog geïnspireerd weten door mensen die het lied van verlangen naar vrede zijn 
blijven zingen, die ons in vertrouwen, geloof, woorden en daden zijn 
voorgegaan. Mensen als Dietrich B., die leefde vanuit de overtuiging dat we 
Jezus moeten navolgen, dat Gods liefde altijd brandend blijft en dat Gods 
goedheid, vrede en gerechtigheid zelfs in de meest duistere omstandigheden van 
betekenis zijn. Juist in een Berlijnse gevangenis in WO II.  

Laat dus warm en stil de kaarsen branden heden, die Gij God hier in ons duister 
hebt gebracht. Breng als het kan ons samen, geef ons vrede, wij weten het met 
ons hart: uw licht schijnt in de nacht. 

Amen    

 

     

 

 

           

 

 

 


