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kerkblad

In de tweede helft van de  
achttiende eeuw nam de  
Rotterdamse remonstrantse  
predikant Cornelis Nozeman 

(1720-1786) het op voor Socrates. De 
Griekse filosoof was namelijk door 
Nozemans gereformeerde opponent 
Petrus Hofstede afgeschilderd als een 
man van liederlijke levenswandel. In 
zijn Socrates eere gehandhaefd (1769) 
pleit Nozeman Socrates vrij van ver-
dachtmakingen uit orthodoxe hoek. 
Ik moest aan Nozeman denken toen 
ik een boek in handen kreeg over het 
leven van Maarten Luther. Het boek 
uit 1756 bevat een voorwoord van 
Christoffel van Brants Holtzapffel, 
Luthers predikant te Deventer. 
Inderdaad, één van mijn directe voor-
vaders die Luthers predikant waren. 
In zijn bijdrage verdedigt Holtzapffel 
Luther tegen de beschuldiging dat 
hij in een conflict met zijn collega 
Andreas Karlstadt gedreven werd 
door onedele motieven. Karlstadt 
vond dat Luther radicalere conse-
quenties moest trekken uit zijn eigen 
hervormingsboodschap. Luther zou 
met zijn opvliegend karakter geen 
hervormingsgezinde collega’s naast 
zich hebben geduld en alles alleen 
hebben willen beslissen. Volgens 
Holtzapffel moet het conflict tussen 

Karlstadt en Luther geheel op het 
conto van de geradicaliseerde 
Karlstadt geschreven worden. 
Luthers eere gehandhaafd!
Toen ik het voorwoord van mijn 
voorvader las moest ik glimlachen. 
Ik buig me over een ander conflict 
waarbij Luther betrokken was, dat 
tussen hem en Erasmus over de 
vrije wil. In dat conflict kiezen velen 
tegenwoordig de kant van Erasmus. 
Luther is een bevlogen maar ook 
onbuigzame dogmaticus die zijn 
eigen absolute waarheid zonder nu-
ance aan de man brengt. Erasmus 
daarentegen is de verlichte, bedaag-
de man van het midden die een 
kwestie van alle kanten bestudeert 
voordat hij positie kiest. Hij staat 
voor de wijsheid van de onzekerheid. 
Wiens eer ik poog te handhaven in 
het conflict tussen Luther en Eras-
mus? Dat hoort u op zondagmorgen 
22 september, als ik in een Twee op 
de Kansel met prof. Ronald van 
Raak mijn boek Erasmus in vrijheid 
en verdraagzaamheid presenteer.
En waarom mijn voorvader zich 
Van Brants Holtzapffel liet noemen? 
Dat vertel ik u een volgende  
keer…�

Koen Holtzapffel
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Kopij U kunt uw kopij voor het volgende kerkblad  

aanleveren uiterlijk vrijdag 2 augustus 2024 

via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om  

aanpassingen door te voeren.

Verschijningsdatum 16 - 20 september 2024
  

Redactie Tjaard Barnard, Kitty Havinga, Titus van Hille

Vormgeving Marjorie Specht, ontwerpkantoor.nl 

Drukwerk Drukkerij G.B. ’t Hooft bv.

Abonnement € 31,- per jaar

Belangstellenden kunnen zich abonneren op Kerkblad 

Remonstranten Rotterdam. Opgave bij het kerkkantoor. 

Kerkkantoor Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam

Email: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

Telefoon: 010 436 0543

Website: www.rotterdam.remonstranten.nl
  

Betalingen en giften Kerkelijke bijdragen kunt u over- 

maken op NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse 

Gemeente Rotterdam, o.v.v. ‘bijdrage + jaartal’.  

Bij bijzondere giften graag het doel vermelden.

Diaconale giften kunt u overmaken op  

NL55 INGB 0000 2251 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse 

Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel.

Adreswijzigingen Wij verzoeken u bij verhuizing een  

adreswijziging naar het kerkkantoor te zenden.  

Ziekenhuisopname Wanneer u bij opname in het zieken

huis bezoek van de predikant wenst, vragen wij u de 

wijkpredikant daarvan in kennis te (laten) stellen.

Begrafenis en crematie Als het gewenst is dat een van de 

predikanten een afscheidsdienst leidt of spreekt bij een 

uitvaart, wilt u er dan als nabestaande(n) aan denken pas 

de definitieve afspraken met de begrafenisondernemer te 

maken als u weet of de predikant op het moment van de 

dienst en/of de uitvaart ook kan?

Predikanten
Tjaard Barnard  •  Glasblazerij 42  •   

2993 CM  Barendrecht  •  06 5882 0686 

barnard@remonstrantenrotterdam.nl 

Voor de afspraken van Tjaard Barnard: Nanda Muileboom

nanda.muileboom@gmail.com  •  078 677 37 80

Koen Holtzapffel  •  Willem Nagellaan 23  •   

3054 BV Rotterdam  •  010 418 6913 

holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl

Contactpersonen Breda
Lex van Beek 

vanbeek.alexander@gmail.com  •  06 2727 6636

Jennie van Dorp  •  jennievandorp@hetnet.nl  •  06 2181 3858 

Bestuur
Jethro Zevenbergen, voorzitter

voorzitter@remonstrantenrotterdam.nl

Athal ter Stege, secretaris

secretaris@remonstrantenrotterdam.nl

Hugo van der Loo, penningmeester

penningmeester@remonstantenrotterdam.nl

berichten uit breda

nieuwe leden-vrienden

- �De heer J.P. Mackenbach, Breda
- �Mevrouw S. Mackenbach-Schep, Breda
- �De heer I. Molenaar, Rotterdam
- �De heer J.W. Kloos, Ridderkerk
- �Mevrouw C.J. Koets, Ridderkerk

Uw kerkblad zal met ingang 
van seizoen 2024 - 2025 
vier keer per jaar uitkomen. 
In plaats van acht keer een 

kerkblad van acht pagina’s, krijgt u vier 
kerkbladen per jaar met elk zestien 
pagina’s. De focus wordt verlegd van 
een zuiver mededelingenblad naar een 
blad met artikelen die de verbinding in 
de gemeente bevorderen. Met de twee-
wekelijks Nieuwsbrief via WhatsApp 
Community blijft u goed op de hoogte 
van onze activiteiten. Ook via de web-
site vindt u actuele informatie bij blog 
en bij agenda.�  

Tjaard Barnard, Kitty Havinga  
en Titus van Hille
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afwezig

Tjaard Barnard is afwezig van  
28 juli tot en met 11 augustus. 
Koen Holtzapffel neemt waar.

Koen Holtzapffel is afwezig  
in de maand juli. Tjaard Barnard  
neemt waar.

Het kerkkantoor is gesloten van 
17 tot en met 21 juni.

i
In 2024 is het vijfhonderd 
jaar gelden dat Erasmus 
zijn verhandeling over de 
vrije wil schreef. Het was 

het begin van zijn (openlijke) strijd 
met Luther. De verhandeling over 
de vrije wil klinkt door in de latere 
strijd tussen remonstranten en 
contraremonstranten. Zijn opvatting 
over de vrije wil was onlosmakelijk 
verbonden met zijn visie op mens 
en geloof. Waartoe zijn we op aarde, 
wat is onze opdracht en uit welke 
spirituele bronnen putten we? Wat 
betekent Jezus voor ons leven en 
hoe verhouden de Bijbelse verhalen 
zich tot andere klassieke vertellin-
gen? Daar gaat het over in onze 
kring in het nieuwe seizoen. �  

Koen Holtzapffel 

Maandag 14 oktober
Lutherse kerkje 15.00 uur 
Grote Kring met Koen Holtzapffel 
Erasmus en de Remonstranten 

Kerkbrief via de telefoon,  
een gebruiksaanwijzing.
De elektronische nieuwsbrief 
verschijnt nu elke twee weken. 
Heeft u hem nog niet ontvangen, 
stuur dan uw 06-nummer naar het 
kerkkantoor: administratie@remon-
strantenrotterdam.nl
U ontvangt de Kerkbrief via 
WhatsApp Community ‘Remon-
stranten Rotterdam’. In WhatsApp 
Community kan een beheerder iets 

rondsturen, deelnemers kunnen 
niet reageren.
In de Kerkbrief kunt u, als 

het goed is, klikken op de 
links (rood onderstreepte 
titels) en dan komt u 
terecht op de website van 
de gemeente. Wellicht 
ontvangt u een waar-
schuwing: WhatsApp 
verlaten en dan klikt u 
op open.�

van de redactie

kerkbrief

u



doop

Op zondagmiddag 26 mei heeft dr.  
Tjaard Barnard twee kinderen gedoopt. 

Op 8 april overleed 
Tessa van Smaalen-van 
der Meent op 84-jarige 
leeftijd. Zo’n twintig jaar 
geleden was zij toegetreden 
tot onze gemeente. Door fysieke 
klachten kon zij de diensten de 
laatste jaren niet meer meemaken. 
Onze open en kritische houding in 
het geloof paste haar zeer.

Op 12 april overleed  
Josephus Maria (Jos) 
Cramer, vriend van de ge-
meente, op 82-jarige leef-
tijd. Hij heeft veel betekend 
voor de Kring(leden) Nieuwerkerk. 
Op Kerstavond blies hij op het  
Arminiusplein de Midwinterhoorn.

Op 1 mei overleed  
Alexander Overdiep op 
73-jarige leeftijd. Hij was 
lid in Naarden/Bussum 
maar was ook in onze 
Rotterdamse gemeente nog actief 
als vrijwilliger en ook als voor
ganger. In AdRem van mei staat 
een uitgebreid In Memoriam.

Op 22 mei overleed Ria 
van Put-van der Leeden 
op 92-jarige leeftijd. Zij 
was jarenlang trouw lid in 
Kralingen, een warm en  
betrokken gemeentelid, optimis-
tisch en vol levenskracht, zorgzaam 
en sociaal. Zij was ook contactlid en 
lid van de kring Kralingen. 

Wij dragen hen op aan Gods  
eeuwige liefde.

d

Op 26 april hebben twee mensen uit 
onze kring een koninklijke onderschei-
ding gekregen. Piet Bogaards, lid van 
onze gemeente, vanwege zijn inzet op 
het terrein van religieus leven, ook bij 
onze kerk. 

Arnold Vredenbregt, echtgenoot van
ons gemeentelid Martine Vredenbregt, 
ontving een onderscheiding voor zijn 
inzet als bestuurslid van een groot aan-
tal verschillende maatschappelijke
organisaties.�

in memoriamvan de kerkenraad

De commissie enquête heeft 
haar eindverslag aan de kerken-
raad gestuurd. De toekomst-
commissie (Dennis Bouwer, 

Hugo van der Loo, Tjaard Barnard en 
Kitty Havinga) gaat hier verder mee aan 
de slag. Vanuit de enquête-resultaten 
is als urgentie opgenomen de behoefte 
aan meer gevarieerde diensten. De 
predikanten hebben dit al opgepakt 
en het resultaat ziet u in uw nieuwe 
kerkkalender. Er komen mogelijk meer 
van deze diensten anders, echter de 
predikanten willen de flexibiliteit 
houden om dit in de loop van het jaar 
in te vullen.�

Save the date!
Zaterdag 19 oktober  
Buitendag naar Antwerpen 
Waar is de Remonstrantse 
Broederschap opgericht? 
Nadere informatie volgt 
in het volgende kerkblad.�
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liever op de website?

Op dinsdag 21 mei ontvingen 
Dorine Cleton (Platform L&R) en 
Maria Kuster (organiste) de Erasmus-
speld, een belangrijke onderscheiding 
van de gemeente Rotterdam, voor hun 
maatschappelijke inzet in Rotterdam, 
onder andere voor onze kerk. De aan-
vragen om de onderscheidingen aan 
Dorine en Maria toe te kennen zijn door 
onze kerk van harte ondersteund.�

Wilt u liever informatie lezen  
op de website? In principe is alle in-
formatie uit de nieuwsbrief te vinden 
op de website. Ga naar rotterdam.
remonstranten.nl
In de agenda vindt u informatie 
over de geplande activiteiten in de 
komende weken. Onder blog vindt u 
actuele informatie over onze kerk en 
de preken van onze eigen predikanten. 
U komt bij agenda en blog door te 
klikken op het betreffende woord in de 
zwarte balk boven aan de website.     

erasmusspeld

onderscheidingen

Foto’s: Juliana de Souza
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Zondag 16 juni
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Veel gelijkenissen uit het bijzondere 
Thomasevangelie kennen we ook in 
een bepaalde vertelvorm uit de nieuw-
testamentische evangeliën. Maar het 
Thomasevangelie heeft ook unieke 
eigen parabels. Vandaag bespreken 
we zo’n parabel (Logion 97) over het 
koninkrijk dat te vergelijken is met een 
vrouw die een kruik vol meel draagt 
onderweg. En dat op Vaderdag...

Zondag 23 juni
Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 30 juni
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Poëzie in Zomertijd: drie gedichten, 
licht van toon en tot nadenken stem-
mend. Om de zomer mee in te gaan. 

Zondag 7 juli
Voorganger: dr. Tjaard Barnard
Aansluitend: Kerk en Museum

14 juli t/m 18 augustus:  
in de zomerperiode vindt er  
afwisselend een doopsgezinde en  
een remonstrantse kerkdienst  
plaats in de Remonstrantse Kerk.

Zondag 14 juli 
Doopsgezinde voorganger:  
ds. Henriette van Dunné 

Zondag 21 juli
Voorganger: dr. Tjaard Barnard
In deze dienst zal de doop worden 
bediend.

kerkdiensten

Zondag 28 juli 
Doopsgezinde voorganger:  
ds. Dora de Vrij

Zondag 4 augustus 
Voorganger: dr. I Leng Tan

Zondag 11 augustus
Doopsgezinde voorganger:  
ds. Marijn Vermet, interim predikant 
Doopsgezinde Gemeente Rotterdam

Zondag 18 augustus 
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Waarom ben ik hier? Een zomerdienst 
over een aloude vraag. Rens Bod 
schreef een kleine wereldgeschie-
denis van zingeving. Volgens hem 
moeten we er alles aan doen om dit 
leven zin te geven. Hoe doe je dat 
en wat kan daarbij de betekenis zijn 
van het christendom? 

Zondag 25 augustus
Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 1 september 
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Adriana en de Remonstranten. Adriana 
vanden Bergh was halverwege de 
zeventiende eeuw een wonderkind 
op de blokfluit. Er bestaat een prach-
tig schilderij van haar door Jacob 
Backer. Ook kan zij gelinkt worden 
aan de vroege remonstranten. Een 
bijzondere dienst bij aanvang van 
het nieuwe seizoen, met muziek uit 
de tijd van Adriana. Muzikale 
medewerking wordt ver-
leend door Allison Smith, 
blokfluit en barokhobo. 

Zondag 8 september  
Openingszondag
Voorgangers: dr. Tjaard Barnard  
en dr. Koen Holtzapffel
Met een krentenbol en de  
Crea-tafel voor de kinderen.

Zondag 15 september 
Voorganger: Barbara Veenman

Zondag 22 september  
Twee op de kansel
Voorgangers: Prof. dr. Ronald van 
Raak en dr. Koen Holtzapffel
Erasmus in vrijheid & verdraagzaamheid

Ronald van Raak is bijzonder 
hoogleraar ‘Erasmiaanse waarden’, 
Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Aansluitend op de dienst volgt 
om 11.30 uur de korte presentatie 
van het boek Erasmus in vrijheid en 
verdraagzaamheid. Koen Holtzapffel 
overhandigt eerste exemplaren aan 
Ronald van Raak en aan Annemarie 
Gerretsen, Algemeen Secretaris van 
de Remonstrantse Broederschap.

Zondag 22 september 
Roze Viering
Aanvang 15.00 uur
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Thema: Wat geeft jou een gevoel van 
trots? Met medewerking van velen.

Foto’s van de geschiedenis van  
onze kerk en ons kerkgebouw 

Naar aanleiding van het stukje 
‘De oude ingang van de kerk’ in het 
vorige kerkblad stuurde Ronald van 
der Meer ons bijgaande foto uit 1951 
toe, een foto gemaakt bij een trouw-
plechtigheid. Dit doet ons vermoeden 
dat er vast wel meer onder u zijn die 
nog foto’s hebben van de kerk en/of 
speciale gelegenheden in de periode 
1897 – 2007 (dus globaal de periode 
vóór de digitale camera). Deze kun-
nen een mooie aanvulling geven op 
de geschiedenis van onze kerk en ons 
kerkgebouw en inspiratie geven voor 
de beschrijving daarvan.�

oproep
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in de kerk praktische zaken

Maandag 1 juli 
Bovenzaal
Filmmatinee. Living (2022) 
Aanvang 14.00 uur.
Zie elders in dit blad.

Zondag 7 juli 
Kerkenraadskamer
Cursus Bijbelverhalen voor kinderen 
groep 5 t/m 8 door Kitty Havinga
Aanvang 10.15 uur 
Gelijkenissen: De verloren zoon,  
De barmhartige Samaritaan.

Zondag 7 juli 13.00 uur
Kerk & Museum
Openstelling kerkgebouw voor  
bezoekers met tearoom en heerlijke  
appeltaart in de kerkenraadskamer. 
Komt u ook eens kijken!
Deze keer vindt ook de laatste  
vintagemarkt plaats. 15.00 uur  
orgelconcert Jos van der Kooy.

Zaterdag 24 augustus
Lezing met Concert  
door Jos van der Kooy
Aanvang: 14.00 uur
Traditie en vernieuwing met muziek 
van o.a. Sweelinck, Bach en Messiaen.

Zondag 8 september
Kerkenraadskamer
Cursus Bijbelverhalen voor kinderen 
groep 5 t/m 8 door Kitty Havinga
Aanvang 10.15 uur. 
De ark van Noach.

Dinsdag 10 september
Kerkenraadskamer
10.00 – 12.00 uur 
Oecumenische gesprekskring,  
eerste bijeenkomst van zeven.
Dit is een bijzondere gespreks-
kring in onze gemeente. De kring 
wordt geleid door Katinka Broos, 
predikant in het wijkpastoraat van 
het Oude Westen en in de (geref.) 
Bergsingelkerk en Tjaard Barnard. 
Regelmatig treden er nieuwe men-
sen bij deze kring toe, die breed 
oecumenisch is samengesteld. Het 
komende seizoen wordt het nieuwe 
boek van Alain Verheij, De zin van 
ziekte besproken. Aanmelding bij 
het kerkkantoor. Volgende bijeen-
komsten: zie de kerkkalender.

Zaterdag 14 september 
Vrijwilligersmiddag 
Tramrit Rotterdam met stadsgids, 
lezing ‘Religieuze schilderijen in 
het Mauritshuis’.
Aanvang: 11.30 uur in de kerken-
raadskamer Zie elders in dit blad.

Zondag 15 september 
Kerk en Museum
De kerk zal geopend zijn van 13.00 
tot 16.00 uur. Om 15.00 uur vindt 
er een orgelconcert plaats.  
De appeltaart in de kerkenraads
kamer is ook nu weer heerlijk. 
Komt u kijken! 
15.00 uur orgelconcert 
Jos van der Kooy.

Maandag 23 september 
Kerkenraadskamer
20.00 – 22.00 uur
Oriëntatiecursus remonstrantisme, 
eerste bijeenkomst van vijf.
In het najaar wordt er een cursus 
gegeven door de beide predikanten 
voor nieuwe belangstellende in 
onze gemeente en voor mensen 
die graag nog wat achtergrond
informatie willen hebben. 
Nu spreekt Tjaard Barnard over 
een vrijzinnige kijk op de bijbel. 
Aanmelding bij het kerkkantoor. 
Volgende bijeenkomsten: zie de 
kerkkalender.

Regelmatig komen er op het 
kerkkantoor vragen binnen over 
het gebouw. Hieronder  
een reeks antwoorden.

Trapje tussen 
kerkenraadskamer en lift 
Voor wie moeilijk ter been is, 
is de gemakkelijkste route langs 
de foto’s van de predikanten. 
De route langs de lift is door het 
monumentale karakter van het 
gebouw niet aan te passen.

Toiletten begane grond 
De toiletten op de begane 
grond zijn door technische 
onvolmaaktheden niet te 
gebruiken en daarom buiten 
gebruik gesteld. De toiletten 
bevinden zich in de kelder en 
zijn ook per lift te bereiken.

Verduistering hoogste ramen 
De verduistering van de hoogste 
ramen in de kerk zal de hele 
zomer blijven hangen. Dit 
voorkomt dat op zonnige en 
warme dagen te veel warmte 
de kerk binnen komt.

Timmerman in de kerkzaal 
Enige problemen zijn opgelost. 
In de zomer wordt de vloer 
afgeschuurd en opnieuw gelakt. 
De datum is nog niet bekend.

Rolstoelbaan 
De rolstoelbaan wordt alleen 
opgesteld op de treden bij de  
predikantskamer.
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korte berichten

In de recent verschenen Autobio-
grafie van een flat beschrijft Otto de 
Kat (pseudoniem van Jan Geurd 
Gaarlandt) aan de hand van het 
appartement waar zijn ouders hun 
hele getrouwde leven gewoond 
hebben en waar hij zijn jeugd, 
samen met zijn oudere broer, heeft 
doorgebracht, het leven van het 
gezin. Bijzonder in dit boekje (dat 
op een fantastische manier een 
voorbijgegane wereld oproept) is dat 
de Remonstrantse Gemeente Rotter-
dam een grote rol heeft. De moeder 
van de ik-figuur was een trouw 
kerkganger, die door de bekende 
preektijger dr. P.D. Tjalsma (1898-
1987) verleid was om toe te treden 
tot de gemeente. De Kat beschrijft, 
met enige distantie, de vrijzinnige 
manier van geloven: ‘De eeuwige doe 
zijn aangezicht over u lichten, vrij 

vertaald: we hopen dat God zich aan 
u zal vertonen. Het [...] komt uit de 
bijbel, het boek dat is opgetrokken 
uit duistere verhalen, maar door de 
Remonstranten altijd uiterst licht
voetig is behandeld.’ (pag. 144).�

In april waren we met een groep van 
veertien dames en heren een weekend te 
gast bij de Sint Willibrordsabdij vlakbij 
Doetinchem. Een uitgebreid verslag van 
dit weekend vindt u op de website. �

Op zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, 
vond in onze kerk een Vrijheids- en 
Vredeslunch plaats in samenwer-
king met het Comité 4 en 5 mei 
en het Rotterdamse Platform voor 
Levensbeschouwelijke en Religieuze 
organisaties. 
Juist wij als remonstranten, met 
onze beginselen van vrijheid en ver-
draagzaamheid, zijn geroepen om 
op zo’n dag present te zijn. In een 
zeer pluriform samengesteld gezel-
schap vonden boeiende gesprekken 
plaats over de relatie tussen vrijheid 
en vrede. En we werden opnieuw 
doordrongen van het besef dat 
vrijheid een kostbaar goed is om 
erg dankbaar voor te zijn. En van de 
bijbelse oproep om die vrijheid niet 
te misbruiken, maar elkaar in liefde 
te dienen (Galaten 5: 13). �

Er waren weer velen van u die op 4 mei 
spullen kwamen brengen. Namens de 
Stichting Maris hartelijk dank daarvoor.�  
 
Joke Schoehuizen en Nanda Muileboom

De speelfilm als inspiratiebron 
voor een waarde(n)vol leven.
Living (2022) geregisseerd door 
Oliver Hermanus (Moffie, Skoon-
heid). Beschrijving: Londen, 1953. 
De Britse gentleman Mr. Williams 
is een rechtlijnige, maar eenzame 
kantoorklerk. Hij rouwt al enige 
tijd om zijn overleden echtgenote. 
Wanneer hij te horen krijgt dat hij 
nog maar enkele maanden te leven 
heeft, herontdekt hij zijn levens-
kracht en gaat op zoek naar een 
manier om de wereld iets mooier 
achter te laten én te genieten van 
het cadeau dat het leven is. Dit 
ontwapenende drama is gebaseerd 
op de Japanse film Ikiru van Akira 
Kurosawa. 

Nagesprek met Amber de Rooij  
en Jethro Zevenbergen.
U kunt zich opgeven bij  
Amber de Rooij: emailadres:  
amberderooij@casema.nl.�

Maandag 1 juli

ZIN IN f ilm

Terugblik

VRIJHEID &  
vredeslunch 

EEN GELIEFDE dominee

KLEDINGactie

Terugblik

KLOOSTERweekend



korte berichten

Alle vrijwilligers worden van harte 
uitgenodigd voor de vrijwilligersdag 
op zaterdag 14 september in de 
Arminiuskerk en in de antieke tram. 
We starten om 11.45 uur met een 
eenvoudige lunch in de kerkenraads-
kamer, om 12.45 uur vertrekken wij 
naar de tramhalte Museumpark voor 
een rondrit in de tram tot 14.30 uur 
met toelichting van stadsgids Jaap 
Kooimans. Terug in de kerk drinken 
we thee met wat lekkers en rond 
15.00 uur houdt Peter Fransman, 
kunsthistoricus en voorzitter van de 
Uytenbogaert Stichting, een lezing in 
de kerkenraadskamer over religieuze 
schilderijen in het Mauritshuis in 
Den Haag.

In de tram zijn 55 zitplaatsen, hierbij 
geldt de volgorde van aanmelding.
U kunt zich opgeven bij het kerk
kantoor via administratie@ 
remonstrantenrotterdam.nl.�
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We hebben Stichting DARE en 
Stichting MindUs allebei blij 
kunnen maken met een cheque 
van € 4.000,-. De diaconale Actie 
werd aangevuld door de Diaconie 
om dit mooie bedrag aan beide 
stichtingen te schenken.

Voor Stichting DARE in India nam 
Cobi Klappe als contactpersoon in 
Nederland namens pater Adhi de 
cheque in ontvangst. 

Verslag over de resultaten van de 
enquête over de toekomst van onze 
gemeente. Een uitgebreid verslag 
van deze bijeenkomst vindt u op de 
website.
Op 21 april organiseerde de enquête
commissie (Hugo v.d. Loo, Sylvia 
I. Saakes en Margreet Friele) een 
workshop over de toekomst van 
onze kerk, gebaseerd op de uitkom-
sten van de enquête van afgelopen 
najaar.
De antwoorden waren verdeeld over 
4 onderwerpen: 1. Levendigheid/
vitaliteit- Hoe meer mensen in de 
kerk? 2. Vormen van kerkdiensten, 
zingeving en muziek. 3. Financieel 
gezond en 4. Organisatie van 
nieuwe activiteiten, diensten aan 
leden en vrienden, behoeften. 
Belangstellenden, vrienden, leden 
en kerkenraadsleden namen deel 

Sander Slootmaker van Stichting 
MindUs in Rotterdam was helaas 
verhinderd zodat de cheque later door 
Rob Arnold aan de stichting wordt 
overhandigd. Twee bijzonder mooie 
doelen waarvoor we ook het komend 
jaar zullen blijven collecteren. Namens 
beide stichtingen hartelijk dank aan 
iedereen die heeft bijgedragen.�
�

aan de workshop. De aanwezigen 
brainstormden in groepjes over deze 
onderwerpen. De uitslagen zijn op 
te vragen bij het kerkkantoor.�

Cobi Klappe, Rob Arnold en Willem Peperkamp  
(namens de Diaconale Commissie).

Zaterdag 14 september

VRIJWILLIGERS 
middag

Terugblik

VERSLAG Enquête Commissie

Afsluiting

DIACONALE Actie
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breda lutherse kerk 
Veemarktstraat 11 (voor)   •   3015 CB Breda
Stadserf 3 (achter)   •   rotterdam.remonstranten.nl/breda
Aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld.

rotterdam remonstrantse arminiuskerk 
Museumpark 3   •  3015 CB Rotterdam  
010 436 0543   •  rotterdam.remonstranten.nl
Aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld.

Zondag 16 juni

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

Zondag 23 juni

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 30 juni

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
De AVLV is geannuleerd.

Zondag 7 juli

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zomerdiensten

Alle zomerdiensten vinden plaats in de Remonstrantse kerk

14 juli Zomerdienst – 1

Doopsgezinde voorganger: ds. Henriette van Dunné

21 juli Zomerdienst – 2

Voorganger: dr. Tjaard Barnard
In deze dienst zal de doop worden bediend.

28 juli Zomerdienst – 3

Doopsgezinde voorganger ds. Dora de Vrij

4 augustus Zomerdienst – 4

Voorganger: dr. I Leng Tan

11 augustus Zomerdienst – 5

Doopsgezinde voorganger ds. Marijn Vermet,  
interim predikant Doopsgezinde Gemeente Rotterdam

18 augustus Zomerdienst – 6

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

Zondag 25 augustus

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 1 september 

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
M.m.v. Allison Smith, blokfluit en barokhobo.

kerkdiensten

ADVERTENTIE

OOSTERBOEKHANDEL J. Amesz
Voorschoterlaan 145 (vlakbij Oostzeedijk)

Telefoon: 010-4123638
E-mail: info@amesz-boekhandel.nl

Eventuele bezorging in overleg.

Zondag 23 juni

Voorganger: ds. Els de Bijll Nachenius 

Zondag 22 september 

Voorganger: ds. Anniek Lenselink

De teksten van de kerkdiensten van de eigen predikanten vindt 
u in de loop van de week op de website (onder blog).  
Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u de preek op 
papier aanvragen via het kerkkantoor. 

Zondag 8 september Openingszondag

Voorgangers: dr. Tjaard Barnard en  
dr. Koen Holtzapffel, crea-tafel voor kinderen.

Zondag 15 september 

Voorganger: Barbara Veenman 

Zondag 22 september Twee op de kansel

Voorgangers: Prof. dr. Ronald van Raak  
en dr. Koen Holtzapffel, Erasmus in vrijheid  
en verdraagzaamheid
11.30 uur Aansluitend op de dienst presentatie van  
het boek Erasmus in vrijheid en verdraagzaamheid en  
overhandiging eerste exemplaar. 

Zondag 22 september Roze Viering

Aanvang 15.00 uur
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Met medewerking van velen.


