
vanuit de kerkenraad

remonstranten rotterdam geloof begint bij jou jaargang 109 nummer 3  mei/juni 2024 

1

kerkblad

Vrijdenkende vrijzinnigen 
houden erg van de Geest. 
Hij (de ware vrijdenker zegt 
liever zij, hoewel dat gram-

maticaal niet klopt) wordt in stelling 
gebracht wanneer het allemaal te 
benauwd wordt of wanneer mensen 
te veel lijken te hechten aan traditio-
nele vormen. We hebben iets nieuws 
nodig en de Geest kan daarvoor 
zorgen. Waar de Geest des Heren is, 
is tenslotte vrijheid. Pinksteren is 
dan het feest van de ontremming: er 
gebeuren werkelijk nieuwe dingen! 
Nu begrijpt u dat ik de Geest niet in 
de weg wil zitten en dat ik ook niet 
tegen alle verandering ben. Maar 
eigenlijk is het wel opvallend dat die 
Geest uit de Bijbel zo vrij zwevend is 
geworden.
Toen ik in het eerste jaar van corona 
in een weekend tien vrijzinnige 
preken op het internet bekeek, viel 
mij op dat bijna al die preken vrijheid 
of vernieuwing als thema hadden. 
Tegelijkertijd werd de dienst telkens 
opgehangen aan het klassieke Pink-
sterverhaal uit Handelingen 2. Leest 
u het eens na. Daarin staat niets dat 
wijst op die vrijheid en losheid van de 
Geest. Centraal staat het verkondigen 
van de grote daden van God en het 
wonder dat mensen dat verstaan, 
over de grens van talen en culturen 
heen. Het klinkt flauw, maar bete-
kent dat niet dat we gemakkelijker 
iets kunnen zeggen over vrijheid of 
vernieuwing dan over God? 

Dat is misschien begrijpelijk, maar 
tegelijkertijd ook zorgelijk voor een 
kerk. Misschien moeten we het met 
Pinksteren eens over iets anders 
hebben. Niet die vernieuwingsdrift, 
maar wel wat die Geest te brengen 
heeft. Remonstranten preken graag 
over Gal. 5: ‘sta dan in de vrijheid’. 
Ik zal dat met Pinksteren ook doen, 
maar zal de nadruk leggen op waar 
je de geest aan herkent. Dat staat 
aan het einde van dat hoofdstuk: 
liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
Het is eens wat anders.�

Tjaard Barnard
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HOE VRIJ IS de geest? 

Foto: Anton Doornhein
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Remonstranten Rotterdam. Opgave bij het kerkkantoor. 

Kerkkantoor Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam

Email: administratie@remonstrantenrotterdam.nl
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Website: www.rotterdam.remonstranten.nl
  

Betalingen en giften Kerkelijke bijdragen kunt u over- 

maken op NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse 

Gemeente Rotterdam, o.v.v. ‘bijdrage + jaartal’.  

Bij bijzondere giften graag het doel vermelden.

Diaconale giften kunt u overmaken op  

NL55 INGB 0000 2251 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse 

Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel.

Adreswijzigingen Wij verzoeken u bij verhuizing een  

adreswijziging naar het kerkkantoor te zenden.  

Ziekenhuisopname Wanneer u bij opname in het zieken

huis bezoek van de predikant wenst, vragen wij u de 

wijkpredikant daarvan in kennis te (laten) stellen.

Begrafenis en crematie Als het gewenst is dat een van de 

predikanten een afscheidsdienst leidt of spreekt bij een 

uitvaart, wilt u er dan als nabestaande(n) aan denken pas 

de definitieve afspraken met de begrafenisondernemer te 

maken als u weet of de predikant op het moment van de 

dienst en/of de uitvaart ook kan?

Predikanten
Tjaard Barnard  •  Glasblazerij 42  •   

2993 CM  Barendrecht  •  06 5882 0686 

barnard@remonstrantenrotterdam.nl 

Voor de afspraken van Tjaard Barnard: Nanda Muileboom

nanda.muileboom@gmail.com  •  078 677 37 80

Koen Holtzapffel  •  Willem Nagellaan 23  •   

3054 BV Rotterdam  •  010 418 6913 

holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl

Contactpersonen Breda
Lex van Beek 

vanbeek.alexander@gmail.com  •  06 2727 6636

Jennie van Dorp  •  jennievandorp@hetnet.nl  •  06 2181 3858 

Bestuur
Jethro Zevenbergen, voorzitter

voorzitter@remonstrantenrotterdam.nl

Athal ter Stege, secretaris

secretaris@remonstrantenrotterdam.nl

Hugo van der Loo, penningmeester

penningmeester@remonstantenrotterdam.nl

berichten uit breda

Wij vervolgen onze reis 
door ‘geheime’ geschriften 
uit het vroege christendom. 
We buigen ons deze keer 

over het Evangelie van Judas, 
opnieuw een voorbeeld van de veel-
kleurigheid van het vroege christen-
dom. Het wordt wel een evangelie 
tegen de kerk genoemd en stipuleert 
dat Judas geen verrader was maar 
Jezus’ trouwste volgeling. Daarom 
mocht hij zijn meester aan zijn vij-
anden overleveren, zodat Jezus zijn 
lichaam kon verlaten. Zo wordt de 
orthodoxe visie op Judas als verrader 
op zijn kop gezet. Komen we hier de 
gnostiek op het spoor?�  

Koen Holtzapffel 

Maandag 13 mei
Lutherse kerkje 15.00 uur 
Grote Kring met Koen Holtzapffel

Jacoba Petronella (Nel)
Gerretsen-Mook is op
5 maart overleden. Zij is
94 jaar geworden. Nel was
een zeer betrokken gemeente-
lid, dat jarenlang met grote regelmaat
de diensten bijwoonde met haar eerder
overleden echtgenoot Coen.

Laura Wong Hun Ling 
is op 15 maart overleden. 
Ze was 72 jaar oud en 
sinds 1985 betrokken bij 
de gemeente. Ze was een zeer 
origineel mens. Kunstenaar, maar ook 
schrijfster van bijzondere verhalen en 
herinneringen op Facebook.

Martin Broekema is op 
23 maart overleden. Hij 
werd 73 jaar. Hij is een 
paar jaar geleden vriend 
van de gemeente geworden, 
een literatuurminnende zoeker met 
een brede culturele belangstelling.

Wij dragen hen op aan Gods eeuwige liefde.

nieuwe leden-vrienden

- �J.G.M. Klappe-Valk – lid
- �I.W. Opstelten – lid
- �A.M. Eikenbroek-van de Graaf – lid
- �H. Eikenbroek – lid

Zoals bij de AVLV is besproken 
en elders in dit blad vermeld 
wordt, zal het kerkblad na de 
zomer in dikkere nummers, 

maar lagere frequentie gaan verschij-
nen. Hiermee wordt een bezuiniging 
gerealiseerd, terwijl er – naar wij 
verwachten – een mooier kerkblad zal 
verschijnen. Wellicht wordt het meer 
een blad dat laat zien wat er bij ons 
allemaal gebeurt en wie zich hiermee 
verbonden voelen – bijvoorbeeld inter-
views met leden, vrienden en vrijwilli-
gers – dan ons oude mededelingenblad. 
Maar praktische informatie vindt u 
tegenwoordig veel gemakkelijker in 
de nieuwsbrief, op de website (onder 
agenda en blog) en op Facebook.�  

Tjaard Barnard, Kitty Havinga  
en Titus van Hille

2

w

afwezig

Tjaard Barnard is afwezig van  
26 april tot en met 5 mei.  
Koen Holtzapffel neemt waar.

Koen Holtzapffel is afwezig van  
6 tot en met 12 mei. 
Tjaard Barnard neemt waar.

Beide predikanten zijn afwezig van 
30 mei tot en met 2 juni.

van de redactie

in memoriam

z



nieuwsbrief

De elektronische nieuwsbrief  
verschijnt nu elke twee 
weken. Heeft u hem niet 
ontvangen, stuur dan uw 

06-nummer naar het kerkkantoor. 
administratie@remonstranten 
rotterdam.nl 

Nadere informatie 
bij Tjaard Barnard, 

barnard@remon-
strantenrotterdam 

of 06 58 820 686.
�

De kerk kan uw hulp goed gebruiken 
om al het kerkenwerk mogelijk te 
maken. Wij zoeken vrijwilligers op 
verschillende gebieden:

Gastheren en gastvrouwen die bij 
bijeenkomsten en vergaderingen 
overdag, doordeweeks, mensen 
kunnen ontvangen en koffie & thee 
kunnen zetten.

Opnemen van kerkdiensten mensen 
die met een eenvoudig te bedienen 
systeem zo nu en dan de kerkdienst 
willen opnemen. Het is niet moeilijk 
en voor een goede instructie wordt 
gezorgd.

Hulpkosters voor de zondagsdienst
Mensen die onze koster Ed willen 
helpen bij alle voorkomende werk-
zaamheden rond de kerkdiensten.

Leden voor de kerkenraad en de dia-
conale commissie

Leden voor het college van  
collectanten
Scholieren en studenten vanaf  
16 jaar worden van harte uitgenodigd 
voor het college van collectanten. 

Voor meer informatie over vrijwilliger 
zijn in uw kerk, kunt u  
contact opnemen met de  
predikanten.�
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vrijwilligers gezochtvan de kerkenraad

Tijdens de Algemene Vergadering, 
die goed bezocht werd, is uitge-
breid gesproken over de financiële 
situatie van de gemeente. Zoals 

bij de vorige vergadering al besproken 
is, moet er bezuinigd worden, zodat de 
gemeente langer kan voortbestaan. De 
kerkenraad heeft een Commissie Toe-
komstperspectief ingesteld. In het werk 
van de commissie worden ook de resul-
taten van de enquête meegenomen. De 
enquête zelf wordt uitgebreid binnen de 
gemeente besproken op zondag 21 april 
na de kerkdienst.
Twee concrete bezuinigingen zijn bespro-
ken. Tjaard Barnard zal voor een periode 
van maximaal vijf jaar gedetacheerd wor-
den als predikant voor de Remonstrantse 
Gemeente Nieuwkoop. Dit betreft 20% 
van de werktijd. Nieuwkoop betaalt 
hiervoor wat het kost. Daarna – en dat is 
het moment van het emeritaat van Koen 
Holtzapffel – zal Tjaard weer volledig 
werken in Rotterdam.
Verder is besproken dat de opzet van 
het Kerkblad veranderd zal worden. Niet 
meer acht keer per jaar, maar vier keer 
per jaar. Minder mededelingenblad, maar 
meer een blad dat vertelt wat er leeft in de 
gemeente en op de coffeetable belangstel-
ling kan wekken.
Beide oplossingen kregen de instemming 
van de vergadering.
Dit is slechts een opsomming van de 
belangrijkste punten. De uitgebreide 
concept notulen zijn op te vragen bij het 
kerkkantoor.�

gestelde vragen
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Parkeren
Met enige regelmaat komen bij  
het kerkkantoor vragen binnen 
over het parkeren bij de kerk.  
Een uitgebreid bericht hierover 
staat op de website. Samengevat: 
wij hebben niet genoeg eigen 
ruimte om mensen de gelegenheid 
te geven te parkeren op eigen 
terrein. Ons advies: kom met het 
openbaar vervoer of maak gebruik 
van de parkeergarage  
Museumpark.                        

Tjaard Barnard op 7 april bevestigd te Nieuwkoop, 
foto Wim de Ruyter

t

Liedboek, letters te klein?
Recentelijk kwam de vraag op of de 
liederen in het liedboek voor sommi-
gen van de kerkgangers wellicht te 
klein afgedrukt zijn. Zo dat het geval 
is, meldt u zich even bij het kerkkan-
toor. Dan kunnen we kijken of er een 
oplossing voor is.�  
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Zondag 5 mei Bevrijdingsdag
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Vrijheid gedenk je en geef je door. 
We denken na over de verbinding van 
vrijheid, vrede en verdraagzaamheid, 
we zingen het Wilhelmus.
Aansluitend op de dienst: Vrijheids-  
en Vredeslunch. Zie hiernaast.

Zondag 19 mei Pinksteren
Voorganger: dr. Tjaard Barnard
Met medewerking van  
Nicky Bouwers, alt
Tijdens de dienst is er de traditionele 
krentenbol, terwijl voor de kinderen 
de crea-tafel gereed staat. 
Aansluitend: Kerk en Museum

Zondag 26 mei  
afsluiting Diaconale Actie.
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
26 mei Diaconale Actie!
In de diaconale actie werd extra
aandacht gevraagd voor de projecten
Stichting MIND Us (voor een 
psychisch gezonder Nederland) en 
Stichting DARE (voor kwetsbare
kinderen die leven in de treinen en
treinstations van Varanasi, India). 
In de dienst worden cheques overhan-
digd aan vertegenwoordigers van
MIND Us en DARE.

Zondag 9 juni
Voorganger: dr. Tjaard Barnard
Met medewerking van  
Richard Gutteling, fluit

Zondag 16 juni
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Veel gelijkenissen uit het bijzondere 
Thomasevangelie kennen we ook in 
een andere vertelvorm uit de nieuw-
testamentische evangeliën. Maar het 
Thomasevangelie heeft ook unieke 
eigen parabels. Vandaag bespreken 
we zo’n parabel (Logion 97) over het 
koninkrijk dat te vergelijken is met een 
vrouw die een kruik vol meel draagt 
onderweg. En dat op Vaderdag….

kerkdiensten in de kerk

Zaterdag 4 mei 
Kledingactie Stichting Maris  
(zie volgende pagina)
Kerkplein 
10.00-12.00 uur

Zondag 5 mei 
Vrijheids- en Vredeslunch
Kerkzaal
12.30-14.45 uur
Bevrijdingsdag valt dit jaar op een 
zondag. We organiseren op initiatief 
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
en in samenwerking met het Rotter-
damse Platform voor Levensbeschou-
welijke en Religieuze organisaties 
een Vrijheids- en Vredeslunch in 
onze kerk, na afloop van de dienst. 

De deelnemers aan de lunch zullen 
een heel diverse achtergrond hebben 
en aan tafel zal het gesprek gaan over 
de betekenis van vrijheid in relatie 
tot vrede. Een geloofsgemeenschap 
met de beginselen van vrijheid en 
verdraagzaamheid in het vaandel is 
bij uitstek geroepen om zo’n lunch te 
organiseren.

Vanuit onze gemeente kunnen  
maximaal 20 mensen meedoen. 
Wilt u de lunch bijwonen (en een 
helpende hand reiken op de dag zelf ), 
geef u dan uiterlijk 2 mei op bij het 
kerkkantoor administratie@ 
remonstrantenrotterdam.nl.
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korte berichten

Zaterdag 11 mei 
Lezing met concert door 
organist Jos van der Kooy
Aanvang 14.00 uur 
Muziek voor Hemelvaart en Pinksteren 
van Bach, Reger, Duruflé en Messiaen.

Vrijdag 17 mei 
Tussen koffie en lunch
Kerkenraadskamer 
Inloop vanaf 10.15 uur,  
aanvang 10.30 uur.
Gastheren Koen Holtzapffel en  
Jaap van Meerkerk heten u welkom.
Koffie en thee en een heerlijke  
verrassing staan voor u klaar.
Jos van der Kooy vertelt over het orgel 
en speelt enkele stukken.

Zondag 19 mei Pinksteren
12.30 uur
Kerk & Museum
Openstelling kerkgebouw voor  
bezoekers met tearoom in de  
kerkenraadskamer.
15.30 uur orgelconcert Jos van der Kooy.

Zondag 26 mei 
De filmmatinee is geannuleerd!

Zondag 9 juni 
Kerkenraadskamer
Cursus Bijbelverhalen voor
kinderen van groep 5 t/m 8 
door Kitty Havinga
Aanvang 10.15 uur. 
De tempel in Jeruzalem van Salomo.

De Stichting Maris zet zich al 
jaren in om mensen in Hongarije, 
die het erg nodig hebben, een on-
vergetelijke vakantie te bezorgen, 
ook mensen met een handicap. 
Voor de doelgroep is dit jaarlijkse 
uitje vaak hun enige vakantie. Ze 
krijgen dan ook ‘nieuwe’ kleding. 
Heeft u goede bruikbare kleding, 
linnengoed, dekens, babyspullen, 
oude rollators, tuinmeubelen, 
keukenspullen etc. voor deze 
mensen over? Joke Schoehuizen 
en Nanda Muileboom staan weer 
van 10.00 tot 12.00 uur op het 
kerkplein voor u klaar om uw 

Zaterdag 4 mei

 KLEDINGACTIE 
Stichting  
Maris

GEEN vespers MEER

ALLEDAGKERK in Laurens

goederen te ontvangen, uitsluitend 
op zaterdagochtend 4 mei aan-
staande.

Wij vragen u vriendelijk de goede-
ren schoon en stevig verpakt aan te 
leveren. Goederen die over blijven, 
gaan naar instellingen zoals kinder- 
en verzorgingshuizen.�

Elke dinsdagmiddag, van 12.15 tot 
12.30 uur is er een korte dienst 
in de Laurenskerk. Voorgangers 
worden gevonden in de breedte 
van de kerken: van Oud-Katholiek, 
via Remonstrants tot Christelijk 
Gereformeerd. Het zijn korte 
diensten waar een kleine gedachte 
neergezet wordt. De diensten 
worden begeleid door een schare 
van organisten die spelen op 
het koororgel. Op 21 mei gaat  
dr. Tjaard Barnard voor.�

Vanaf het begin van de zondag-
middagopenstelling hebben we 
vespers, korte kerkdiensten, 
gehouden aan het einde van de 
middag. In de praktijk bleek het 
aantal belangstellenden daarvoor 
te klein om de vespers te blijven 

houden. De bezoekers bleven 
niet na het veel beter bezochte 
orgelconcert en ook voor gemeen-
teleden die misschien een andere 
tijd op de dag voor een kerkdienst 
aantrekkelijker vinden, bleek het 
niet te werken.�
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korte berichten

DE OUDE INGANG van de kerk
De foto links in sepia komt uit de na-
latenschap van dr. Eric Cossee. Niet 
bekend is wie de foto heeft gemaakt 
en wanneer. Vermoedelijk staat 
koster Arent in de toenmalige ingang 
van de kerk, keurig in pandjesjas, o 
tempora o mores! De heer Arent was 
47 jaar koster en daarvoor al vier jaar 
‘onderkoster’. Dat record gaan Ed en 
de huidige hulpkosters vermoedelijk 
niet breken.

Op de foto vallen een paar dingen 
op. De toenmalige ingang naar de 
kerkzaal (de beide deuren naast het 
raam herinneren er nu nog aan even-
als het ornament erboven dat niet 
aanwezig is boven de huidige ingang) 

is niet alleen buiten gebruik maar het 
zou ook niet meer kunnen omdat het 
straatpeil meer dan een halve meter 
lager is dan toen. 
Bij het ontwerp van de kerk in 1897 
toen de Verlengde Witte de Withstraat 
bij de kerk nog niet was doorgetrokken 
naar de Mathenesserlaan, liep het 
straatpeil naast de kerk nog op: als je 
van de Westersingel naar de hoofd
ingang loopt kun je nog zien dat de 

bovenkant van de hardstenen plint 
steeds wat hoger wordt.

Joke de Bijll Nachenius schreef over 
het straatpeil in haar boekje uit 1987 
over het kerkgebouw het volgende:
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‘Een tegenvaller is echter dat de 
gemeente Rotterdam in 1927 besluit 
de Verlengde Witte de Withstraat ter 
plaatse van de kerk helemaal niet op 
te laten lopen, hetgeen voor de kerk 
twee vervelende consequenties heeft:
- � �de hardstenen plint moet naar 

beneden verlengd worden want 
anders komt het vuilmetselwerk 
eronder in het zicht, en

-  �ook aan de Mathenesserlaanzijde 
moeten trappen komen, terwijl het 
ontwerp erop gebaseerd was daar 
gelijkvloers naar binnen te kunnen. 
Door deze trappen wordt de kerk 
blijvend minder makkelijk toegan
kelijk voor ouderen.’

In 1929 zijn op kosten van de 
straateigenaar (de gemeente Rot
terdam) de nog voor velen bekende 
trappen aangebracht. Die zijn te zien 
in de foto van het kerkgebouw aan de 
Museumparkzijde (in 1992 werd de 
naam Mathenesserlaan voor het ge-
deelte tussen de Rochussenstraat en 
de Westersingel namelijk veranderd 
in Museumpark). Mensen die al lan-
ger in de kerk komen, kunnen zich 
het ‘bordes’ nog wel herinneren.

Een en ander betekent dat de sepia-
foto dateert van vóór de aanleg van de 
trappen in 1929! De trappen naar de 
ingangen konden bij de renovatie van 
het kerkgebouw ruim tien jaar gele
den worden weggehaald. Er kwam 
een binnentrap en een lift. Alleen de 
buitentrap van de kosterswoning (nu 
de ingang voor de Stichting Armini
us) is gebleven. Wat ook opvalt is dat 
toen de sepia-foto werd genomen er 
ook al een plaskruis was om wildplas-
sers tegen te houden. Op de foto van 
de huidige situatie is te zien dat het 
plaskruis is aangepast aan het ver-
laagde straatpeil. De mooie sepia-foto 
wordt overgedragen aan het Stadsar-
chief waar hij wordt toegevoegd aan 
de beeldbank van Rotterdam.�

Titus van Hille,  
met dank aan Frederike Cossee



Als afwisseling met de bezieling van individuele gemeenteleden willen we ook aandacht geven aan de vrijwilligers 

die op diverse plaatsen ons kerkelijk leven mogelijk maken. We beginnen met Ed en de hulpkosters.

DE hulpkosters

Elke zondagmorgen als de 
mensen voordat de dienst 
begint de kerk binnenko-
men, staat de kerkzaal er 

als het goed is picobello bij, gereed 
voor weer een mooie kerkdienst. 
Maar u begrijpt, dat gaat niet van-
zelf en dat geldt ook voor de koffie 
en thee na afloop. Hoofdkoster Ed 
Stevens elke week en afwisselend 
de hulpkosters Jos van den Band, 
Titus van Hille, Fred Laforêt en 
Athal ter Stege richten de kerkzaal 
en de kerkenraadskamer in, regel-
matig nadat er op de avond tevoren 
nog een bijeenkomst van Arminius 
is geweest (de niet zo stille getuige 
is soms de plakkende vloer ondanks 
de hardwerkende schoonmakers). 
Het leuke van het koster zijn is 
om te zorgen dat er een mooie en 
stijlvolle dienst kan worden gehou-
den (waarbij de voorganger en de 
kerkenraad dus ontzorgd worden, 

zodat zij hun rol kunnen vervullen), 
dat u ziet welke liederen worden 
gezongen, dat de voorganger en 
andere sprekers goed te verstaan

zijn (lukt helaas niet altijd) en dat na
de dienst ook weer alles netjes wordt
achtergelaten. Eigenlijk is de bedoe-
ling dat u helemaal niet opmerkt 
dat dat werk gedaan is. En dat is dan 
alleen nog maar het werk. 

Minstens zo leuk zijn de contacten 
met de (gast)predikanten en met de 
gemeenteleden, met uw verhalen 
en soms uw klachten en goede raad.

Geen zondag is zo hetzelfde. Die 
variatie en die contacten vergoeden 
dat uitslapen er op zondagmorgen 
niet bij is en we ook wel eens erg 
laat de deur achter ons dichtdoen, 
terwijl u al aan uw lunch zit. 

Kortom, (hulp)koster zijn is dank-
baar werk en ja, geen koster, geen 
dienst, en staat u allen voor een 
dichte deur. Maar dan is er altijd 
nog een hagepreek in het Park 
mogelijk, om aan een oude traditie 
te herinneren.�

Van links naar rechts: Fred, Athal, Titus, Ed en Jos.

Geen koster
geen dienst 

onze bezieling

e
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breda lutherse kerk 
Veemarktstraat 11 (voor)   •   3015 CB Breda
Stadserf 3 (achter)   •   rotterdam.remonstranten.nl/breda
Aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld.

rotterdam remonstrantse arminiuskerk 
Museumpark 3   •  3015 CB Rotterdam  
010 436 0543   •  rotterdam.remonstranten.nl
Aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld.

Zondag 28 april 

Voorganger: ds. Arend van Baarsen 

Zondag 5 mei Bevrijdingsdag

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Aansluitend: Vrijheids- en Vredeslunch

Zondag 12 mei

Voorganger: ds. Els de Bijll Nachenius

Zondag 19 mei Pinksteren

Voorganger: dr. Tjaard Barnard
Met medewerking van Nicky Bouwers, alt
Er is een crea-tafel voor de kinderen en een  
krentenbol tijdens de dienst. 
Aansluitend: Kerk en Museum

Zondag 26 mei

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 
Met medewerking van de Diaconale commissie

Zondag 2 juni

Voorganger: mr. André Meiresonne MA

Zondag 9 juni

Voorganger: dr. Tjaard Barnard
Met medewerking van  
Richard Gutteling, fluit

Zondag 16 juni

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

kerkdiensten

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIE

OOSTERBOEKHANDEL J. Amesz
Voorschoterlaan 145 (vlakbij Oostzeedijk)

Telefoon: 010-4123638
E-mail: info@amesz-boekhandel.nl

Eventuele bezorging in overleg.

Zondag 28 april 

Voorganger: dr. Petra Galema

Zondag 26 mei

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

De teksten van de kerkdiensten van de eigen predikanten vindt u 
in de loop van de week op de website (onder blog). Heeft u geen 
toegang tot internet? Dan kunt u de preek op papier aanvragen 
via het kerkkantoor. 


