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kerkblad

In het kader van het door 
Amber de Rooij geïnitieerde 
vergevingsproject bekeken 
we de film Philomena. Een 

film over vergeving maar ook over 
de aloude vraag hoe God in verband 
moet worden gebracht met het 
lijden in de wereld. Philomena (Judi 
Dench) moest als tiener een buiten-
echtelijk zoontje ter adoptie afstaan 
op aandringen van het klooster waar 
ze tijdelijk verbleef. Jaren later gaat 
ze op zoek naar haar zoon en wordt 
daarbij geholpen door journalist 
Martin Sixsmith. 
Philomena en Martin staan voor heel 
verschillende geloofshoudingen. Phi-
lomena heeft alle reden om afscheid 
te nemen van kerk en geloof, toch 
blijft ze allebei trouw. Ze wil niet 
door haat geleid worden, vergeeft 
het klooster en blijft geloven in God. 
Daartegenover zegt Martin expliciet 
niet meer in God te geloven. Als God 
al zou bestaan, waarom komen dan 
zoveel mensen onschuldig om? En 
kom niet aanzetten met het antwoord 
dat Gods wegen nu eenmaal ondoor-
grondelijk zijn…
Als kijker blijf je achter met de vraag: 
hoe zie ik God dan, ook in relatie 
tot het lijden in de wereld? Eén 
‘antwoord’ komt van Etty Hillesum. 
Zij stond centraal bij de enkele dagen 
na het Filmcafé georganiseerde Stads-
retraite. In de verschrikkingen van 

de Tweede Wereldoorlog wil ook zij 
niet haten. Gaandeweg komt zij tot 
een eigen, mystiek beeld van God. 
God is niet buiten of boven, maar in 
haar diepste binnenste te ervaren. 
Ook is God niet verantwoordelijk 
voor het lijden in de wereld. Meestal 
zijn dat mensen. God heeft onze 
hulp nodig, niet omgekeerd. Eén 
fragment uit haar Dagboek 1941-1943 
geef ik u graag mee ter overdenking 
in de Lijdenstijd op weg naar Pasen:
‘Ja, mijn God, aan de omstandighe-
den schijn jij niet al te veel te kun-
nen doen, ze horen nu eenmaal bij 
dit leven. Ik roep je er ook niet voor 
ter verantwoording, jij mag daar 
later ons voor ter verantwoording 
roepen. En haast met iedere hartslag 
wordt het me duidelijker: dat je ons 
niet kunt helpen, maar dat wij jou 
moeten helpen en dat we de woning 
in ons, waar jij huist, tot het laatste 
toe moeten verdedigen.’ 

Koen Holtzapffel

de Lijdenstijd? 
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ANDER GODSBEELD IN

En haast met iedere 

hartslag wordt me 

duidelijker dat je 

ons niet kunt helpen 

maar dat wij jou 

moeten helpen.
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Kopij U kunt uw kopij voor het volgende kerkblad  

aanleveren uiterlijk vrijdag 5 april 2024 

via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om  

aanpassingen door te voeren.

Verschijningsdatum 22 - 26  april 2024
  

Redactie Tjaard Barnard, Kitty Havinga, Titus van Hille

Vormgeving Marjorie Specht, ontwerpkantoor.nl 

Drukwerk Drukkerij G.B. ’t Hooft bv.

Abonnement € 31,- per jaar

Belangstellenden kunnen zich abonneren op Kerkblad 

Remonstranten Rotterdam. Opgave bij het kerkkantoor. 

Kerkkantoor Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam

Email: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

Telefoon: 010 436 0543

Website: www.rotterdam.remonstranten.nl
  

Betalingen en giften Kerkelijke bijdragen kunt u over - 

maken op NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse 

Gemeente Rotterdam, o.v.v. ‘bijdrage + jaartal’.  

Bij bijzondere giften graag het doel vermelden.

Diaconale giften kunt u overmaken op  

NL55 INGB 0000 2251 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse 

Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel.

Adreswijzigingen Wij verzoeken u bij verhuizing een  

adreswijziging naar het kerkkantoor te  zenden.  

Ziekenhuisopname Wanneer u bij opname in het zieken-

huis bezoek van de predikant wenst, vragen wij u de 

wijkpredikant daarvan in kennis te (laten) stellen.

Begrafenis en crematie Als het gewenst is dat een van de 

predikanten een afscheidsdienst leidt of spreekt bij een 

uitvaart, wilt u er dan als nabestaande(n) aan denken pas 

de definitieve afspraken met de begrafenisondernemer te 

maken als u weet of de predikant op het moment van de 

dienst en/of de uitvaart ook kan?

Predikanten
Tjaard Barnard  •  Glasblazerij 42  •   

2993 CM  Barendrecht  •  06 5882 0686 

barnard@remonstrantenrotterdam.nl 

Voor de afspraken van Tjaard Barnard: Nanda Muileboom

nanda.muileboom@gmail.com  •  078 677 37 80

Koen Holtzapffel  •  Willem Nagellaan 23  •   

3054 BV Rotterdam  •  010 418 6913 

holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl

Contactpersonen Breda
Lex van Beek 

vanbeek.alexander@gmail.com  •  06 2727 6636

Jennie van Dorp  •  jennievandorp@hetnet.nl  •  06 2181 3858 

Bestuur
Jethro Zevenbergen, voorzitter

voorzitter@remonstrantenrotterdam.nl

Athal ter Stege, secretaris

secretaris@remonstrantenrotterdam.nl

Hugo van der Loo, penningmeester

penningmeester@remonstantenrotterdam.nl

berichten uit breda

Op 15 april vervolgen we 
onze reis door ‘geheime’ 
geschriften uit het vroege 
christendom. Eén tekst 

gaat over Maria Magdalena en háár 
opstandingsverhaal. Zij speelt een 
belangrijke rol in de tijd na Pasen, 
en het naar haar genoemde Evange-
lie naar Maria bevat gesprekken van 
Jezus met zijn leerlingen over de ziel 
van de mens, maar ook een gesprek 
van Maria met anderen over Jezus’ 
verschijning aan haar.  

Koen Holtzapffel 

Maandag 15 april
Lutherse kerkje 15.00 uur 
Grote Kring met Koen Holtzapffel

Op 21 januari overleed Yvonne Daal-
huizen. Ze is 92 jaar geworden. Zij 
was lid van de gemeente sinds 1953. 
Ze kwam zelden, maar voelde zich wel 
verbonden. Ze werkte als leidingge-
vende in de wijkverpleging. De laatste 
jaren woonde zij in een verpleeghuis 
en was erg blij met de aandacht die ze 
vanuit de gemeente kreeg.

Op 5 februari overleed in Stadszicht op 
93-jarige leeftijd Laurie van Luipen na 
jaren van fysieke achteruitgang. Vroe-
ger kwam zij met haar moeder vaak in 
de kerk. Lang onderhield Sity Gerrits 
namens de gemeente het contact met 
haar. We luisterden bij het afscheid 
op haar verzoek naar Mieke Telkamps 
lied Waarheen Waarvoor?

Wij dragen hen op aan Gods  
eeuwige liefde.

nieuwe leden-vrienden

-  de heer J.M.J. van Leeuwen
-  mevrouw M. Moerman-Diemer 
-  de heer R. Abdellatif

afwezig

Tjaard Barnard is afwezig 
van vrijdag 26 april tot en met 5 mei. 
Koen Holtzapffel neemt waar.

2

van de redactie

Regelmatig krijgen wij klachten 
over de bezorging van het 
Kerkblad. Sinds een tijdje is de 
bezorging via post.nl uitbesteed 

aan een verzendhuis. Dat is voor ons 
honderden euro’s per nummer goed-
koper. Vroeger was de afspraak dat het 
blad binnen 72 uur na verzending werd 
bezorgd, nu uiterlijk binnen drie weken. 
Als u het blad niet (tijdig) ontvangt, 
kunt u een klacht indienen bij post.nl. 
Als u het blad op tijd wilt lezen, kunt 
u het in elk geval downloaden via de 
website van de Gemeente: rotterdam.
remonstranten.nl/kerkblad. Daarop 
verschijnt het blad, nog voordat iemand 
het thuis ontvangen heeft.  

Tjaard Barnard, Kitty Havinga  
en Titus van Hille

r
in memoriam
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nieuwe nieuwsbrief

v

De eerste elektronische nieuwsbrieven 
zijn inmiddels verschenen. Heeft u 
hem niet ontvangen, stuur dan uw 

06-nummer naar het kerk-
kantoor. administratie@
remonstrantenrotterdam.

nl 

Nadere informatie bij 
Tjaard Barnard, bar-
nard@remonstran-
tenrotterdam of 06 

58 820 686. 

De kerk zoekt uw hulp op verschillende 
gebieden om al het kerkenwerk moge-
lijk te maken.

Gastheren en gastvrouwen die bij bij-
eenkomsten en vergaderingen overdag, 
doordeweeks, mensen kunnen ontvan-
gen en koffie & thee kunnen zetten.

Opnemen van kerkdiensten mensen 
die met een eenvoudig te bedienen  
systeem zo nu en dan de kerkdienst 
willen opnemen. Voor een goede in-
structie wordt gezorgd.

Hulpkosters voor de zondagsdienst 
mensen die onze koster Ed willen 
 helpen bij alle voorkomende werk-
zaamheden rond de kerkdiensten.

Leden voor de kerkenraad en de  
diaconale commissie

Leden voor college van collectanten 
scholieren en studenten vanaf 16 jaar 
worden van harte uitgenodigd voor 
het college van collectanten. 
Voor meer informatie over vrijwil-
liger zijn in uw kerk, kunt u contact 
opnemen met de predikanten. 
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enquête en verder...van de kerkenraad

uitnodiging avlv

De kerkenraad nodigt alle leden en 
vrienden uit tot het bijwonen van de 
Algemene vergadering van leden en 
vrienden (AVLV). Deze zal plaats-
vinden op 24 maart, Palmzondag, 
in plaats van eind juni zoals op de 
kerkkalender staat vermeld. 

Aanvang 11.45 uur in de kerkenraads-
kamer. Ter vergadering worden  
krentenbollen geserveerd.

agenda avlv
1.  Opening
2.  Mededelingen
3.  Notulen AVLV 12 november 2023
4.  Jaarrekening 2023
5.    Voordrachten: 

Cobi Klappe - kerkenraad 
Han van der Stoel - kascommissie

6.  Toekomst van onze gemeente
7.  Allocatie predikantstijd
8.  Kerkblad
9.  Enquête
10.  Digitalisering: streaming,  

digitaal collecteren, nieuwsbrief
11.  Wat verder ter tafel komt
12.  Rondvraag
13.  Sluiting

De vergaderstukken liggen vanaf 
3 maart 2024 in de kerk en zijn op 
te vragen bij het kerkkantoor.

Voor financiële vragen graag  
vóór 17 maart contact opnemen 
met de penningmeester via het 
kerkkantoor: administratie@
remonstrantenrotterdam.nl

vrijwilligers gezocht
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Velen van u hebben uitge-
breid geantwoord op de en-
quête over plaats en toekomst 
van onze gemeente. Uw 

antwoorden zijn gerubriceerd en nu 
is het tijd voor een volgende stap. Dat 
kan alleen samen met u, ook als u de 
enquête niet hebt ingevuld. 

Op 21 april organiseren we een work-
shop, die we Gemeentewerk hebben 
gedoopt. Onder het genot van een 
krentenbol, met koffie en thee, willen 
we in groepjes door de antwoorden 
gaan en van u horen wat op korte, 
middellange en lange termijn ideeën 
zijn die we kunnen gaan uitvoeren. 
Uiteindelijk zal dat alles helpen om 
onze gemeente in de toekomst vorm 
te geven. De workshop vindt plaats op 
21 april na de dienst in de Bovenzaal 
en wordt begeleid door Margreet 
Friele, Hugo van der Loo en Sylvia 
Saakes. 
Als u zich aanmeldt voor deelname 
bij het kerkkantoor via administra-
tie@remonstrantenrotterdam.nl, 
zullen we u de uitkomsten van de 
enquête e-mailen, opdat u alles van 
te voren kunt doornemen. We mikken 
op zo’n twee uur van goede gesprek-
ken en ideeënvorming. Graag zien we 
u op 21 april! 

24 |3
ZONDAG

21 |4
ZONDAG
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kerkdiensten

Zondag 10 maart 
Voorganger Koen Holtzapffel
Deze zondag wordt Laetare ge-
noemd. De vastentijd is halfweg en 
het Paasfeest in aantocht. Deze zon-
dag heeft dan ook een wat feestelijker 
karakter. Te midden van het lijden is 
er toch uitzicht op licht. Thema: Ik 
ben van het Licht.

Zondag 24 maart Palmzondag 
De dienst wordt geleid door de twee 
predikanten gezamenlijk. Nieuwe 
leden worden bevestigd.
Na de dienst is er de AVLV  
(zie de agenda op pagina 3).

Donderdagavond 28 maart  
Witte Donderdag 20.00 uur
Voorganger: Tjaard Barnard 
In deze dienst wordt het Avondmaal 
bediend. We zitten aan tafels en we 
staan stil bij de laatste keer dat Jezus 
met zijn leerlingen bijeen was.

Vrijdagavond 29 maart  
Goede Vrijdag 20.00 uur
Voorganger: Koen Holtzapffel 
Een stemmige dienst met orgel-
muziek voor de Lijdenstijd waarbij 
de korte Kruiswegmeditaties van 
schrijver en dichter Willem Jan Otten 
centraal staan.

Zondag 31 maart 
Pasen
Voorganger: Tjaard Barnard 
Het wordt een feestelijke dienst.  
Cobi Klappe wordt bevestigd als lid 

van de kerkenraad. Tijdens 
de dienst is er de traditio-
nele krentenbol, terwijl 
er voor de kinderen een 
crea-tafel gereed staat. 

Zondag 21 april  
Thomasviering samen met  
Jongerengemeente Arminius
Voorgangers: Leonie van Staveren  
en Koen Holtzapffel
Onder het motto ‘beproeft alle 
dingen’ vindt deze zondag de dienst 
plaats volgens de structuur van een 
Thomasviering. Niet héél bijzonder, 
maar net even anders dan ‘normaal’. 
Een toelichting op de Thomasviering 
vindt u op de website. In de viering 
zal Elisabeth Paarlberg een aantal 
chansons vertolken, begeleid door 
broer Edwin Paarlberg op de vleugel.

Na afloop vinden de workshop 
Gemeentewerk (zie pagina 3) en 
de tweede Zinlunch (zie pagina 7) 
plaats.

5 mei

VRIJHEIDS-  
& Vredeslunch

14 september

VRIJWILLIGERS  
middag

Bevrijdingsdag valt dit jaar op een 
zondag. Daarom organiseren we 
op initiatief van het Nationaal Co-
mité 4 en 5 mei en in samenwer-
king met het Rotterdamse Plat-
form voor Levensbeschouwelijke 
en Religieuze organisaties een 
Vrijheids- en Vredeslunch in onze 
kerk, na afloop van de dienst, van 
12.30 uur tot 14.45 uur. De deel-
nemers aan de lunch zullen een 
heel diverse achtergrond hebben 
en aan tafel zal het gesprek gaan 
over de betekenis van vrijheid in 
relatie tot vrede. Een geloofsge-
meenschap met de beginselen van 
vrijheid en verdraagzaamheid in 
het vaandel is bij uitstek geroepen 
om zo’n lunch te organiseren! 
Vanuit onze gemeente kunnen 
maximaal 20 mensen meedoen. 
Wilt u de lunch bijwonen (en 
een helpende hand reiken op de 
dag zelf ), geef u dan op bij het 
kerkkantoor administratie@
remonstrantenrotterdam.nl. 

Alle vrijwilligers uit 
onze gemeente worden 
van harte uitgenodigd voor 
de vrijwilligersmiddag op zaterdag 
14 september. We beginnen met 
een lunch in de kerk en daarna 
maken we een rit met een histo-
rische tram o.l.v. Jaap Kooimans, 
stadsgids in Rotterdam. 
Na de tramrit van anderhalf uur 
komen we terug in de kerk voor 
thee met wat lekkers. De middag 
wordt afgesloten met een lezing 
van kunsthistoricus Peter  
Fransman.  

Elisabeth Paarlberg

aankondigingen

Crea-tafel in de kerk, Pasen 2023
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Nu Tjaard Barnard op 1 februari jl. 25 jaar als predikant verbonden 

is aan onze gemeente, vond de redactie dit een mooie aanleiding 

om hem de vragen voor te leggen van de rubriek Mijn Bezieling.

TJAARD Barnard
Van huis uit ben ik remon-
strant. Mijn moeder is in de 
oorlog gedoopt en in mijn 
voorgeslacht kan ik terug 

tot een broer van Simon Episcopius 
(de eerste hoogleraar van het Semi-
narium).
In 1995 liep ik stage in de gemeente 
bij Eric Cossee. De kerkenraad – 
zakelijk als altijd – vond het goed, 
op voorwaarde dat ik het zwanger-
schapsverlof van Marthe de Vries 
zou opvullen. Voor mij was het 
geweldig om zelfstandig aan de slag 
te gaan en het werk en de gemeente 
goed te leren kennen. Na mijn 
proponentsexamen in juli 1995 
werd ik assistent-in-opleiding en 
mocht ik een proefschrift schrijven 
over remonstrantse geschiedenis. 
In november werd ik beroepen 
in Nieuwkoop waar ik in deeltijd 
predikant werd. Zo combineerde 
ik een betaalde promotieplek met 
het domineeswerk. In 1998 vertrok 
Marthe de Vries uit Rotterdam en 
solliciteerde ik. In februari 1999 
werd ik bevestigd en was toen voor 
25% predikant in Rotterdam. In 
november 2000 werd ik fulltime 
predikant. Het proefschrift was pas 
klaar in 2006!
Mijn inspiratiebronnen zijn de 
Bijbel, niet gek voor een predikant, 
maar ook de kerkgeschiedenis en 
de geloofsgemeenschap. Voor mij is 
de inspiratie die de gemeenteleden 
hebben een belangrijke bron. Toen 
ik net predikant in Nieuwkoop was, 
voor 125 mensen, was ik verbaasd 
over hoeveel ellende mensen in hun 
leven meemaken. Maar ook over hoe 
mensen zich dan weer herpakken. 

Voor mij is dat een teken van de 
kracht van het geloof. Niet een of 
ander wonder, maar de kracht en 
veerkracht van mensen!
Het leuke van het predikantschap is 
dat je in een dienst altijd kunt (laten) 
zingen wat je zelf mooi vindt. Er zijn 
veel liederen waar ik wat mee heb, 
ik heb niet echt één lievelingslied. 
Ik houd van klassieke liederen, met 
een stevige melodie. Vaak leerde ik 
ze al op mijn (zeer) christelijke lage-
re school. Mooi vind ik bijvoorbeeld 
lied 968: ‘De ware kerk des Heren’. 
Een Engels lied dat de kerk niet 
beschouwt als een toevallige plek 
van zoekende mensen, maar als een 
entiteit door God in het leven geroe-
pen. Dat nuanceert al ons kramp-
achtig streven naar vernieuwing 

en verjonging. Het is niet allemaal 
in onze handen. We mogen er zijn 
en doen waartoe we geroepen zijn: 
het aloude verhaal doorvertellen en 
omzien naar elkaar! Om een plek 
te behouden waar dat in vrijheid en 
verdraagzaamheid kan, moet onze 
gemeente over 100 jaar nog bestaan. 
Als we die roeping van het Evangelie 
niet kunnen vasthouden, heeft het 
geen zin om onze Broederschap nog 
te laten bestaan. Graag zet ik me 
daar nog lange tijd voor in. 

Voor de kansel in de Remonstrantse Kerk in Friedrichstadt tijdens studiereis in 1994 met het Remonstrants 

Seminarium. Staand, vlnr: Peronne Boddaert (†), Marius van Leeuwen (hoogleraar †), Arlette Kampinga, 

Anniek Lenselink, Zittend: Claartje (Marina) Slootmans, Lense Lijzen en Tjaard Barnard.

mijn bezieling

v
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korte berichten

Bij dit kerkblad vindt u het 
jaarlijkse verzoek van de 
penningmeester voor uw 
kerkelijke bijdrage. Daarin 

staat ook de suggestie om fiscaal 
aantrekkelijk te schenken. Hieron-
der vindt u de toelichting wat het 
u en de kerk oplevert en hoe u het 
kunt regelen. 

Uw kerk is u lief. Nu op een gemak-
kelijke manier schenken, terwijl het 
u niets extra’s kost. Hoe? Door te 
profiteren van belastingvoordeel. Zo 
zet u uw donatie(s) om in een peri-
odieke schenking en maakt u deze 
volledig aftrekbaar. 
Wanneer u schenkt aan goede 
doelen zoals onze Remonstrantse 
Gemeente Rotterdam heeft u recht 
op een aftrekpost, maar alleen als 
u jaarlijks meer schenkt dan één 
procent van uw inkomen. Dat is best 
veel en daardoor kunnen veel men-
sen uiteindelijk toch niets aftrekken. 

Hoe het wel kan? Laat uw schenking 
vastleggen in een schenkingsover-
eenkomst voor minimaal 5 jaar. 
Uw giften zijn in dat geval volledig 
aftrekbaar. Zonder minimum of 
maximum.

Belastingvoordeel

FISCAAL AANTREKKELIJK schenken
Rekenvoorbeelden
Betaalt u 52% belasting?
Met een schenkingsovereenkomst 
voor een jaarlijkse donatie van 
bijvoorbeeld 750 euro betaalt u dan 
slechts 360 euro. 
Betaalt u 42% belasting?
Met een schenkingsovereenkomst 
voor een jaarlijkse donatie van 
bijvoorbeeld 250 euro betaalt u dan 
slechts 145 euro. 

Goed te weten: het totaal van de jaar-
lijkse donatie hoeft niet in één keer 
betaald te worden, maar mag ook 
in maandelijkse termijnen worden 
voldaan. 

Zo regelt u een periodieke schenking
Voor een schenkingsovereenkomst 
hoeft u tegenwoordig niet meer 
naar de notaris om daar een akte te 
laten opmaken. De Remonstrantse 

De Stichting Maris zet zich 
al jaren in om mensen in 
Hongarije, die het erg nodig 
hebben, een onvergetelijke 

vakantie te bezorgen, ook mensen 
met een handicap. Voor de doelgroep 
is dit jaarlijkse uitje vaak hun enige 
vakantie. Ze krijgen dan ook ‘nieuwe’ 
kleding. Heeft u goede bruikbare  
kleding, linnengoed, dekens, baby-
spullen, oude rollators, tuinmeube-
len, keukenspullen etc. voor deze 

b

4 mei

 KLEDINGACTIE Stichting Maris

mensen over? Joke Schoehuizen en 
Nanda Muileboom staan weer van 
10.00 tot 12.00 uur op het kerk-
plein voor u klaar om uw goederen 
te ontvangen, uitsluitend op zater-
dagochtend 4 mei aanstaande.

Wij vragen u vriendelijk de goede-
ren schoon en stevig verpakt aan te 
leveren. Goederen die over blijven, 
gaan naar instellingen zoals kinder- 
en verzorgingshuizen. 

Gemeente Rotterdam regelt het voor u. 
Heel eenvoudig. 

Download het formulier 
periodieke gift in geld 
van de website van de 
belastingdienst of vraag 
een formulier op bij het 
kerkkantoor, print het en stuur de  
volledig ingevulde schenkingsover-
eenkomst naar:
Remonstrantse Gemeente Rotterdam
Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam.
Het RSIN-nummer is 2537783.

Na ondertekening door ons, sturen wij 
u een exemplaar retour voor uw eigen 
administratie.

Heeft u nog vragen?
Voor verdere vragen over een overeen-
komst periodieke gift in geld, kunt u 
zich richten tot het kerkkantoor, 
e-mail: administratie@
remonstrantenrotterdam.nl 
of telefoon 010 436 0543. 

d



7

korte berichtenin de kerk

Zaterdag 6 april 
Lezing met concert door organist 
Jos van der Kooy
Aanvang 14.00 uur
Muziek voor de Paastijd van Bach, 
Brahms en Reger.

Maandag 8 april 
Filmcafé
Kerkenraadskamer
14.00-16.30 uur
Twee documentaires worden ver-
toond. De ene documentaire gaat 
over een bijzondere verzoening 
tussen een moeder en de moorde-
naar van haar dochter en kleinzoon. 
Ze raken bevriend en uiteindelijk 
kan Agnes de gruwelijke daad van 
Leonard vergeven. Een verhaal over 
hoe vergeving heilzaam kan zijn, 
niet alleen voor degene 
die vergeven wordt, 
maar ook voor die-
gene die vergeving 
schenkt.

De andere docu-
mentaire gaat over de IRA aanslag 
op het congres van de Conservatives 
in 1984 in Brighton. Een naaste 
medewerker van Margaret Thatcher 
was slachtoffer van een bom, maar 
overleefde op miraculeuze wijze. 
Hij  vergaf de man die hem wilde 
doden. De dader-slachtoffer relatie 
lost in beide documentaires na lan-
ge tijd – dat wel – op in persoonlijk 
contact, begrip over en weer en een 
sterke mentale ontwikkeling bij 
zowel het slachtoffer als de dader.
De documentaires duren ieder 20 
tot 25 minuten. Daarna vindt een 
nagesprek plaats.

Zondag 10 april 
Cursus Bijbelverhalen voor  
kinderen van groep 5 t/m 8  
door Kitty Havinga
Kerkenraadskamer
Aaanvang 10.15 uur. 
Verhalen over Hemelvaart  
en Pinksteren.

Zondag 14 april
Kerk & Museum: de openstelling, 
het orgelconcert en de vesper zijn 
geannuleerd.

Zondag 21 april 
Workshop Gemeentewerk 
Bovenzaal 12.00-14.00 uur
Zie pagina 3 ‘Enquête en verder’

Zondag 21 april 
Tweede Zinlunch 
Kerkenraadskamer
12.00-14.00 uur 
Samen met Jongerengemeente 
 Arminius vindt deze zondag de 
tweede Zinlunch plaats in onze 
kerk. De behoefte aan zin/bete-
kenisgeving is universeel. Hoe 
geef je dat in je eigen leven vorm 
en kan een levensbeschouwelijke 
traditie als de christelijke daarbij 
van betekenis zijn? Ontmoeting en 
gesprek staan centraal in vrijheid 
en verdraagzaamheid. 

Nieuwsgierig geworden en ben je 
tussen ongeveer 25 en 40 jaar?  
Geef je op via holtzapffel@remon-
strantenrotterdam.nl en ontvang 
een uitnodiging met het thema 
voor de lunch. Wie al op de mail-
list staat krijgt in elk geval een 
uitnodiging.

Zinlunch in de kerkenraadskamer

Jos van der Kooy
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breda lutherse kerk 
Veemarktstraat 11 (voor)   •   3015 CB Breda
Stadserf 3 (achter)   •   rotterdam.remonstranten.nl/breda
Aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld.

rotterdam remonstrantse arminiuskerk 
Museumpark 3   •  3015 CB Rotterdam  
010 436 0543   •  rotterdam.remonstranten.nl
Aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld.

Zondag 10 maart 

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

Zondag 17 maart 

Voorganger: Wim Hollart 

Zondag 24 maart, Palmzondag

Voorgangers: dr. Tjaard Barnard en  
dr. Koen Holtzapffel 
Na de dienst: 11.45 uur AVLV

Donderdag 28 maart, Witte Donderdag

Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
Aanvang 20.00 uur, Avondmaal 

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Aanvang 20.00 uur

Zondag 31 maart, Pasen 

Voorganger: dr. Tjaard Barnard
Met medewerking van Nicky Bouwers, alt 
Er is een creatafel voor de kinderen.

Zondag 7 april

Voorganger: ds. Corrie Vis

Zondag 14 april 

Voorganger: dr. Tjaard Barnard 

Zondag 21 april, Thomasviering  
samen met Jongerengemeente Arminius

Voorgangers: ds. Leonie van Staveren en  
dr. Koen Holtzapffel met medewerking van  
Elizabeth (zang) en Edwin (piano) Paarlberg

Zondag 28 april 

Voorganger: ds. Arend van Baarsen 

kerkdiensten

De teksten van de kerkdiensten van de eigen predikanten vindt u in 
de loop van de week op de website. Heeft u geen toegang tot internet? 
Dan kunt u de preek op papier aanvragen via het kerkkantoor. 

ADVERTENTIES

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

OOSTERBOEKHANDEL J. Amesz
Voorschoterlaan 145 (vlakbij Oostzeedijk)

Telefoon: 010-4123638
E-mail: info@amesz-boekhandel.nl

Eventuele bezorging in overleg.

Zondag 24 maart, Palmzondag Schalmdienst geannuleerd

Zondag 31 maart, Pasen

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel


