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kerkblad

Alweer enige decennia gele
den had de Remonstrantse 
Gemeente Delft een bijzon
dere penningmeester. Hij 

kende veel van de leden en vrienden 
van die gemeente zo goed, dat hij 
bij het ontvangen van een jaarlijkse 
bijdrage soms de telefoon pakte of 
iemand aansprak en zei: ‘Beste Piet, 
gaan de zaken zo slecht? Ik had van 
jou eigenlijk wel iets meer verwacht’. 
Meestal resulteerde dat in een roya
lere bijdrage. Deze penningmeester 
kon dat om twee redenen doen: hij 
was zelf de gemeente zeer toegedaan 
én hij wist dat dat ook gold voor de 
mensen die hij belde.

Nu hoeft u niet bang te zijn dat uw 
penningmeester u morgen zal bellen. 
Al denkt hij wel, dat u allen de zaak 
van onze gemeente zeer ter harte 
gaat. Bij mijn aantreden als penning
meester – ik was al lid van de kerken
raad – heb ik alle financiële stukken 
nog eens goed doorgenomen. Ik zal 
u hierover berichten bij de eerstvol
gende algemene vergadering van 
leden en vrienden. Mij viel op dat wij 
als gemeente de afgelopen jaren een 
structureel verlies hebben gedraaid. 
Dat betekent niet dat wij morgen niet 
meer zullen bestaan, maar op een ter
mijn van tien à vijftien jaar wordt het 
wel zorgelijk. Ook als we dan minder 
predikanten zullen inhuren en zullen 
bezuinigen waar dat kan.

leden het gemakkelijker maakt om 
meer te geven, zonder dat het netto 
extra geld hoeft te kosten. Dat kan met 
een vijfjaarlijkse toezegging. In dat ge
val kunt u het hele bedrag van uw gift 
aftrekken en hoeft u geen rekening te 
houden met een drempel. Als u dat 
zou willen, schroom dan niet met het 
kerkkantoor of met mij contact op te 
nemen.

Ook wil ik u nadrukkelijk wijzen op 
de mogelijkheid om ons te steunen na 
uw dood. Erfenissen en legaten stellen 
ons in staat om nog heel lang ons werk 
als geloofsgemeenschap te doen. Wel
licht vindt u het aantrekkelijker om 
‘met warme hand’ ons nu al met een 
groter bedrag te gedenken? Dan kunt 
u nog zien wat wij met uw geld doen. 

Tenslotte kunt u ook iets praktisch 
overwegen als een maandelijkse gift 
via een periodieke boeking of een  
automatische afschrijving. Het is 
nu eenmaal gemakkelijker om elke 
maand 65 euro over te maken dan  
eenmalig 720 euro. Want dat komt 
nooit goed uit… 

Hugo van der Loo 
06 5137 7884

GAAN DE ZAKEN zo slecht?

a Het soort gemeente dat wij willen zijn, 
met kwalitatief goede kerkdiensten 
(een geweldige organist), in een 
prachtig gebouw (serieuze huur) met 
predikanten die voor alle gemeentele
den tijd hebben en met wie u niet pas 
kennismaakt als het echt ingewikkeld 
wordt, kost nu eenmaal geld. Gemid
deld hebben we jaarlijks zo’n 750 euro 
per lid of vriend nodig.

Graag wil ik u vragen om te overwegen of 
u wellicht nog (iets) meer kunt missen. 
Dat kan ook op een fiscaal aantrekkelijke 
manier, die voor de meeste gemeente

U hoeft niet bang te zijn 

dat uw penningmeester  

u morgen zal bellen Rekeningnummer:  
NL23 INGB 0000 1707 14  
t.n.v. Remonstrantse
Gemeente Rotterdam.



colofon

2

afwezigheid

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  

aanleveren uiterlijk vrijdag 17 november 2023  
via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om  

aanpassingen door te voeren.

Verschijningsdatum 11-15 december 2023.

  

Redactie Tjaard Barnard, Kitty Havinga, Titus van Hille

Vormgeving Marjorie Specht, ontwerpkantoor.nl 

Drukwerk Drukkerij G.B. ’t Hooft bv.

Abonnement € 31,- per jaar

Belangstellenden kunnen zich abonneren op Kerkblad 

Remonstranten Rotterdam. Opgave bij het kerkkantoor. 

Kerkkantoor Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam

Email: administratie@remonstrantenrotterdam.nl, 

telefoon: 010 436 0543

Betalingen en giften Kerkelijke bijdragen kunt u over - 

maken op NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse 

Gemeente Rotterdam, o.v.v. ‘bijdrage + jaartal’.  

Bij bijzondere giften graag het doel vermelden.

Diaconale giften kunt u overmaken op  

NL55 INGB 0000 2251 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse 

Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel.

Adreswijzigingen Wij verzoeken u bij verhuizing een  

adreswijziging naar het kerkkantoor te  zenden.  

Ziekenhuisopname Wanneer u bij opname in het zieken-

huis bezoek van de predikant wenst, vragen wij u de 

wijkpredikant daarvan in kennis te (laten) stellen.

Begrafenis en crematie Als het gewenst is dat een van de 

predikanten een afscheidsdienst leidt of spreekt bij een 

uitvaart, wilt u er dan als nabestaande(n) aan denken pas 

de definitieve afspraken met de begrafenisondernemer te 

maken als u weet of de predikant op het moment van de 

dienst en/of de uitvaart ook kan?

Predikanten
Tjaard Barnard  •  Glasblazerij 42  •   

2993 CM  Barendrecht  •  06 5882 0686 

barnard@remonstrantenrotterdam.nl 

Voor de afspraken van Tjaard Barnard: Nanda Muileboom

nanda.muileboom@gmail.com  •  078 677 37 80

Koen Holtzapffel  •  Willem Nagellaan 23  •   

3054 BV Rotterdam  •  010 418 6913 

holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl

Contactpersonen Breda
Lex van Beek 

vanbeek.alexander@gmail.com  •  06 2727 6636

Jennie van Dorp  •  jennievandorp@hetnet.nl  •  06 2181 3858 

Bestuur
Jethro Zevenbergen, voorzitter

voorzitter@remonstrantenrotterdam.nl

Athal ter Stege, secretaris

secretaris@remonstrantenrotterdam.nl

Hugo van der Loo, penningmeester

penningmeester@remonstantenrotterdam.nl

berichten uit breda

d
De startzondag is weer achter 
de rug en ook de eerste 
bijeenkomst van de gespreks
kring. De komende twee 

gesprekskringen concentreren we 
ons op de Dode Zee rollen. Wat heb
ben de Essenen met deze rollen van 
doen en hoe verhoudt Jezus zich tot 
het geloof dat uit die rollen spreekt? 
Hoorde Jezus tot de stroming van de 
Essenen? Is er een directe verwant
schap tussen de rollen en het vroege 
christendom? 
We bespreken een en ander mede 
aan de hand van een boek van nieuw
testamenticus Klaus Berger, De Dode 
Zee rollen en Jezus.  

Koen Holtzapffel 

Maandag 13 november 
Lutherse kerkje 15.00 uur 
Grote Kring met Koen Holtzapffel
Dode Zee rollen en gnostiek

Maandag 11 december 
Lutherse kerkje 15.00 uur 
Grote Kring met Koen Holtzapffel
Dode Zee rollen en gnostiek,  
met maaltijd

Op 8 augustus overleed 
in de leeftijd van 94 jaar 
Fenna Lindenbergh - 
van Hoorn. Op hoge 

leeftijd teruggekeerd 
naar Rotterdam gedenken 

we in Fenna Lindenbergh een wijs, 
vriendelijk en betrokken gemeentelid, 
zowel in het oosten van het land toen zij 
daar woonde, als in Rotterdam. Zij had 
een bijzondere belangstelling voor het 
chassidisme. 

Op 23 augustus overleed 
Frank Molenaar op 95 
jarige leeftijd. Hij was 
vriend van de gemeente 

in Eindhoven, maar 
had veel contact met eerst 

Christiane Berkvens en daarna 
Tjaard Barnard. Frank was emeritus 
hoogleraar rechtsgeleerdheid. Een zeer 
betrokken en humorvol mens. 

Op 10 september over
leed Gijsbert Leendert 
Ros op 89jarige leeftijd. 
Hij was betrokken op 

Maaskant/Open Grenzen 
én de Remonstrantse 

Gemeente Rotterdam. Op maandag 
18 september hebben wij afscheid van 
hem genomen in een kerkdienst in het 
Crematorium Schollevaar.

nieuwe leden-vrienden

 Mevrouw J. Haseth uit Barendrecht.
  Mevrouw G. ter VeldVan Leeuwen uit 

Rotterdam, lid, zij is overgeschreven 
vanuit Hilversum.

Tjaard Barnard is afwezig van 1 tot en 
met 5 november. Koen Holtzapffel  
neemt waar.

in memoriam

Op 23 september 
overleed op 82jarige 
leeftijd Mar Bruinzeel. 
Hij was een tijdje 

vervangend organist 
binnen onze gemeente. 

Na een stevig gereformeerde jeugd 
vond hij het bij ons een verademing. 

Op 1 oktober overleed 
op 94jarige leeftijd  
Els Wiltschut-van 
Brummelen. Zij was 

haar leven lang lid van 
de gemeente en voelde 

zich er erg thuis. Haar gezondheid liet 
het de laatste jaren amper toe om ter 
kerke te komen, maar als ze er was, 
was ze helemaal thuis in haar kerk.

Wij dragen hen op aan Gods eeuwige liefde.
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nieuwe nieuwsbrief

De kerkenraad nodigt alle leden 
en vrienden uit tot het bijwonen 
van de Algemene Vergadering 
van Leden en Vrienden op zondag 
12 november 2023 om 12.00 uur 
in de kerkenraadskamer.

Agenda:
1.   Opening
2.   Mededelingen
3.     Notulen AVLV van  

25 juni 2023
4.    Enquête, impressie
5.     Financiële situatie & prognose
6.    Jaarcijfers 2022
7.     Begroting 2024
8.     (Her)benoeming leden  

Kerkenraad en Diaconale 
Commissie

9.     Lopende projecten Kerken
raad (projecten van 2022-2023:  
prikbord, koord voor de 
kansel, streaming, digitaal 
collecteren, Lux project)

10.   Wat verder ter tafel komt
11.   Rondvraag
12.   Sluiting

Vanaf 22 oktober kunt u de 
stukken uit de kerk meenemen 
of opvragen bij het kerkkantoor. 

d

u

Foto: Roline Mollerus

Uw kerkenraad is na het 
zomer reces weer hard aan het 
werk gegaan. De penning
meester Hugo van der Loo 

heeft een financieel overzicht gemaakt 
van de afgelopen 13 jaar en een finan
ciële prognose voor de komende 15 
jaar. Onze kerk heeft een structureel 
exploitatie tekort en een slinkend 
ledenaantal. De penningmeester zal 
deze presentatie met u delen op de 
AVLV van 12 november aanstaande. 
Dit exploitatietekort en slinkend 
ledenaantal was vijf decennia 
geleden ook al een grote zorg. 
We varen echter al ruim vijf
tig jaar succesvol op een lek
ke boot die we al die tijd drij
vend hebben gehouden. 
De kerkenraad maakt het 
als zijn speerpunt om na 
te denken over onze toekomst en de 
verschillende scenario’s te overwegen. 

b

Op 9 september zegende Tjaard Barnard 
het huwelijk in van Anton Molenaar en 
Agnes Warntjes in Ponti (Italië). 

Op 16 september zegende hij te Noord
dijk (Gr.) het huwelijk in van Niels-Jan 
van der Hoek (oudorganist van de ge
meente) en Wendelmoet van der Laan.

De elektronische nieuws brief 
is vorig jaar gestopt door 
technische moeilijk heden 
(te strenge spamfilters) en 

tijdgebrek. Het is de bedoeling weer 
een ‘nieuwsbrief ’ te verzorgen, 
maar nu via Whatsapp. Ook als er op 
korte termijn praktische 
mededelingen zijn 
(bijvoorbeeld: er gaat 
komende zondag een 
andere predikant voor 
dan degene die op 
het rooster stond, het 
orgelconcert is twee 
weken verplaatst, etc.) kunnen we 
u toch via Whatsapp bereiken.

Als u mee wilt doen, 
stuur dan een mailtje met uw 
06-nummer naar het kerkkantoor: 
administratie@remonstranten
rotterdam.nl. We willen begin
december starten.

We kunnen snijden in de kosten en 
tevens zorgen voor meer inkomsten. 

De kerkenraad  nodigt u van harte 
uit om mee te denken. Wat be-
treft het snijden van de kosten, 

de kerkenraad heeft besloten 
om dit jaar geen kerstkaar-
ten meer te laten drukken en 

te versturen, ieder jaar toch 
een aanzienlijke kosten-
post. De zeer gewaardeerde 

verjaardagskaarten blijft u wel ont
vangen. 

huwelijken van de kerkenraad

uitnodiging avlvop reis

Begin september waren wij 
op huwelijksreis naar Milaan. 
Een schitte rende stad met veel 
bezienswaardigheden. We 

logeerden tussen de Italianen in de 
gezellige uitgaanswijk Navigli. Overdag 
hebben we op de dakterrassen gelopen 
van de rijk versierde Duomo, geluncht 
in de beroemde Galleria Vittorio Emma
nuele, het Castello Sforzesco bezocht en 
natuurlijk (veel) ijs gegeten. Deze reis 
hebben we gemaakt met het geld dat 
velen van u hebben geschonken voor 
ons kerkelijk huwelijk vorig jaar. Heel 
veel dank, we hebben ervan genoten! 
 
Tjaard & Marieke
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Zondag 22 oktober
Voorganger: Barbara Veenman
Genezen met modder en speeksel, is dat 
niet vernederend? 

Zondag 29 oktober
Voorganger: dr. Tjaard Barnard
Thema Slavernij en bevrijding 2

Zondag 29 oktober, Vesper
Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
Aanvang: 15.30 uur

Zondag 12 november
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Erasmus en de Renaissance muziek
Jos van der Kooy speelt muziek uit de tijd 
van Erasmus. In de overdenking blikken 
we terug op de Erasmusdag en verbinden 
die met de vraag: hoe verhoudt Erasmus’ 
gedachtegoed zich tot de remonstrantse 
vijf V’s van vrijheid, verdraagzaamheid, 
verantwoordelijkheid, vrede en vriend
schap?

Zondag 26 november, Eeuwigheids zondag
Voorganger: dr. Tjaard Barnard
Met medewerking van  
Doretthe Janssens, fluit. 
In deze dienst herdenken we gemeente
leden die dit jaar overleden zijn.  
Ook voor andere overledenen kan  
een kaarsje worden ontstoken.

Zondag 10 december, 2e Advent
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Levenslessen van een Rabbijn
Onder die titel kijkt Awraham Soetendorp
in zijn gelijknamige boekje terug op zijn
bijzondere leven en de lessen die hij in dat
leven geleerd heeft. Onverwoestbaar is zijn 
optimisme en geloof in een aarde waar het 
goed is om met elkaar te leven, want ‘een 
mens kan een tijd in leven blijven zonder 
voedsel, en een paar dagen zonder water, 
maar geen moment zonder hoop.’

Zondag 17 december, 3e Advent,  
Avondmaal
Voorganger: dr. Tjaard Barnard 

Zondag 17 december, Festival of Nine 
Lessons and Carols
Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
Met medewerking van Jos van der Kooy, 
orgel en Nicky Bouwers, alt 
Aanvang: 15.00 uur

kerkdiensten

Zaterdag 28 oktober 
Studiedag Remonstranten  
in de ban van Erasmus 
De kerk is geopend vanaf 10.00 uur, 
de dag vangt aan om 10.30 uur en 
eindigt 15.30 uur.
Opgave: administratie@remon-
strantenrotterdam.nl Uw opgave is 
definitief na overmaking van €20 
(incl. lunch) op NL23 INGB 0000 
1707 14 t.n.v. Remonstrantse  
Gemeente Rotterdam o.v.v.  
Erasmusdag. Voor het programma 
zie het vorige kerkblad en de website.

Zondag 29 oktober 
Kerkenraadskamer
Cursus Bijbelverhalen 
voor kinderen groep 5 t/m 8 
Kitty Havinga
Aanvang 10.30 uur
Verhalen uit Genesis 

Zondag 29 oktober 
Kerk & Museum
13.00 uur Kerk open
15.00 uur Orgelconcert 
met Jos van der Kooy
15.30 uur Vesper 
met dr. Tjaard Barnard 
In de tussentijd is de kerk te bezich
tigen en is er in de Kerkenraads
kamer een tearoom ingericht met 
de bekende heerlijke appeltaarten. 

Dinsdag 31 oktober
Kerkenraadskamer
Oriëntatiecursus 3 
dr. Tjaard Barnard
Aanvang 20.00 uur 
Van Arminianen toen tot 
de Remonstranten nu

Zondag 12 november
Algemene Vergadering  
van Leden en Vrienden
Kerkenraadskamer
Aanvang 12.00 uur

Woensdag 15 november
Kerkenraadskamer
Oriëntatiecursus 4 
dr. Koen Holtzapffel 
Aanvang 20.00 uur 
Ik en mijn belijdenis

Maandag 20 november
Kerkenraadskamer
Filmcafé Vergevingsproject deel 2: 
The Shack (2017)
Aanvang 14.00 uur 
Het tweede filmcafé gaat opnieuw 
over vergeving, maar ook over de 
vraag waar God of het goddelijke 
voor staat. In de film The Shack 
(2017) leert hoofdpersoon Mack, 
geholpen door een mysterieus 
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in de kerk

drietal, de dingen vanuit een breder 
en hoger perspectief te bekijken. 
Zo wordt hij geconfronteerd met 
zijn neiging om over iedereen een 
oordeel te vellen. The Shack is een 

verhaal over vergeving, acceptatie 
en heling. En over godsbeelden. 
De bijeenkomst wordt begeleid door 
Amber de Rooij (psycholoog),  
dr. Koen Holtzapffel en Jethro  
Zevenbergen
Volgende bijeenkomsten in deze serie: 
12 februari en 8 april 2024.

Zaterdag 25 november 
Lezing met concert door  
organist Jos van der Kooy
Aanvang 14.00 uur 
Muziek voor Sinter
klaas, advent en kerst. 

Dinsdag 28 november
Kerkenraadskamer
Oriëntatiecursus 5 
dr. Tjaard Barnard en  
dr. Koen Holtzapffel
Aanvang 20.00 uur 
Slotavond

Zondag 21 januari 
Zinlunch
12.30 – 14.30 uur
‘Moments contained’, dat is de titel 
van het nieuwe iconische beeld op 
het plein voor Rotterdams centraal 
station. De titel duidt op een moment, 
een kans op begrip, verbinding en 
empathie. Juist ook als de ander niet 
op jou lijkt…

Vanuit die gedachte willen we voor 
de doelgroep 30 tot 40 jaar komend 
seizoen een viertal betekenisvolle 
maaltijden organiseren, onder het 
motto moments contained. 
De eerste keer is op zondag 21 
januari tussen 12.30 en 14.30 uur. 
Maaltijden waarin naast ontmoeting 
een onderwerp centraal staat dat 
met betekenisgeving in het leven 
te maken heeft. Mogelijke vragen/
onderwerpen: Wat inspireert je? 
Welke zorgen heb je omtrent de 
toekomst? Waar vind je een moment 
van rust in een hectische wereld? 
Levensbeschouwelijke verhalen en je 
eigen levensverhaal. We sluiten ook 
aan bij de jaarlijkse filosofisch getinte 
Aandachtslezing van Debatpodium 
Arminius.

Wat we bieden: een besloten setting 
met maximaal 25 deelnemers per 
keer. Een mooie ruimte, een een
voudige maaltijd, een betekenisvol 
onderwerp in een dinerpensant 
achtige sfeer. Lijkt het je wat, heb je 
zin om mee te denken over de opzet, 
ken je leeftijdgenoten die mogelijk 
geïnteresseerd zijn, laat het weten 
aan Koen Holtzapffel, holtzapffel@
remonstrantenrotterdam.nl. 

Zondag 10 december 
Kerkenraadskamer
Cursus Bijbelverhalen  
voor kinderen van groep 5 t/m 8 
Kitty Havinga
Aanvang 10.30 uur
Kerstverhaal

Zondag 17 december 
Kerkzaal 
12.30 – 14.30 uur Armoede veiling
15.00 uur Festival of Nine Lessons 
and Carols
Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
Met medewerking van Jos van der 
Kooy, orgel en Nicky Bouwers, alt
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korte berichten

Het programma van de reis 
naar Friedrichstadt (onder 
voorbehoud) is als volgt. 
Vrijdag 27 september  

’s morgens vertrek vanuit Rotter
dam. Rond lunchtijd komen we 
aan in Worspwede (in de buurt van 
Bremen) waar we die avond ook over
nachten. ’s Middags kunt u op eigen 
gelegenheid de musea en galerieën 
in het dorp bezoeken, ’s avonds is 
een gemeenschappelijke maaltijd 
en een lezing over Worpswede door 
kunsthistoricus Peter Fransman, lid 
van onze gemeente en voorzitter van 
de Uytenbogaertstichting.  
Zaterdag, doorreis naar Friedrichstadt, 
na aankomst lunch en boottocht. 
Op zondag gaan we naar de kerk. 
De Remonstrantste Gemeente  
Friedrichstadt biedt ons na de dienst 
een lunch aan. 

Op maandag 30 september terugreis 
naar Rotterdam waar we in het 
begin van de avond aankomen. Ver
voer gaat per touringcar met  toilet 
aan boord, logies in middenklasse 
hotels op basis van half pension. 

Mocht u interesse hebben om mee 
te gaan, dan kunt u zich al (vrijblij
vend) opgeven bij het kerkkantoor. 
Het verplicht u tot niets en helpt 
ons bij de planning: administratie@
remonstrantenrotterdam.nl 
of 010 4360 543. 

Wat een verrassingen op 
een dag! Zo bleek tijdens de 
rondleiding in het Depot, dat 
de aanleiding voor de bouw 

was de vele overstromingen van de 
kelders van museum Boijmans. Later, 
in de voordracht van Titus van Hille, 
bleek dat ook aan de bouw van ons 
huidige kerkgebouw, de overstromin
gen in de oude kerk – daar waar nu de 
Markthal staat – ten grondslag lag. 
En – zo we de lijn willen doortrekken – 
blijkt dat ook nu, ons het water aan de 
lippen staat, wat betreft het voortbe
staan van de Remonstranten. Reden 
waarom ons tijdens deze vrijwilli
gersdag vooral werd voorgehouden de 
enquête in te vullen. 
Ook was het verrassend te begrijpen 
dat – terwijl het Depot werd gepresen
teerd als het eerste museumdepot ter 
wereld dat publiekstoegankelijk is – 

er helaas niet was gedacht aan voor
zieningen voor het publiek! In allerijl 
moesten daarom nog oplossingen 
worden gevonden voor garderobe, 
lockers en stofjassen of een lift die 
niet paste. 

Misschien houdt dat ons een spiegel 
voor? We hebben een bijzonder ge

27 - 30 september 2024

REIS NAAR Friedrichstadt

Terugblik 2 september

VRIJWILLIGERSdag

h

w bouw als Rijksmonument, weliswaar 
met goede voorzieningen, maar… 
heeft het ook publiek op langere 
termijn? En geeft de enquête hierin 
inzicht, gezien...? 
(Meer bespiegelingen, zie het hele artikel 
op de website). 

Sylvia I. Saakes
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korte berichtenkorte berichten

Iedereen weet hoe groot 
de armoedeproblemen in 
Rotterdam zijn. Inmiddels 
geeft het Rode Kruis zelfs 

noodhulp, o.a. in de vorm van 
boodschappenkaarten, zodat men
sen eten en andere eerste levens
behoeften kunnen kopen. 
We vinden dat we ons 
steentje moeten 
bijdragen. Dat doen 
we samen met 
Platform Levens
beschouwelijke 
en Religieuze 
organisaties  
Rotterdam.

Net als verleden jaar 
vindt er in onze kerk 
een ‘armoedeveiling’ plaats, 
op zondag 17 december van 12.30 
tot 14.30 uur (voorafgaande aan 
het Festival of Nine Lessons and 
Carols), en de opbrengst gaat naar 
de noodhulp van het Rode Kruis 
in Rotterdam. Dit jaar vragen we u 
om ‘diensten’ aan te bieden, zodat 
die geveild kunnen worden en een 
mooi bedrag kunnen opbrengen. 

De Diaconale Dag van de 
Remonstranten over het 
thema ‘Kind en Armoede’, 
georganiseerd door Geloof & 

Samenleving, vindt dit jaar plaats op 
4 november in Vrijburg in Amster
dam. Sprekers zijn Hans Spekman, 
voormalig Tweede Kamerlid en nu 
directeur van het Jeugdeducatiefonds 
(inleiding), Jonna van den Berge, 
Peter van Dijk en Riane Kuzee.  
Voor het gehele programma zie de 
website www.remonstranten.nl/ 
diaconaledag2023. 

Op 30 augustus startte 
de Vredestafel Cen
trum. De gedachte van 
de Vredestafel is om 

vanuit verschillende religieuze 
en levensbeschouwelijke achter
gronden het gesprek te voeren 
en zo uit te stralen dat vreed
zaam samenleven in de stad heel 
goed mogelijk is, ook als je hele 
andere opvattingen hebt (www.
platformlenr.nl).
Deze eerste bijeenkomst waren 
er mensen van zes verschillende 
gemeenschappen, die elkaar 
ontmoetten bij de Schotse kerk 
onder het genot van een goede 
maaltijd. Zeker voor herhaling 
vatbaar en waarschijnlijk de 
volgende keer in onze kerk. Wilt 
u meedoen, meldt u zich dan aan 
bij het Kerkkantoor.    

17 december

ARMOEDEveiling
Terugblik 30 augustus

VREDESTAFEL 
centrum

4 november

DIACONALE DAG kind & armoede

i Denkt u aan een thuisconcert of 
een etentje voor 4 of 6 personen 
dat wordt verzorgd, het ter be
schikking stellen van een tweede 
huis of caravan voor een weekend, 
een rondleiding voor een groep, 

een zelfgebakken appeltaart, 
een dansles, een paar 

breilessen etc. 
U heeft vast nog 

veel meer ideeën. 
Er komt nog een 
website, met 
een formulier 
voor de ideeën 
om aan te bie

den, maar denkt 
u nu vast na en 

houdt de informatie 
in de gaten. U kunt 

ook online meedoen, 
vanaf 2 december is er een digitale 
veiling.
Heeft u nu al vragen of suggesties?  
U kunt contact opnemen met 
Dorine Cleton, 06 5150 5890. 

HULPKOSTERS
gezocht

Om de kerkdiensten 
mogelijk te maken is 
er altijd veel praktisch 
te regelen: van het 

ophangen van de nummers van 
de liederen en het klaarzetten van 
glaasjes water tot het zetten van 
koffie en nog veel meer. Teveel 
voor de koster om in een uurtje 
te regelen. Daarom ziet u altijd 
hulpkosters aan het werk. Het 
clubje is echter klein en verdient 
uitbreiding. Meldt u aan als u 
het niet erg vindt om de handen 
uit de mouwen te steken en een 
beetje praktisch en flexibel bent. 
Het geeft voldoening en het is 
nog gezellig ook!
Informatie bij Titus van Hille via 
het kerkkantoor (en in de kerk bij 
de dienstdoende hulpkoster).  

o

o

d
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breda lutherse kerk 
Veemarktstraat 11 (voor)   •   3015 CB Breda
Stadserf 3 (achter)   •   rotterdam.remonstranten.nl/breda
Aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld.

rotterdam remonstrantse arminiuskerk 
Museumpark 3   •  3015 CB Rotterdam  

010 436 0543   •  rotterdam.remonstranten.nl
Aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld.

Zondag 22 oktober

Voorganger: Barbara Veenman 

Zondag 29 oktober

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 29 oktober, Vesper

Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
aanvang 15.30 uur

Zondag 5 november 

Voorganger: Wim Scholl

Zondag 12 november

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

Zondag 19 november

Voorgangers: ds. Jan Douwes

Zondag 26 november, Eeuwigheidszondag

Voorganger: dr. Tjaard Barnard met
medewerking van Doretthe Janssens, fluit

Zondag 3 december, 1e Advent

Voorganger: ds. Tina Geels

Zondag 10 december, 2e Advent

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

Zondag 17 december, 3e Advent, Avondmaal

Voorganger: dr. Tjaard Barnard 

Zondag 17 december, Festival of  
Nine Lessons and Carols

Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
met medewerking van Jos van der Kooy, orgel  
en Nicky Bouwers, alt, aanvang 15.00 uur

kerkdiensten

De teksten van de kerkdiensten van de eigen predikanten vindt u in 
de loop van de week op de website. Heeft u geen toegang tot internet? 
Dan kunt u de preek op papier aanvragen via het kerkkantoor. 

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

U kunt ook telefonisch of per 
e-mail bestellen! Eventuele  

bezorging in overleg.

OOSTERBOEKHANDEL
J. Amesz

Voorschoterlaan 145 
(vlakbij Oostzeedijk)

Telefoon: 
010-4123638

e-mail: 
info@amesz-boekhandel.nl

Zondag 22 oktober 

Voorganger: dr. I Leng Tan

Zondag 26 november, Eeuwigheidszondag

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

Zondag 10 december, Schalmdienst, advent

Voorganger: Roger Dewandeler 
Waalse kerk, aanvang 11.00 uur


