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kerkblad

Bij de uitreiking van de Lof 
der Zotheidspeld 2022 (28 
oktober, Erasmus’ verjaar-
dag) wijdde historicus Siebe 

Thissen een lezing aan remonstrants 
predikant Hendrik Jan Mispelblom 
Beyer (1896-1952). In 1941 (!) deed hij 
intree in onze Rotterdamse gemeen-
te. Mispelblom, bekend van zijn stu-
die over Tolerantie en fanatisme, wordt 
getypeerd als vertegenwoordiger van 
een humanisme dat zich de eeuwen 
door liet inspireren door Erasmus’ 
ideeën. Daarmee sluit hij aan in een 
lange rij van remonstranten die zich 
op de beroemde Rotterdammer be-
riepen. De vraag in hoeverre dat ook 
voor Arminius geldt is een lastige. 
Dat Erasmus en Arminius beiden 
de vrije wil verdedigden, betekent 
nog niet dat zij dezelfde visie op die 
wil deelden. Latere remonstrantse 
theologen stonden waarschijnlijk 
dichter bij Erasmus. Maar Arminius 
was wel vertrouwd met Erasmus’ 
werk. Diverse Erasmiana sierden zijn 
bibliotheek. En als het ging om de 
eenheid der kerken, verdraagzaam-
heid en gematigdheid, afkeer van 
dogmatische twist, dan stond ook 
Arminius dicht bij Erasmus. 
Daarmee zijn thema’s genoemd die 
alle eeuwen door remonstranten 
met Erasmus verbonden hebben. 
Daaraan kunnen worden toegevoegd: 
kritisch bijbelonderzoek, onderscheid 

tussen hoofd- en bijzaken inzake 
geloofskwesties, het belang van de 
menselijke inbreng, nadruk op de 
praktijk van het geloof (werkend door 
liefde) en zeker ook openheid voor de 
cultuur. 
Dat remonstranten zich graag 
beriepen op Erasmus ontging hun 
tegenstanders niet. Rotterdamse 
calvinistische predikanten ageerden 
dan ook tegen plaatsing van het Eras-
musbeeld in 1622 op de markt. Was 
die Erasmus niet een ‘Arminiaense 
Sant’ (heilige)? Voor Arminianen zou 
het vast een te vereren heiligenbeeld 
worden. De remonstrantse voor-
ganger Henricus Hollingerus legde 
vervolgens Erasmus op geestige wijze 
een verzoek aan het stadsbestuur 
in de mond. De vrome humanist 
beklaagde zich over de calvinistische 
haat jegens zijn persoon en verzocht 
het bestuur hem te beschermen. Het 
beeld staat er inmiddels 400 jaar. De 
vroede vaderen, ook al waren ze niet 
altijd remonstrants-gezind, begrepen 
heel goed hoe belangrijk Erasmus 
was voor de promotie van de stad 
Rotterdam!  
Deze en andere onderwerpen komen 
uitvoerig ter sprake op de Erasmus-
dag van 28 oktober. U bent zeer 
welkom, nadere informatie vindt u 
elders in dit blad.  

Koen Holtzapffel
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ERASMUS ALS Arminiaense Sant

Erasmusbeeld Hendrik de Keijser



colofon

Een nieuw kerkelijk seizoen 
begint. Mooie activiteiten,  
interessante dagen en kerk-
diensten. U bent van harte  

welkom. Schroom niet in uw omgeving 
reclame te maken. U doet dat tenslotte 
ook voor een mooi boek, een bijzondere 
film of een prachtig concert. Iedereen is 
welkom!   

Tjaard Barnard, Kitty Havinga en 
Titus van Hille 
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van de redactie

a

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  

aanleveren uiterlijk vrijdag 29 september 2023  
via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om  

aanpassingen door te voeren.

Verschijningsdatum 16-20 oktober 2023.

  

Redactie Tjaard Barnard, Kitty Havinga, Titus van Hille

Vormgeving Marjorie Specht, ontwerpkantoor.nl 

Drukwerk Drukkerij G.B. ’t Hooft bv.

Abonnement € 31,- per jaar

Belangstellenden kunnen zich abonneren op Kerkblad 

Remonstranten Rotterdam. Opgave bij het kerkkantoor. 

Kerkkantoor Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam

Email: administratie@remonstrantenrotterdam.nl, 

telefoon: 010 436 0543

Betalingen en giften Kerkelijke bijdragen kunt u over - 

maken op NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse 

Gemeente Rotterdam, o.v.v. ‘bijdrage + jaartal’.  

Bij bijzondere giften graag het doel vermelden.

Diaconale giften kunt u overmaken op  

NL55 INGB 0000 2251 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse 

Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel.

Adreswijzigingen Wij verzoeken u bij verhuizing een  

adreswijziging naar het kerkkantoor te  zenden.  

Vriendelijk dank voor uw medewerking. 

Ziekenhuisopname Wanneer u bij opname in het zieken-

huis bezoek van de predikant wenst, vragen wij u de 

wijkpredikant daarvan in kennis te (laten) stellen.

Begrafenis en crematie Als het gewenst is dat een van de 

predikanten een afscheidsdienst leidt of spreekt bij een 

uitvaart, wilt u er dan als nabestaande(n) aan denken pas 

de definitieve afspraken met de begrafenisondernemer te 

maken als u weet of de predikant op het moment van de 

dienst en/of de uitvaart ook kan?

Predikanten
Tjaard Barnard  •  Glasblazerij 42  •   

2993 CM  Barendrecht  •  06 5882 0686 

barnard@remonstrantenrotterdam.nl 

Voor de afspraken van Tjaard Barnard: Nanda Muileboom

nanda.muileboom@gmail.com  •  078 677 37 80

Koen Holtzapffel  •  Willem Nagellaan 23  •   

3054 BV Rotterdam  •  010 418 6913 

holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl

Contactpersonen Breda
Lex van Beek 

vanbeek.alexander@gmail.com  •  06 2727 6636

Jennie van Dorp  •  jennievandorp@hetnet.nl  •  06 2181 3858 

Bestuur
Jethro Zevenbergen, voorzitter

voorzitter@remonstrantenrotterdam.nl

Athal ter Stege, secretaris

secretaris@remonstrantenrotterdam.nl

Johan Kranendonk, penningmeester

penningmeester@remonstantenrotterdam.nl

berichten uit breda

vrijwilligersdag

Alle vrijwilligers binnen 
onze kerkgemeenschap 
zijn van harte uitgenodigd 
voor de vrijwilligersdag op 

zaterdag 2 september.
We starten om 12.30 uur met 
een eenvoudige lunch in de kerk. 
Vervolgens gaan we naar het Depot 
voor een rondleiding van 13.30 tot 
14.30 uur. Na het bezoek aan het 
Depot gaan we terug naar de kerk 
voor een lezing van Titus van Hille 
met muziek van Jos van der Kooy. 
De dag wordt afgesloten met thee 
en iets lekkers.
De aanmeldingen voor de rondlei-
ding in het Depot en de lunch zijn 
inmiddels gesloten. Mocht u zich 
hier nog niet voor hebben opge-
geven dan bent u nog steeds van 
harte welkom om mee te doen met 
het middagprogramma vanaf 14.30 
uur in de kerk. Hiervoor kunt u 
zich nog tot 29 augustus opgeven 
bij het kerkkantoor.  

e

Na de Bredase zomerdien-
sten gaan we in de Grote 
Kring aan de slag met een 
serie over de Dode Zee 

rollen en de in dezelfde tijd gevon-
den geschriften in Nag Hammadi 
(gnostieke teksten waaronder het 
bekende Thomasevangelie). Om 
deze teksten in context te kunnen 
plaatsen duiken we de eerste keer 
in de hoofdlijnen van de Joodse 
geschiedenis: stamvaders, Mozes 
en het beloofde land, richters en 
koningen, profeten voor en na de 
ballingschap, de tweede tempel, 
hellenisme en Makkabeeën. Van 
harte welkom, we starten op maan-
dag 2 oktober.  

Koen Holtzapffel 

Maandag 2 oktober 
Lutherse kerkje 15.00 uur  
Grote Kring met Koen Holtzapffel
Dode Zee rollen, hoofdlijnen van de 
Joodse Geschiedenis

Op 24 juli overleed Coos 
Wentink. Zij was 95 
jaar en vriend van de 
gemeente. 

Zij was een bijzonder wijze, 
betrokken en lieve vrouw, die 

tot voor kort regelmatig de kerkdiensten 
bezocht. We namen afscheid van haar in 
Hofwijk met woorden uit een bundel van 
Karel Eykman: ‘Een knipoog van U zou 
al helpen’.

Wij dragen haar op aan Gods eeuwige liefde.

n

nieuwe leden-vrienden

Mevrouw E. Zwart uit Rotterdam

Tjaard Barnard is afwezig 1 t/m 9 sep-
tember, Koen Holtzapffel neemt waar.

afwezigheid

in memoriam
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E N Q U Ê T E

Op zaterdag 1 juli kwam 
de kerkenraad in onze kerk 
bijeen voor zijn jaarlijkse 
Teambuilding. Er werd druk 

gebrainstormd over de toekomst van 
onze Rotterdamse kerk, wat betreft 
bestuur, financiën & organisatie, 
inhoud, vormen en doelgroepen, 
zodat in september het bestuurlijk 
jaar begonnen kan worden met 
frisse ideeën. 

In het verlengde hiervan wordt een 
enquête gehouden, deze vindt u als 
losse bijlage in dit kerkblad.
De kerkenraad hoopt van harte dat  
u in grote getale deze  vragenlijst 
invult. Door uw antwoorden hoopt 
de kerkenraad een beter idee te  
krijgen over wat er leeft bij onze  
leden en vrienden.

De maandelijkse GM-vergadering 
ging ook in de zomermaanden door 
voor alle lopende zaken. Een van 
deze zaken is de inventarisatie van 
de voor- en nadelen van het door de 
Doopsgezinden geïnitieerde verzoek 
tot verdere samenwerking alsmede de 
zaken die geregeld moeten worden 
rond de streaming.  

o

in de kerk

Aanpassingen kerkkalender:
8 oktober 12.30 uur Kerk & Museum 
is verplaatst naar 29 oktober.
17 maart 10.30 uur kerkdienst dr. Koen 
Holtzapffel moet zijn Wim Hollart.

Zondag 10 september 
Kerk & Museum
Open Monumentendag
13.00 uur Kerk open
15.00 uur Orgelconcert  
Jos van der Kooy
15.30 uur Vesper met  
dr. Tjaard Barnard 
In de tussentijd is de kerk te bezich-
tigen en is er in de Kerkenraadskamer 
een tearoom ingericht met de beste 
appeltaarten van Rotterdam. 

Zondag 17 september 
Kerkenraadskamer
Cursus Bijbelverhalen voor kinderen 
groep 5 t/m 8 door Kitty Havinga
Aanvang 10.30 uur, Verhalen uit Genesis 
Deze eerste bijeenkomst staan de  bijbel  
(ontstaan, bijbel-
boeken) en het 
scheppings ver
haal (hoe zag 
men vroeger de 
wereld) centraal. 

Oriëntatiecursus 
Voor nieuwkomers en oudgedienden 
organiseren de predikanten jaarlijks 
een cursus waarin verteld wordt waar 
het remonstrantisme voor staat.  
Allerlei elementen passeren de revue: 
van een vrijzinnige kijk op de Bijbel, 
via de remonstrantse geschiedenis, 
de spe ci fieke invulling van beginsel-
verklaring en belijdenis, tot de maat-
schappelijke betrokkenheid. In dit 
alles is de eigen invulling en het eigen 
levensverhaal van groot belang.  
U bent allen welkom. Aanmelding 
graag bij het kerkkantoor.

Dinsdag 26 september
Kerkenraadskamer
Oriëntatiecursus 1 
dr. Tjaard Barnard
Aanvang 20.00 uur 
De bijbel, wat is dat voor een boek?

Maandag 9 oktober
Kerkenraadskamer
Filmcafé Vergevingsproject deel 1:  
The Straight Story (1994)
Aanvang 14.00 uur 
De bijeenkomst wordt begeleid  
door Amber de Rooij (psycholoog), 
dr. Koen Holtzapffel en  
Jethro Zevenbergen 
Zie toelichting op pagina 7

Woensdag 11 oktober
Kerkenraadskamer
Oriëntatiecursus 2  
door dr. Koen Holtzapffel 
Aanvang 20.00 uur, 
God en Jezus 

Vrijdag 13 oktober 
Kerkenraadskamer
Tussen Koffie en Lunch  
Lezing met koffie en taart
Phoenix kwartet
Inloop 10.15 uur, einde 12.00 uur
Tijdens deze Tussen Koffie en Lunch 
treedt het Phoenix Strijkkwartet voor 
u op. Onder het genot van een kopje 
koffie met taart kunt u genieten van 
de muziek. Het Phoenix Kwartet 
met Jan Willem van der Kamp als 
violist treedt al jaren op, niet alleen in 
Nederland maar ook – tijdens zomer-
vakanties – in Frankrijk. Jan Willem 
geeft uitleg over de stukken en over 
het strijkkwartet als genre, waarover 
de dichter Goethe ooit zei: ‘Alsof je 
vier intelligente 
mensen een ge-
sprek met elkaar 
hoort voeren.’

van de kerkenraad
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Zondag 27 augustus 
Voorganger: dr. Tjaard Barnard
Op deze zondag staat de pastorale 
muziek van Bernhard van den 
Sigtenhorst Meyer (1888-1953) 
centraal. Doretthe Janssens bespeelt 
de fluit. Tjaard Barnard bespreekt de 
pastorale tekst bij uitstek: ‘De Heer 
is mijn herder’. 

Zondag 3 September 
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Thema: ‘Het eeuwige leven van 
reisverhalen’. Onder die titel 
schreef Jaap Lengkeek over de vraag 
waarom we er altijd op uit willen. 
Een reis heeft drie kenmerkende 
momenten: de drijfveer om naar 
elders te vertrekken, gesteund door 
verwachtingen over wat daar is aan 
te treffen. Dan de tocht zelf en wat 
er onderweg gebeurt en ten slotte 
de terugkeer en de bezinning op het 
resultaat van de onderneming. Was 
het de moeite waard en wat leerde 
je ervan? De voorganger vult het 
algemene stramien in aan de hand 
van zijn vakantiereis naar het land 
van de Katharen.

Zondag 10 september 
Openingszondag  
‘Begin met frisse zin’
Voorgangers: dr. Tjaard Barnard 
en dr. Koen Holtzapffel
Na de zomerdiensten gaan we op 
deze zondag samen van start. We 
lezen over de roeping van Matteüs 
(ook wel de tollenaar Levi genoemd). 

kerkdiensten

Die roeping is vereeuwigd op het 
beroemde schilderij van Caravaggio 
 Vocazione di San Matteo. Jezus daagt 
Matteüs uit een nieuwe start te  maken 
en ons ook. Dat lukt natuurlijk alleen 
als we het samen doen. Nieuw lid van 
de diaconale commissie Rob Arnold 
wordt in de dienst bevestigd Na de 
dienst, tijdens de koffie, is er een recep-
tie voor Johan Kranendonk die afscheid 
neemt als penningmeester. Voor de 
kinderen is er de Crea-tafel.

Zondag 17 september 
Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
Dit seizoen worden er drie diensten 
gehouden door de eigen predikanten 
over het thema Slavernij en bevrijding. 
De eerste daarvan vindt plaats op deze 
zondag. Jos van der Kooy speelt swin-
gende orgelmuziek.  
Centraal zal het omstreden lied staan 
Jeruzalem mijn Vaderstad van Willem 
Barnard (Liedboek 2013, 737).

 

Zondag 24 september 
Voorganger: mr. André Meiresonne, MA 
André heeft stage gelopen in deze ge-
meente en is verantwoordelijk geweest 
voor een nieuw opgezet communicatie-
beleid. Hij dient als voorganger de 

Remonstranten in Sommelsdijk en 
duidt zichzelf aan als dominee voor 
de ongelovigen. 

Zondag 8 oktober 
Voorganger: dr. Tjaard Barnard 

Zondag 15 oktober 
Twee op de Kansel met Ivo Opstelten
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Ivo Opstelten was van zijn 28e tot zijn 
pensionering burgemeester, onder 
meer van Utrecht en Rotterdam. 
Van 2010 tot 2015 was hij Minister van 
Veiligheid en Justitie. Gedurende zijn 
loopbaan heeft hij een paar keer gespro-
ken in remonstrants kerkelijk verband, 
bijv. in Amsterdam en Naarden-
Bussum. Maar in zijn eigen gemeente 
meedoen aan Twee op de Kansel, dat 
was er nog niet van gekomen. 

Gelukkig gaat dat nu gebeuren. 
Wat inspireert hem in het leven, welke 
waarden kreeg hij mee, hoe gaf hij 

ze vorm en 
welke waarden 
geeft hij nu  
zelf weer door?

Doretthe Janssens, 
inzetje: Bernhard van den Sigtenhorst Meyer.

Caravaggio  Vocazione di San Matteo.



5

korte berichten

Moments 
contained, dat 
is de titel van 
het nieuwe 

iconische beeld op het 
plein voor het station 
Rotterdam Centraal. 
De titel duidt op een 
moment, een kans op 
begrip, verbinding en 
empathie. Juist ook 
als de ander niet op 
jou lijkt…

Vanuit die gedachte 
willen we voor de 
doelgroep 24 tot 39 
jaar komend seizoen 
een viertal betekenisvolle maaltij-
den organiseren, onder het motto 
moments contained. Waarschijnlijk 
op de zondag tussen 17.30 en 
20.00 uur. Maaltijden waarin naast 
ontmoeting een onderwerp centraal 
staat dat met betekenisgeving in het 
leven te maken heeft. Bij voorbeeld: 
wat inspireert je? Welke zorgen heb 
je omtrent de toekomst? Waar vind 
je een moment van rust in een hecti-
sche wereld? Levensbeschouwelijke 
verhalen en je eigen levensverhaal. 
We sluiten ook aan bij de jaarlijkse 

Vredestafel op woensdag 
30 augustus 19.00-21.00 uur 
in Schotse Kerk, Schiedamse 
Singel 6.

De vredestafels zijn een initiatief van 
het Platform L&R. Ze bieden een 
 mogelijkheid om de verschillende 
religieuze opvattingen in de wijk 
bij elkaar te brengen rond een kwis, 

De kerkenraad is op zoek naar 
vrijwilligers die het leuk vinden 
om de kerkdiensten live op 
nemen. We hebben gekozen 
voor een eenvoudig te bedienen 
systeem en er wordt duidelijke 
instructie gegeven over hoe het 
apparaat bedient kan worden. 
Als extra heeft de filmer een 
zitplaats met het mooiste uit-
zicht tijdens de 
kerkdienst: op de 
galerij pal tegen-
over de preekstoel! 
Opgeven bij het 
kerkkantoor.        

MAALTIJD van betekenis

VREDEStafel

m

filosofisch getinte Aandachtslezing 
van de Stichting Arminius. De be-
doeling is: een besloten setting met 
max 25 deelnemers per keer. Een 
mooie ruimte, een eenvoudige maal-
tijd, een betekenisvol onderwerp in 
een diner-pensant-achtige sfeer.  

Lijkt het je wat, heb je zin om 
mee te denken over de opzet, ken 
je leeftijdgenoten die mogelijk 
geïnteresseerd zijn, laat het weten 
aan Koen Holtzapffel, holtzapffel@
remonstrantenrotterdam.nl.  

hapje en drankje. Daarnaast willen 
we hiermee een aanzet geven tot 
een gesprek over wat we hier en nu 
samen kunnen doen aan de dingen die 
spelen in de wijk. De Remonstrantse 
Gemeente partici peert hierin. 
Nadere informatie verstrekt  
Dorine Cleton (06 5150 5890).  
www.platform-lenr.nl 

VRIJWILLIGERS
STREAMING
gezocht

v

OECUMENISCHE
kring
De jaarlijkse oecumenische 
kring onder leiding van de 
predikanten Tjaard Barnard 
en Katinka Broos bespreekt dit 
jaar het nieuwe boek van Johan 
Goud, ‘Een brief die niet meer 
dicht kan. Gesprek met mijn 
ongelovige alter ego.’ 

Nadere info op de website. 
Eerste bijeenkomst is dinsdag 
19 september. 
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korte berichten

t Tijdens mijn reis langs de 
Noorse kust dit voorjaar 
deden wij ook Tromsø aan, 
de grootste stad ten noorden 

van de Poolcirkel. In 1964/1965 
verrees hier de Tromsdalenkerk, die 
algauw de bijnaam IJszeekathedraal 
kreeg. Door zijn locatie in de stad 
en opvallende vorm en verlichting 
is de kerk het hele jaar van verre 
zichtbaar, ook tijdens de winterse 
duisternis.
De kerkzaal wordt aan beide kopse 
kanten afgesloten door grote driehoe-
kige glazen wanden. Het gekleurde 
raam aan de zuidoostzijde achter het 
altaar en de preekstoel is ontworpen 
door Victor Sparre (1909–2008) en 
ingewijd in 1972, Het raam drukt 
de wederkomst van Christus uit, 
aangevuld met diverse details. De 
hand in de top van het raam symbo-
liseert Gods invloed waarbij het licht 
doorbreekt en de duisternis wordt 
overwonnen. De grote figuur van 
Jezus Christus ontmoet de mensheid 
in de bescheiden weergegeven perso-
nen van Adam en Eva, die Hem met 
vreugde tegemoet treden. 

Op een ander deel van het raam 
heeft Sparre een hamer, spijkers en 
dobbelstenen weergegeven als sym-
bolen van hoe de mensheid Gods 
zoon de eerste keer heeft ontvangen. 
Ook zijn een bijbel en een klok 
weergegeven. De klok staat op vijf 
voor twaalf om de gemeente eraan te 
herinneren dat er nog maar weinig 

NOORDERLICHT 3 Tromsdalen Kirke Tromsø

VRIJWILLIGERS STUDIEDAG gezocht

tijd over is voor de mensheid om zich 
te bekeren. Hoe actueel, gezien de 
huidige klimaatcirsis, weliswaar op 
een andere manier dan Sparre het in 
de jaren zeventig bedoelde!

De omvang van het raam is zodanig 
(140 vierkante meter en 23 m hoog) 
dat het mede vanwege de gevoeligheid 
voor de weersomstandigheden, niet 
als glas in lood kon worden gemaakt. 
Elk van de 2cm dikke, met staal 
versterkte, glanzende glasstukken 
heeft één kleur. De stukken zijn met 
ijzer en cement volgens het ontwerp 
in 86 rechthoeken gepast, welke 
gevat in een houten frame samen de 
voorstelling en de prachtige glaswand 
vormen. In goed Michelin-frans: 
‘Vaut le voyage’! 

Titus van Hille

Voor de studiedag op 28 ok-
tober over ‘Remonstranten in 
de ban van Erasmus’ worden 
vrijwilligers uit onze gemeen-

te gezocht voor de nodige hand- en 
spandiensten, o.m. voorbereiding 
lunch. 

Uw opgave wordt zeer op prijs 
gesteld en kan via administratie@
remonstrantenrotterdam.nl. 
Opgave svp vóór 15 oktober.  
Als dank voor uw opgave kunt u de 
studiedag gratis bijwonen (kosten 
normaal € 20,-). 

v

Van binnen is de hand boven goed te zien.

Het raam vanaf buiten. 

De kerk vanaf de boot.
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korte berichten

STUDIEDAG Remonstranten  
in de ban van Erasmus

VERGEVING  
EN innerlijke 
bevrijding

Op zaterdag 28 oktober vindt 
in onze Arminiuskerk deze 
studiedag plaats. 
 

•  Erasmus, Rotterdam en het toleran-
tiebegrip (Prof. Wiep van Bunge)

•  De terugkeer van Erasmus: Jean le 
Clerc en Erasmus’ Verzameld Werk 
(drs. Lense Lijzen)  

•  Erasmus en de Rotterdamse remon-
stranten: twee erfgoedcollecties in 
Bibliotheek Rotterdam (dr. John 
Tholen) 

•  In het spoor van Erasmus: Hugo de 
Groot als bijbelvorser (Prof. Henk 
Nellen) 

•  Jacobus Westerbaen: een Armini-
aans gezind heer van Ockenburg 
en zijn Lof der Sotheydt (dr. Koen 
Holtzapffel) 

•  Remonstranten, kinderen van 
Erasmus of van de Reformatie?  
(dr. Tjaard Barnard, n.a.v. 
G.J. Heerings rede in Erasmus’  
400e sterfjaar, 1936) 

 
De kerk is geopend vanaf 10.00 
uur, de dag vangt aan om 10.30 
uur en eindigt 15.30 uur (nazit tot 
16.15uur). Opgave vóór 15 oktober: 
administratie@remonstrantenrot-
terdam.nl Uw opgave is definitief 
na overmaking van € 20,- (incl. 
lunch) op NL23INGB0000170714 
t.n.v. Remonstrantse Gemeente 
Rotterdam o.v.v. Erasmusdag.   
 

ov Vergeving is een actueel 
onderwerp. Denk aan 
het herdenkingsjaar van 
de afschaffing van de 

slavernij. Koning Willem Alex-
ander bood op 1 juli jl. excuses 
aan voor het Nederlandse slaver-
nijverleden en vroeg vergiffenis 
omdat zijn voorouders destijds 
niet hebben ingegrepen.
Vergeving is een belangrijk 
onderwerp in godsdienstige en 
levensbeschouwelijke tradities. 
Ook in de positieve psychologie 
waarin het gaat om het ontwik-
kelen van deugden en kwalitei-
ten, is vergeving een belangrijke 
kwaliteit om na te streven. In 
feite staan er wat dat betreft dan 
ook geen schotten tussen deze 
stroming binnen de psychologie 
en religie. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat vergeving zowel 
heilzaam is voor de geestelijke 
als voor de lichamelijke gezond-
heid van degene die vergeeft. 
In het kader van dit ‘Vergevings-
project’ worden vier filmcafébij-
eenkomsten georganiseerd.

De bijeenkomsten worden 
gehouden op maandagen van 
14.00 tot 17.00 uur.  
Ze zullen worden begeleid door 
Koen Holtzapffel (predikant), 
Amber de Rooij (psycholoog) en 
Jethro Zevenbergen (technische 
begeleiding). Eventueel kunnen 
de bijeenkomsten ook afzonder-
lijk gevolgd worden. De data zijn 
respectievelijk 9 oktober en 20 
november 2023 en 12 februari 
en 8 april 2024. Voor meer in-
formatie zie de website. 

‘In de voetsporen van Erasmus’:  
Der Stein des Weisen van Kathrin Schlegel 
(2018 Campus EUR) met de originele sokkel 
van het Erasmusbeeld ervoor. 
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breda lutherse kerk 
Veemarktstraat 11 (voor)   •   3015 CB Breda
Stadserf 3 (achter)   •   rotterdam.remonstranten.nl/breda
Aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld.

rotterdam remonstrantse arminiuskerk 
Museumpark 3   •  3015 CB Rotterdam  

010 436 0543   •  rotterdam.remonstranten.nl
Aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld.

Zondag 20 augustus 

Voorganger: ds. Arend van Baarsen

Zondag 27 augustus 

Voorganger: dr. Tjaard Barnard
Met medewerking van Doretthe Janssens, fluit

Zondag 3 september 

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

Zondag 10 september openingszondag

Voorgangers: dr. Tjaard Barnard  
en dr. Koen Holtzapffel

Zondag 10 september, Vesper

Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
aanvang 15.30 uur

Zondag 17 september 

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 24 september 

Voorganger: mr. André Meiresonne MA

Zondag 1 oktober 

Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort 

Zondag 8 oktober

Voorganger: dr. Tjaard Barnard 

Zondag 15 oktober Twee op de Kansel  
met Ivo Opstelten

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

Zondag 22 oktober

Voorganger: Barbara Veenman 

kerkdiensten

De teksten van de kerkdiensten van de eigen predikanten vindt u in 
de loop van de week op de website. Heeft u geen toegang tot internet? 
Dan kunt u de preek op papier aanvragen via het kerkkantoor. 

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

U kunt ook telefonisch of per 
e-mail bestellen! Eventuele  

bezorging in overleg.

OOSTERBOEKHANDEL
J. Amesz

Voorschoterlaan 145 
(vlakbij Oostzeedijk)

Telefoon: 
010-4123638

e-mail: 
info@amesz-boekhandel.nl

Zondag 24 september Startzondag

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

Zondag 22 oktober 

Voorganger: dr. I Leng Tan 


