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kerkblad

Mensen vragen mij vaak of 
ik me geen zorgen maak 
over de kerkverlating. 
Of concreter: denk je je 

pensioen nog te halen? Nu is het 
geruststellend, dat ik in de kerk nog 
wel heel jong ben, maar toch ook niet 
zo heel ver van de pensioengerech-
tigde leeftijd. Maar inderdaad: het 
is zorgelijk. Met alle pogingen van 
de afgelopen dertig jaar tot verfris-
sende beleidsplannen, revitalisaties, 
reclamecampagnes, vernieuwingspre-
dikanten en nu vernieuwingscoördi-
natoren lijkt het niet beter te gaan met 
de Remonstranten. De ledentallen 
blijven dalen. Niet vreemd natuurlijk, 
nu dat geldt voor al het georgani-
seerde christendom in West-Europa. 
(En verder alle organisaties die een 
lifetime commitment vragen.) Het is 
als het bouwen van een zandkasteel 
bij eb en dan bij vloed proberen het 
water tegen te houden. Een leuk tijd-
verdrijf voor kinderen, maar letterlijk 
naïef als je denkt dat er gemakkelijke 
oplossingen zijn om het tegen te 
houden…

Ik heb inmiddels besloten om me 
er minder zorgen over te maken. 
Ik heb de les geleerd van de bakker. 
Het kenmerkende van zijn of haar 
werk is dat er een geweldig product, 
een brood of een taart, gemaakt 

wordt maar dat het echt niet langer 
meegaat dan één dag. Als de bakker 
met pensioen gaat, is er echt niets 
meer van zijn werk over behalve 
wellicht klanten met obesitas. Zo 
zal het ook met mijn werk zijn. Het 
is hoogmoed om te denken dat over 
500 jaar het kerkgebouw vol zal 
hangen met de nu reeds aanwezige 
portretten, aangevuld met die van 
Koen en mij en alle opvolgers tot die 
tijd. Zo zal het vast niet gaan. Maar 
helpt het, als ik blijf stilstaan bij deze 
vergankelijkheid? De bakker maakt 
elke dag opnieuw lekkere dingen die 
mensen blij maken. Zo moeten we 
dat als kerk ook blijven doen. Elke 
dag opnieuw laten zien waar het om 
gaat. Tenslotte is dat ook de enige 
manier waarop we enige kans maken 
dat nieuwe mensen zich aansluiten. 
Doen waar we goed in zijn, gewoon 
onze roeping volgen!�

Tjaard Barnard

De bakker maakt 

elke dag opnieuw 

lekkere dingen 

die mensen blij 

maken. Zo moeten 

we dat als kerk ook 

blijven doen.

m
De les van DE BAKKER

Samenvatting van preek 25/6 Breda  
en 2/7 Rotterdam, de volledige tekst staat 
op de website rotterdam.remonstranten.nl



colofon

Als dit kerkblad verschijnt, 
is de zomer al begonnen 
(en hoe!) en zijn dus ook 
de zomerdiensten weer van 

start gegaan. Een mooie start van 
de zomer was de oecumenische 
bijeenkomst ‘Koken met overtui-
ging’ op 24 juni, die voor onze 
deelname een groot succes was, 
goede reden voor een terugblik 
verderop in dit blad. Het einde van 
de zomerperiode markeren we 
met een vrijwilligers middag met 
een bezoek aan het Depot, om alle 
vrijwilligers te bedanken voor hun 
activiteiten het afgelopen jaar en 
ook voor de gezelligheid en het uit-
wisselen van je ervaringen. Zie de 
uitnodiging verderop in het blad, 
doe vooral mee en geef u op!�  

Tjaard Barnard, Kitty Havinga  
en Titus van Hille 
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van de redactie

aKopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  

aanleveren uiterlijk vrijdag 28 juli 2023  

via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om  

aanpassingen door te voeren.

Verschijningsdatum 21-25 augustus 2023.

  

Redactie Tjaard Barnard, Kitty Havinga, Titus van Hille

Vormgeving Marjorie Specht, ontwerpkantoor.nl 

Drukwerk Drukkerij G.B. ’t Hooft bv.

Abonnement € 31,- per jaar

Belangstellenden kunnen zich abonneren op Kerkblad 

Remonstranten Rotterdam. Opgave bij het kerkkantoor. 

Kerkkantoor Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam

Email: administratie@remonstrantenrotterdam.nl, 

telefoon: 010 436 0543

Betalingen en giften Kerkelijke bijdragen kunt u over- 

maken op NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse 

Gemeente Rotterdam, o.v.v. ‘bijdrage + jaartal’.  

Bij bijzondere giften graag het doel vermelden.

Diaconale giften kunt u overmaken op  

NL55 INGB 0000 2251 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse 

Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel.

Adreswijzigingen Wij verzoeken u bij verhuizing een  

adreswijziging naar het kerkkantoor te zenden.  

Vriendelijk dank voor uw medewerking. 

Ziekenhuisopname Wanneer u bij opname in het  

ziekenhuis bezoek van de predikant wenst, vragen  

wij u de wijkpredikant daarvan in kennis te stellen. 

Begrafenis en crematie Wanneer u dat wenst, spreken  

de predikanten bij een uitvaart of leiden zij een afscheids- 

dienst. Wilt u er aan denken pas de definitieve afspraken 

met de begrafenisondernemer te maken als u weet of  

uw predikant op dat moment ook kan?

Predikanten

Tjaard Barnard  •  Glasblazerij 42  •   

2993 CM  Barendrecht  •  06 5882 0686 

barnard@remonstrantenrotterdam.nl 

Voor de afspraken van Tjaard Barnard: Nanda Muileboom

nanda.muileboom@gmail.com  •  078 677 37 80

Koen Holtzapffel  •  Willem Nagellaan 23  •   

3054 BV Rotterdam  •  010 418 6913 

holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl

Contactpersonen Breda

Lex van Beek 

vanbeek.alexander@gmail.com  •  06 2727 6636

Jennie van Dorp  •  jennievandorp@hetnet.nl  •  06 2181 3858 

Bestuur

Jethro Zevenbergen, voorzitter

voorzitter@remonstrantenrotterdam.nl

Athal ter Stege, secretaris

secretaris@remonstrantenrotterdam.nl

Johan Kranendonk, penningmeester

penningmeester@remonstantenrotterdam.nl

berichten uit breda

in memoriam

Na het seizoen afgerond te 
hebben met een gezamenlijke 
maaltijd zijn er nu de Bredase 
zomerdiensten. Na de zomer 
gaan we aan de slag met een 

serie over twee belangrijke vondsten 
van teksten en hun betekenis. Het 
betreft de zogenoemde Dode Zee 
rollen en de in dezelfde tijd gevonden 
geschriften in Nag Hammadi (gnos-
tieke teksten waaronder het bekende 
Thomasevangelie). Om deze teksten 
goed te kunnen verstaan en te plaat-
sen zullen we ook een blik werpen op 
de geschiedenis van het jodendom en 
het vroege christendom. Genoeg gees-
telijk voedsel voor het najaar, nu eerst 
een zinvolle en ontspannen zomer!�  

Koen Holtzapffel 

Op 21 juni overleed 
Will Jacobs. Zij was 
88 jaar oud en lid van 
de gemeente. Onge-
veer tien jaar geleden 

is zij in Rotterdam komen wonen.
Gedurende haar hele leven is ze op 
veel plekken maatschappelijk actief 
geweest, tot op het laatst bij de sor-
optimisten. Zij was zo’n remonstrant 
die aan de ene kant nooit in de kerk 
kwam en aan geen gesprekskring 
meedeed, maar aan de andere kant 
toch erg betrokken was.

Wij dragen haar op 
aan Gods eeuwige liefde.

n

Tjaard Barnard: 7-30 juli
Koen Holtzapffel: 2-24 augustus
Kerkkantoor gesloten: 2-25 augustus

afwezigheid

nieuwe vrienden

Soms is het te warm voor een toga!

- �De heer J.J. Schelling en mevrouw 
E.E.G. Schelling uit Rotterdam

- mevr. A.A.E. Bak uit Rotterdam
- �mevr. G.A. Hagoort - de Boer  

uit Wijk en Aalburg
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a
Verslag AVLV VrijwilligersDAG

Alle vrijwilligers worden van 
harte uitgenodigd voor de 
vrijwilligersdag op zaterdag 
2 september.

We starten om 12:30 uur met een een-
voudige lunch in de kerk. Vervolgens 
wordt de groep in tweeën gedeeld. 
Groep 1 vertrekt om 13.15 uur naar het 
Depot voor een rondleiding van 13.30 
tot 14.30 uur. Groep 2 blijft in de kerk 
voor een lezing van Titus van Hille met 
muziek van Jos van der Kooy. Om 14.30 
uur wisselen de groepen. De dag wordt 
gezamenlijk afgesloten met thee en iets 
lekkers. De rondleidingen in het Depot 
zijn in groepen van maximaal 13 perso-
nen. In totaal zijn er 78 plaatsen voor 
een rondleiding. 

U kunt zich tot 30 juli 2023 opgeven 
voor deze dag via het kerkkantoor  
administratie@remonstrantenrotterdam.
nl. Geeft u bij opgave alstublieft aan of 
u in het bezit bent van een museum-
jaarkaart, Privilege- en vriendenpas, 
Vriendenloterij VIP-kaart of een Rem-
brandtkaart (Vereniging Rembrandt). 
Wilt u niet naar het Depot, dan bent u 
nog steeds van harte welkom om mee 
te doen aan het programma in de kerk. 
Ook in dat geval vragen wij u vriendelijk 
om u voor 30 juli op te geven i.v.m. de 
catering en de organisatie van de dag.�

van de diaconie

Op 25 juni vond de algemene 
vergadering van leden en 
vrienden plaats. De kerkenraad 
legde verantwoording af 

over het gevoerde beleid. Belangrijk 
aandachtspunt vormden de financiën. 
Door ziekte bij het administratiekan-
toor lagen er  nog geen definitieve 
cijfers. Voorlopige cijfers worden 
alvast op de website geplaatst (nood-
zakelijk voor de aftrekbaarheid van 
giften), in de najaarsvergadering 
kunnen ze vastgesteld worden. De 
cijfers over 2022 waren teleurstel-
lend. Het was een slecht beursjaar. 
De kerkenraad was aanwezig bij de 
landelijke algemene vergadering van 
de Remonstrantse Broederschap op 
10 juni in Utrecht. Hoogleraar Christa 
Anbeek heeft ontslag gevraagd en 
gekregen. Als beoogd opvolger is dr. 
Johan Roeland benoemd. Hij hield 
een enthousiasmerend verhaal. Ter 
vergadering werd gesproken over 
een nieuwe bestuursstructuur van 
de Broederschap, die efficiënter zou 
moeten worden. De Rotterdamse 
kerkenraad, gesteund door een ad-
viescommissie van oud kerkenraads-

leden, was kritisch. Werd het allemaal 
niet top down? Andere gemeenten 
deelden deze zorgen en het landelijke 
bestuur (Commissie tot de Zaken) trok 
het voorstel in en komt later met een 
nieuw voorstel. De kerkenraad is voor-
nemens een enquête te houden onder 
leden en vrienden. De vergadering 
suggereerde dat niet alleen digitaal 
te doen, maar ook gebruik te maken 
van het Kerkblad. Er zijn inmiddels 
stappen gezet om te komen tot digitaal 
collecteren. Na de zomer wordt er een 
begin gemaakt. Contact geld geven 
blijft mogelijk. Ook wordt er hard ge-
werkt aan het digitaal uitzenden van de 
kerkdiensten, niet alleen voor de eigen 
gemeenteleden maar ook om nieuwe 
mensen te bereiken. Na de zomer zal 
hiermee geëxperimenteerd kunnen 
worden. Extra vrijwilligers worden 
nog gezocht! Onder de titel Lux zijn 
nieuwe initiatieven genomen voor de 
doelgroep van jongeren van 25 tot 35 
jaar. Bedoeling is om diner-pensants te 
houden die aansluiting vinden bij de 
Aandachtslezingen van Debatpodium 
Arminius. De concept notulen kunt u 
opvragen bij het kerkkantoor.�

In de dienst van 14 mei j.l. werd 
de opbrengst van de jaarlijkse 
Diaconale Actie overhandigd 
aan vertegenwoordigers van 

de twee goede doelen waarvoor het 
afgelopen jaar diaconale gelden werden 
ingezameld.  Zowel mevrouw Eve Vos-
Chitoe namens de Dr. Denis Mukwege 
Foundation als de heer Connie van den 
Broek namens het Rotterdams Onge­

documenteerden Steunpunt ontvin-
gen een cheque ter waarde van 4.000 
euro. In hun dankwoord vertelden zij 
kort iets over het doel van hun fonds 
en de wijze van besteding. Met dank 
aan alle gulle gevers: komend seizoen 
is er weer een Diaconale Actie. We ho-
pen dat u deze opnieuw met uw gulle 
gaven zult steunen. Tijdens de zomer-
diensten met de Remonstrantse predi-
kanten heeft de Diaconie de Stichting 
Europa Kinderhulp gekozen als 
collectedoel. Zij zorgt dat kwetsbare 
kinderen uit heel Europa een onver-

getelijke vakantie 
hebben door hen 
twee weken onder te 
brengen bij vakan-
tieouders.�

i

o

Diaconale commissie v.l.n.r.: Koen Holtzapffel, Willem Peperkamp, 
Julia Shamojan, Sandra Kruijt, Henny Everaers, Jaap van Meerkerk  
en Rob Arnold.

uitnodiging
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Zondag 16 juli 
Zomerdienst – 2  
Wat je zoekt, zoekt jou… Over Rumi
Remonstrantse kerk
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

Zondag 23 juli 
Zomerdienst – 3  
Bronnen van troost
Remonstrantse kerk
Voorganger: Martje Ruiter  
(doopsgezind)

Zondag 30 juli 
Zomerdienst – 4 
Lied 903 Zou ik niet van harte zingen
Remonstrantse kerk
Voorganger: Wim Hollart

Zondag 6 augustus 
Zomerdienst – 5 
Jozefs ‘Amazing Technicolour 
Dreamcoat’
Remonstrantse kerk
Voorganger: ds. Henriette van  
Dunné (doopsgezind)

Zondag 13 augustus 
Zomerdienst – 6 
Psalm 98 ‘Zingt, zingt een nieuw 
gezang den HEEREN’
Remonstrantse kerk
Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 20 augustus 
Voorganger: ds. Arend van Baarsen

Zondag 27 augustus 
Voorganger: dr. Tjaard Barnard
Op deze zondag staat de pastorale 
muziek van Bernhard van den 

kerkdiensten

Sigtenhorst Meyer (1888-1953) 
centraal. Doretthe Janssens bespeelt 
de fluit. Tjaard Barnard bespreekt de 
pastorale tekst bij uitstek: ‘De Heer 
is mijn herder’.

Zondag 3 September 
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Het eeuwige leven van reisverhalen
Onder die titel schreef Jaap Leng-
keek over de vraag waarom we er 
altijd op uit willen. Een reis heeft 

NOORDERLICHT 2 Harstad (2)

In het voorjaar was ik in 
Noorwegen en bezocht, voor 
zover de tocht daar gelegen-
heid toe bood, enkele relatief 

moderne kerken met prachtige 
glas-in-loodramen. In dit kerkblad 
het tweede raam van de kerk in  
Harstad (zie ook vorige kerkblad).
De kerk in Harstad in Noord-Noor-
wegen (Troms) is in 1958 in gebruik 
genomen. Op de westmuur van de 
kerk boven de orgelgalerij en boven 
de ingang van de kerkzaal bevindt 
zich een glas-in-loodraam gemaakt 
door de Harstadse kunstenaar Jardar 
Lunde (1909-1990). Het is getiteld 
‘Guds syvfoldige nåde’ (Gods zeven-
voudige genade). De titel verwijst naar 
Jesaja 11: 1-3: het volk Israel is door 
Assyrië verslagen, heeft geen koning 
meer en de profeet Jesaja bevindt 
zich met zijn mede godvrezende ge-
trouwen op de berg Sinaï. Jesaja ziet 
in een een visioen hoe op de nieuwe 
afstammeling van Koning David 
(de verwachte Messias?) de geest 
des Heren zal rusten: de geest van 
wijsheid en begrip, overleg en stand-
vastigheid, kennis en vroomheid, en 
eerbied voor de heer. Deze zevenvou-
dige vorm van geest toont Lunde ons 
in een raam waarin zeven duiven 
vliegen in geel / groene lichtstralen 
die uit een centrale bron in de hemel 
lijken te komen. 
De verwijzing naar het visioen van 
Jesaja heeft mogelijk te maken met 

de periode 1940-1945 waarin Noor-
wegen en zeker ook het landsdeel 
waarin Harstad ligt (Troms), zeer te 
lijden heeft gehad van de bezetting 
door de Nazi’s. In de prachtige vorm-
geving met de geel / groene lichtstra-
len lijken zowel de zonnestralen in 
de zomer als het noorderlicht in de 
winter te worden verbeeld.�

Titus van Hille

i

drie kenmerkende momenten: de 
drijfveer om naar elders te vertrekken, 
gesteund door verwachtingen over wat 
daar is aan te treffen. Dan de tocht zelf 
en wat er onderweg gebeurt en ten 
slotte de terugkeer en de bezinning 
op het resultaat van de onderneming. 
Was het de moeite waard en wat leerde 
je ervan? Voorganger Koen Holtzapffel 
vult het algemene stramien in aan de 
hand van zijn vakantiereis naar het 
land van de KATHAREN.

Oud of nieuw, daar zit muziek in! 
Dit is het thema van de zomer- 
diensten die samen met de Doops
gezinde Gemeente worden gehouden. 
Alle diensten vinden plaats in de 
Remonstrantse Arminiuskerk. 

Afwisselend gaan doopsgezinde 
en remonstrantse voorgangers voor. 
Een uitgebreidere toelichting op 
de agenda vindt u op rotterdam. 
remonstranten.nl
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Bij wijze van spreken kon 
ik eerder lezen dan praten. 
Die leesdrang heb ik mijn 
hele leven behouden, 

waarmee er meteen een aanslui-
tingspunt is met de boeken van 
de Remonstranten. Cornelia, mijn 
vrouw, begon met het selecteren 
van boeken uit de kelder van de 
kerk, om ze te verkopen. Dat heb-
ben we ongeveer een jaar of acht op 
de zondagmiddagopenstelling van 
de kerk samen gedaan, en dat zet 
ik nog steeds door op de middagen 
van Kerk & Museum. Voor onze 
leden is het van belang dat ze met 
hun overtollig geworden boeken de 
kerk nog kunnen ondersteunen.
We hoorden na ons huwelijk tot de 
Hervormde kerk, waarbij ik nooit 
zo’n overtuigd gelovige was, maar 
zeker niet onwelwillend. Laatst zag 
ik de nu toepasselijke tekst in onze 
trouwbijbel ‘Want sterk als de dood 
is de liefde’ (Hooglied 8:6B).
Wat een grote rol speelde in mijn 
geloof waren levensovertuigingen 
en -houdingen. Zaken die je ziel 
bepalen, en je bezielen in moeilij-
ker tijden. Zoals de voorkeur voor 
eenvoud, op allerlei terreinen. 
Toen we in Friesland woonden 
hebben we veel oude kerkjes 
bewonderd. De stijl en de eenvoud 
spraken voor mij van een sterk 
geloof. En u begrijpt dat ik de 
liederen van Huub Oosterhuis niet 
zo waardeer.
En de overtuiging om dingen die 
je doet, goed te doen. Een houding 
die nauw aansluit bij mijn loop-
baan in de automatisering (IT). 
Ook heb ik een antenne ontwikkeld 
voor waarachtigheid. Zo kwam 

In de rubriek: ‘Mijn bezieling’ laten we gemeenteleden aan het

woord. Gerrit Boer bestiert nu het boekwinkeltje op de zondag­

middagopenstelling Kerk & Museum en via boekwinkeltjes.nl, 

na eerder andere activiteiten voor onze kerkgemeente te hebben 

verricht.

GERRIT Boer
vroeger in het ouderlijk gezin de 
plechtige toon van geloof en Bijbel 
als onoprecht op me over. De Bijbel 
in gewone taal was een verade-
ming. Mijn geloof is gegrondvest 
op oprechtheid en eerlijkheid. 
Jezus associeer ik altijd met waar-
achtigheid.
Cornelia werd rond de eeuwwis-
seling lid van de Remonstrantse 
kerk, mede door haar broer Johan. 
Het beviel haar uitstekend, en ik 
ben een jaartje later gevolgd. Cor-
nelia had hier waarschijnlijk een 
veel geïnspireerder stukje kunnen 
schrijven, met haar rol in de diaco-
nie, en later nog in de kerkenraad. 
Een gedreven Christen ben ik nooit 
geworden, maar ik ben blij met de 
inzichten en het geloof die ik de 
laatste 20 jaar ervaren heb te mid-
den van de gemeente. Een betere 
kerk is er niet.�  

mijn bezieling

b

Tweedehands boekwinkel van 
de Remonstrantse Gemeente 
Rotterdam
Naast het ruime aanbod van 
boeken op de openingsmiddagen 
van Kerk & Museum heeft de 
remonstrantse gemeente van 
Rotterdam een eigen boekwin-
keltje op Boekwinkeltjes.nl voor 
de wat betere boeken: Arminius 
boekenmarkt. De boeken zijn ter 
beschikking gesteld door leden 

en vrienden van onze kerkelijke 
gemeente, o.a. wegens verhui-
zing naar een kleinere woning. 
De opbrengst is voor de kerk.
De site is te bereiken via
www.boekwinkeltjes.nl

De boeken kunnen in overleg 
eventueel voor of na de zondagse 
kerkdienst meegenomen wor-
den, zodat verzendkosten niet 
aan de orde zijn.�  

Mijn geloof is 

gegrondvest op 

oprechtheid en 

eerlijkheid
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korte berichten

o
KOKEN MET OVERTUIGING succes!

Op 24 juni was het zover: Koken 
met Overtuiging vond plaats in  
de Laurenskerk onder de bezie-
lende leiding van Dorine Cleton 

van Platform L & R. Dit keer met als 
leidend thema de kijk op voedsel van 
diverse levensbeschouwingen. 
Het evenement was een veelkleurige 
en smaakvolle ontmoeting. De Remon-
strantse appeltaarten, aangeboden door 
onze diaconale commissie, waren een 
schot in de roos. De vrijwilligers van 
Kerk & Museum hadden weer de lekker-
ste oerhollandse appeltaarten gebakken 
én in de Laurenskerk afgeleverd. maar 
liefst 11 stuks. Ze vlogen als zoete 
broodjes over de toonbank te midden 
van de heerlijkste exotische hapjes. 
Tegelijkertijd voerden we ook heel leuke 
gesprekken met geïnteresseerden. 
Zo droegen we samen met de andere 
deelnemers (diverse geloofsgemeen-
schappen in Rotterdam) bij aan het 

gevoel dat samen eten verbindt en leidt 
tot prachtige ontmoetingen. Bij een 
rondgang viel de gastvrijheid van alle 
deelnemers op. Je kreeg bij elke stand 
een bordje lekkere dingen en een drank-
je aangeboden, samen met een uitleg 
waar de dames en heren voor stonden. 
Grote culturele diversiteit, in aanbod en 
in bezoekers!
We hadden de indruk dat voor veel 
bezoekers een stukje appeltaart de af-
sluiting vormde van alle lekkere dingen 
die er werden aangeboden. Dus alle 
taarten gingen op (compliment voor al 
onze bakkers!).  
We hoorden van één van de appeltaart-
proevers (ze was Amerikaanse) dat onze 
appeltaart de eerste local dutch sweet 
was die ze proefde.Very delicious was de 
conclusie!�

Henny Everaers, Riekske Vennik,  
Koen Holtzapffel en Jos van den Band

The local Dutch sweet

Riekske, Henny en Maja
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korte berichten

CURSUS Bijbelse geschiedenis
Cursus Bijbelse Geschiedenis en 
de relevantie voor de Nederlandse 
taal en cultuur voor basisschool- 
leerlingen in de groepen 5 t/m 8.

Komend seizoen wordt er
een start gemaakt met lessen
over de Bijbelse Geschiede-
nis, de spannende verhalen,

maar ook wat achtergrondinformatie
en het verband met onze Nederland-
se taal en cultuur.
Het is duidelijk geen zondagschool
en er wordt niets aan geloofsover-
dracht gedaan. Het gaat om het 
op een ontspannen manier kennis 
maken met de verhalen uit de Bijbel. 
Vandaar ook een specifieke leeftijds-
groep, die interesses heeft op onge-
veer hetzelfde ontwikkelingsniveau.
De cursus wordt ongeveer eenmaal 
per maand gehouden in de Kerken
raadskamer op zondagochtend 
van 10:30 tot 11:30 uur, tijdens de 
kerkdienst.

De lessen worden
gegeven door Kitty
Havinga, een ervaren
leerkracht in het  
basisonderwijs.

Mocht u denken dat 
uw kind of kleinkind 
interesse heeft voor 
een dergelijke cursus, 
dan kunt u dit door-
geven aan het kerk-
kantoor, e-mail:
administratie@remonstranten 
rotterdam.nl.

Bij voldoende belangstelling gaat
de cursus van start, te beginnen op 
zondag 17 september. In de cursus 
zal een duidelijke lijn zitten, maar 
het is ook zeker mogelijk om een 
enkele zondag mee te doen.�

k

Alle taarten gingen op!
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breda grote kerk
Kerkplein 2 Breda 
Van 16 juli tot en met 27 augustus worden in de Grote 
Kerk van Breda zeven zomerdiensten gehouden over de 
zeggingskracht van psalmen. Aanvang 10.30 uur, let op:  
de zomerdiensten zijn dus niet in de lutherse kerk!

breda lutherse kerk 
Veemarktstraat 11 (voor)   •   3015 CB Breda
Stadserf 3 (achter)   •   rotterdam.remonstranten.nl/breda

rotterdam remonstrantse arminiuskerk 
Museumpark 3   •  3015 CB Rotterdam  

010 436 0543   •  rotterdam.remonstranten.nl
Aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld.

Zondag 16 juli Zomerdienst - 2

Remonstrantse kerk
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

Zondag 23 juli Zomerdienst - 3

Remonstrantse kerk
Voorganger: Martje Ruiter (doopsgezind) 

Zondag 30 juli Zomerdienst - 4

Remonstrantse kerk
Voorganger: Wim Hollart 

Zondag 6 augustus Zomerdienst - 5

Remonstrantse kerk
Voorganger: ds. Henriette van Dunné (doopsgezind)  

Zondag 13 augustus Zomerdienst - 6

Remonstrantse kerk
Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 20 augustus 

Voorganger: ds. Arend van Baarsen 

Zondag 27 augustus 

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 3 september

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

Zondag 10 september Openingszondag

Voorgangers: dr. Tjaard Barnard  
en dr. Koen Holtzapffel

kerkdiensten

De teksten van de kerkdiensten van de eigen predikanten vindt u in 
de loop van de week op de website. Heeft u geen toegang tot internet? 
Dan kunt u de preek op papier aanvragen via het kerkkantoor. 

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

U kunt ook telefonisch of per 
e-mail bestellen! Eventuele  

bezorging in overleg.

OOSTERBOEKHANDEL
J. Amesz

Voorschoterlaan 145 
(vlakbij Oostzeedijk)

Telefoon: 
010-4123638

e-mail: 
info@amesz-boekhandel.nl

24 september Startzondag

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel


