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Sinds enige tijd maakt de kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente 
Rotterdam geen concrete beleidsplannen meer. Toch zit er natuurlijk wel 
beleid achter wat er binnen de gemeente plaatsvindt. Concreet zoekt zij 
naar kwaliteit in de activiteiten die zijn ontplooit. Vernieuwing om de 
vernieuwing past ons niet, maar de organische ontwikkeling is er wel 
degelijk.  

Uitgangspunt is dat de activiteiten de doelstelling van de gemeente 
versterken, zoals die is neergelegd in de beginselverklaring: De 
Remonstrantse Broederschap [….] wil God eren en dienen. 

Zo is de afgelopen jaren de kwaliteit van de kerkmuziek in de gemeente 
zeer versterkt door de benoeming van Jos van der Kooy als haar vaste 
organist. Naast de begeleiding van de diensten versterkt hij ook het 
muzikale profiel door tijdens de bijzondere openstelling van het 
kerkgebouw op de zondagmiddagen een professioneel orgelconcert te 
spelen. Eenzelfde inzet op kwaliteit is achtergrond van het beleid van de 
kerkenraad rond kerkdiensten. Zij behoren tot de corebusiness van de 
gemeente. Door consequent op kwaliteit in te zetten, raken mensen van 
buiten geboeid door wat er gebeurt.  

Naast de traditionele activiteiten als de kerkdiensten, pastoraat en 
kringenwerk die de speerpunten zijn van de gemeente, vinden ook 
activiteiten plaats die meer aansluiten bij de religieus-humanistische traditie 
van de gemeente. Vanouds zijn bij de remonstranten evangelie en 
humanisme met elkaar in gesprek. Niet voor niets behoren de 
(Rotterdamse) remonstranten tot de eerste en trouwste fans van het bijbels-
humanistisch gedachtengoed van Erasmus. Dat betekent dat we zowel voor 
diegenen die uit orthodoxere hoek naar de vrijzinnigheid overkomen als 
ook voor de zinzoekers zonder christelijke achtergrond van betekenis willen 
zijn. Dat krijgt mede gestalte in de kerkdiensten anders, twee op de kansel, 
het Filmcafé, Stadretraite en Meditatieachtige activiteiten (het Goddelijke in 
en rondom ons) en Kloosterbezoek. Juist de remonstranten met hun 
openheid richting cultuur, wetenschap en samenleving kunnen hier een 
brugfunctie vervullen. Evangelie en Humanisme dus. Daarbij past een open 
oog en open oor voor allerlei ontwikkelingen op spiritueel gebied in de 



samenleving. Niet om één en ander klakkeloos over te nemen, wel om te 
bezien wat verrijkend kan zijn voor onze traditie. Immers elke identiteit is 
ook altijd weer in beweging, iedere traditie is ook in gesprek met de geest 
van de tijd.  

Daarnaast heeft de kerkenraad besloten dat de communicatie op goed 
niveau moet zijn. Zo wordt een professioneel kerkblad gemaakt en is de 
gemeente nadrukkelijk te vinden op haar website en het voor de doelgroep 
geëigende sociale medium: Facebook. 


