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Erasmus & RUMI

Vorig jaar bestond het
v beeld van Erasmus voor

de Laurenskerk 400 jaar.

In dat kader verscheen
een publicatie met alle Rotterdamse
afbeeldingen van Erasmus (1469?-
1536). Een bijzondere afbeelding is
de enigszins verscholen muurschil-
dering ‘Erasmus en Rumi’ in de
Erasmusstraat in Rotterdam-Noord.
Het is van de hand van de Iraanse
kunstenaar Ahmad Haraji die daar-
mee de vertegenwoordigers van
Oosters en Westers humanisme met
elkaar wilde verbinden. Bien étonnés
de se trouver ensemble? Misschien
niet met wat extra informatie over de
dertiende-eeuwse Perzische dichter-
filosoof Jalal al-Din Rumi (1207-1273)
die dit jaar 750 jaar geleden overleed.

Rumi is in het westen ongekend
populair geworden door zijn poézie
over liefde en tolerantie, beschikbaar
gekomen in vertalingen van de
Amerikaanse dichter Coleman Barks
en recent van Kader Abdolah (Wat
je zoekt, zoekt jou. Een mystieke reis
door het leven van de Perzische dichter
Rumi). Deze auteurs benadrukken de
kracht van Rumi’s universele bood-
schap van humanisme, van liefde en
verdraagzaamheid. Een voorbeeld
hiervan is de welbekende versregel
uit het tweede deel van Rumi’s boek
Masnavi:

Wat je zoekt, zoekt

jou. Een mystieke

reis door het leven
van de Perzische

dichter Rumi.

ITTLLTTTE

Het is door het verschil in perspec-
tief, Oh kern van het bestaan [God],
Dat er verschil bestaat tussen
moslim, zoroastriér en jood.

Hoewel in deze regels een duidelijk
boodschap van tolerantie wordt ver-
kondigd, negeert men tegenwoordig
vaak de islamitische oorsprong van
deze boodschap. Rumi zag zichzelf
als een zeer vrome moslim. Zijn ge-
dichten zitten vol verwijzingen naar
de Koran. Erasmus en Rumi tonen
zeker verwantschap wat betreft hun
ideeén over tolerantie, en ook wat be-
treft hun kritiek op (hooggeplaatste)
geestelijken. Maar voor beiden geldt
ook dat ze vaak worden losgezongen
van hun respectie velijke christelijke
en islamitische context. Die religieuze
context is onmisbaar om de boeken
van beide humanisten te kunnen
begrijpen en ook recht te doen aan de
traditie waaruit ze ontsproten zijn.

Hoe bij Erasmus humanistische
vroomheid, tolerantie en christelijke
traditie met elkaar samenhangen, is
een van de thema’s van de Erasmus-
studiedag op zaterdag 28 oktober
aanstaande in onze kerk. Nadere
informatie volgt, maar noteert u de
datum vast! ]

Maarten & Koen Holtzapffel
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Al was het weer er niet
naar, de lente is toch echt
begonnen en de zomer

is aanstaande, ook in het
kerkelijk programma: Pasen is
geweest, Pinksteren komt eraan en
de eerste zomerdiensten (alle zes
zomerdiensten zijn bij ons in de
Arminiuskerk) staan al in de agen-
da. Tot die tijd zijn er nog enkele
activiteiten waarbij u natuurlijk
weer van harte welkom bent. (]

Tjaard Barnard, Kitty Havinga
en Titus van Hille

Begin mei was de laatste
reguliere bijeenkomst van de
Grote Kring over Gelijkenis-
sen. Op 12 juni staat er nog
een inleiding gepland over Erasmus,
de remonstranten en de wereldlijke
heersers met wie Erasmus correspon-
deerde. Bij de kroning van Koning
Charles I1I werd hem een vorstenspie-
gel voorgehouden: een koning staat
voor gerechtigheid en barmhartigheid.
Erasmus hield dat ook de vorsten van
zijn tijd voor.

Deze activiteit vindt plaats op maan-
dag 12 juni in het Lutherse kerkje en
is open voor iedereen. Om 15.30 uur
beginnen we met koffie en thee, om

16.00 uur volgt de lezing. Deze wordt
om 17.00 uur afgesloten met een

Betalingen en giften Kerkelijke bijdragen kunt u over- [ 1 W

AFWEZIGHEID
maken op NL23 INGB 0000 1707 14 t.nv. Remonstrantse

Gemeente Rotterdam, owy. ‘bijdrage + jaartal’. Koen Holtzapffel

Bij bijzondere giften graag het doel vermelden. Tjaard Barnard is afwezig van
Diaconale giften kunt u overmaken op 29 mei tot I juni.
NLs5 INGB 0000 2251 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse

Gemeente Rotterdam oww. het doel.

NIEUWE LEDEN-VRIENDEN

Adreswijzigingen Wij verzoeken u bij verhuizing een

adreswijziging naar het kerkkantoor te zenden.

Vriendelijk dank voor uw medewerking. Vi o Hesselberth
- Mevrouw R. Hennen-Hesselberth,

Ziekenhuisopname Wanneer u bij opname in het Schiedam

ziekenhuis bezoek van de predikant wenst, vragen

wij u de wijkpredikant daarvan in kennis te stellen.
Begrafenis en crematie Wanneer u dat wenst, spreken
de predikanten bij een uitvaart of leiden zij een afscheids-
dienst. Wilt u er aan denken pas de definitieve afspraken
met de begrafenisondernemer te maken als u weet of
uw predikant op dat moment ook kan?

Predikanten

Tjaard Barnard - Glasblazerij 42 -

2993 CM Barendrecht . 06 5882 0686
barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Voor de afspraken van Tjaard Barnard: Nanda Muileboom
nanda.muileboom@gmail.com . 078 67737 80

Koen Holtzapffel . Willem Nagellaan 23 -

3054 BV Rotterdam . 010 418 6913

holtzapffel @remonstrantenrotterdam.nl
Contactpersonen Breda

Lex van Beek

Johan Steenhuis, Athal ter Stege, Tjaard Barnard, Johan Kranendonk.

vanbeek.alexander@gmail.com . 06 2727 6636

Jennie van Dorp « jennievandorp@hetnet.nl . 06 21813858
Bestuur Koninklijke Onderscheiding

Jethro Zevenbergen, voorzitter Bij de lintjesregen op 26 april van dit onze gemeente en voor de rechtswinkel

voorzitter@remonstrantenrotterdam.n| jaar ontving de secretaris van de kerken- in Capelle a/d IJssel, een koninklijke
Athal ter Stege, secretaris raad, Athal ter Stege, voor zijn lang- onderscheiding. Hij is benoemd tot lid
secretaris@remonstrantenrotterdam.nl durige en belangeloze werk binnen in de Orde van Oranje-Nassaul! ]

Johan Kranendonk, penningmeester
penningmeester@remonstantenrotterdam.nl



Ontwikkelingen landelijke Broederschap

In het vorige kerkblad las u dat de
kerkenraad kritisch zou kijken naar
de voorstellen van de Commissie tot
de Zaken (CoZa, landelijk hoofdbe-
stuur) tot vergaande wijziging van de
Kerkorde. Het rondgestuurde voorstel
gaf aanleiding tot enige zorgen. Na
het raadplegen van vier oud leden van
onze kerkenraad, van wie twee ook

in de CoZa gezeten hebben, met veel
ervaring op dit terrein, heeft de ker-
kenraad besloten een brief met enige
bemerkingen bij dit plan te delen met
alle andere kerkenraden, de leden
van het convent van predikanten en
de CoZa opdat deze overwegingen bij
de voorbereiding van de vergadering
meegenomen konden worden. De
grootste zorg was dat de organisatie
zou veranderen van bottom-up naar

KERKDIENSTEN

Zondag 2.8 mei

Pinksteren

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Thema: Vele talen, in alles de liefde
Zo ergens, dan is ons jaarthema van
toepassing op Pinksteren: vele talen,
in alles de liefde. Pinksteren is: je
de tijd gunnen voor het wonder van
groei en bloei, je bewust zijn dat de
geest in alles diep verscholen is

én dat ware geestdrift niet van
opgeven weet! Kinderen zijn

van harte welkom, er is

voor hen een Crea-tafel.

A. de Jonge ). Brester

top-down, hetgeen wij niet vinden
passen bij onze geloofsgemeenschap.
De brief werd besproken tijdens een
vergadering van voorzitters en pen-
ningmeesters van remonstrantse ge-
meenten (College van Overleg, CVO)
met de CoZa. Er was veel instemming
met onze overwegingen. De CoZa
sprak uit de democratische structuur
van het kerkgenootschap niet te
willen veranderen en zou teruggaan
naar de tekentafel.

Nieuwe voorstellen komen deze
maand en zullen, als altijd, positief
kritisch bekeken worden. We houden
u op de hoogte, maar tussentijds
kunt u ook informatie krijgen bij
Athal ter Stege, secretaris van de
kerkenraad: secretaris@remonstran-
tenrotterdam.nl. ]

Zondag 4 juni

Voorganger: dr. Tjaard Barnard, met
medewerking van Peter Fransman,
voorzitter Stichting Uytenbogaert.
Samen verwelkomen zij de portretten
van remonstrantse predikanten die
de afgelopen jaren aan onze collectie
konden worden toegevoegd. Thema:

‘Blijde intocht van enkele predikanten’.

Gedenkt uw voorgangers.

L.H. Slotemaker G.).W. Oldeman

G. Buisman

IN DE KERK

Onderstaande activiteiten vinden plaats
in de kerk, tenzij anders vermeld.

Zondag 2.8 mei
Kerkzaal

Aanvang 14.15 uur
Muzieklezing en concert

met Jos van der Kooy

Hoe ontwikkelde Bach zijn unieke stijl?
Bachs jeugdwerken en werken die

hij op latere leeftijd schreef passeren

de revue. Jos van
der Kooy is uw
orgelspelende en
verhalenvertellende
gids op deze ontdek-
kingstocht. Toegang
vrij, na afloop is er
gelegenheid

voor een drankje.

Foto: Anton Doornhein

Portret Bach op orgel.

Donderdag 1 juni
Kerkgebouw Carnissehaven op hoek
Noordersingel en Avenue Carnisse
Aanvang 2.0.15 uur.

In het vorige kerkblad kon u het al lezen:
dr. Gert den Hartogh, interimpredikant
van de Protestantse Gemeente in Baren-
drecht, houdt voor de remonstrantse
gesprekskring

een lezing over
Nicolaus Cusanus
(over de wetende
onwetendheid).
Alle remonstranten
zijn welkom! Meer
informatie bij
Tjaard Barnard.

Donderdag 8 juni
Debatpodium Arminius (Kerkzaal)
Aanvang 15.30 uur. Toegang is gratis.
Heilige huisjes Rotterdam kent meer
dan 150 gebedshuizen. Wat voor functie
hebben die gebouwen voor hun omge-
ving? En hoe ziet de toekomst er voor
hen uit? Daarover
gaan geestelijk
leiders, ambtenaren
en specialisten in
gesprek tijdens een
stadsdebat. Tjaard
Barnard is een van
de sprekers.

Meer informatie:
www.arminius.nl/
heilige-huisjes




KERKDIENSTEN

Foto: Anton Doornhein

Zondag 4 juni
Roze Viering ‘Begin Afresh’
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Aanvang 15.00 uur

Begin met frisse zin. (Opnieuw)
beginnen is soms moeilijk maar ook
een uitdaging. Maak er het beste
van, pak het positief op. Bij veran-
deringen in het klein én het groot.
Dat is het thema van de roze viering
bij ons in de kerk op deze zondag-
middag. Het thema is ontleend aan
een gedicht van Philip Larkin, De
bomen: ‘Alsof ze zeggen: wég met
vorig jaar, begin met frisse zin, met
frisse zin.” Ook nu weer zal het een
frisse dienst worden, kleurrijk, met
inbreng van velen, onder wie voor-
ganger Koen Holtzapffel. ledereen is
van harte welkom.

Zondag 11 juni
Voorganger: Alexander Overdiep

Zondag 18 juni

Voorganger: dr. Tjaard Barnard
Sommige mensen vinden orgelmu-
ziek altijd zwaar. Zo zal het niet zijn
op deze zondag. Jos van der Kooy
speelt vrolijke muziek van Hindel.
En Tjaard Barnard houdt een licht-
voetige preek.

Héndel zonder pruik op het orgel.

Zondag 25 juni

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Thema: Helpt bidden?

Een dienst over het gebed dat Jezus
ons geleerd heeft. Aan de hand van
het boekje dat de remonstrantse
professor G.J. Sirks ooit schreef
over het Onze Vader, waarbij hij het
mooie beeld ge-

bruikte van een

vlinder. Ook het

Aramese Onze

Vader komt ter

sprake en tevens

de vertaling van

het Onze Vader

in de Nieuwe

Bijbelvertaling.

Zondag 2 juli
Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Oud of nieuw,

daar zit muziek in!

‘Zo lijkt iedere Schriftgeleerde
die leerling van het konink-
rijk van de hemel is geworden
op een huismeester die uit
zijn voorraadkamer nieuwe
en oude dingen tevoorschijn
haalt.” Mat. 13: 52)

Het oude verdwijnt niet en
nieuw en oud vormen hier
geen tegenstelling. Ze zijn
in gelijke mate nodig en op
elkaar betrokken. Het oude
wordt zelfs nieuw...

Dit is het thema van de
zomerdiensten die samen
met de Doopsgezinde
Gemeente worden gehou-
den. Alle diensten vinden
plaats in de Remonstrantse
Arminiuskerk. Afwisselend
gaan doopsgezinde en
remonstrantse voorgangers
VOOL.

Zondag 9 juli Zomerdienst - 1
Remonstrantse kerk

Voorganger: ds. Iris Hasselbach —
Jongsma (doopsgezind)

Zondag 16 juli Zomerdienst - 2
Remonstrantse kerk
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

Foto: Elizabeth Paarlberg



MIJN BEZIELING

In de rubriek: ‘Mijn bezieling’ laten we gemeenteleden aan het woord.
Jelle Holtzapffel kennen wij onder andere als collectant en als schrijver
van blogs, maar hij is ook zoon van de dominee, is dat een voorrecht

of een last of geen van beide?

JELLE Holtzaplffel

Als zoon van een dominee
in het sterk ontkerkelijkte
Nederland, krijg ik een
vraag al sinds ik jong ben
om de oren: ‘geloof jij?’. Op de ba-
sisschool probeerde ik die vraag te
omzeilen, bang als ik was voor hoe
niet-gelovige kinderen hierop zou-
den reageren. Ik herinner me dat
de angst om in een hokje geplaatst
te worden ooit zo hoog opliep dat
ik op de vraag of wij thuis bidden
antwoordde: ‘Dat weet ik niet.
Het beeld dat men van een
dominee heeft, is dan ook vrij
dogmatisch: streng, nors en met
achterhaalde denkbeelden. ‘Mijn
ouders zeggen dat het allemaal
onzin is’, werd mij medegedeeld.
Daar moest ik dan iets zinvols op
terugzeggen.

Misschien is het niet vreemd, want
de Remonstrantse kerk waar ik
mee ben grootgebracht, komt maar
weinig overeen met stereotiepe
beeld dat mensen van ‘het’ geloof
hebben. Een kerk waar je mag
geloven wat je wilt en waar het
homohuwelijk al in 1986 werd
geintroduceerd, past niet in het
standaardplaatje. Daarom was het
voor mij als 8-jarige ook zo moei-
lijk te begrijpen of uit te leggen.

Gelukkig veranderde de houding
van leeftijdsgenoten door de jaren
heen. Tot aan oprechte interesse
in de studententijd en tegen-
woordig van collega’s. Nederland
mag dan wel ontkerkelijkt zijn,

de zoektocht naar betekenis is er
niet minder om. En daar komt het
gesprek eerder op als je vertelt dat
je vader dominee is.

De gebruiken, het vormen van
een gemeenschap en de oprechte
interesse in de diepere vragen van
het leven: dat zijn dingen die voor
een ieder wat kunnen betekenen.
Ik vind het weleens jammer dat er
niet meer leeftijdsgenoten weten
wat dat is, de Remonstrantse kerk.
Maar goed, misschien komt dat
nog wel, zelfs bij die klasgenoten
van de basisschool die mij ooit
probeerden te dwingen mijn ge-
loofsovertuiging te preciseren. Ik
zal ze met open armen ontvangen,
maar ze gelijk bekennen dat ik
het nog steeds niet zo goed weet:
wat ik nu precies geloof. Wie weet
zullen ze het zelf ook niet meer zo
goed weten. [

Nederland

mag dan wel

ontkerkelijkt zijn

de zoektocht naar
betekenis is er niet

minder om




KORTE BERICHTEN

TWEE oP de kansel

Op zondag 77 mei stond
Keith Stanglin op de kansel,
een wereldberoemd kenner
van de theologie van onze
geestelijke voorvader Jacobus
Arminius (1559?-1609).
Zelden zo'n beknopte en heldere
samenvatting van het gedachtegoed
van deze theoloog gehoord. Geluk-
kig staat de tekst op de website! m

DIERENTOLK
gesprekken

Altijd al willen weten wat

je kat, hond of ander (zoog)

dier van u denkt? Dorine

Cleton, dierentolk, preekte
op 2 oktober 2022 (zie op de website)
over het spreken / het communiceren
met dieren. De preek leidde tot veel
reacties en daarom heb ik nu een
speciale mogelijkheid voor Remon-
stranten.

Alleen in juni kunt u mij een mail
sturen (dorine@pathos.nu) met
een foto van het dier (met naam en
leeftijd). Ik zal dan met uw dier een
gesprek voor u voeren. Kosten zijn
hier niet aan verbonden maar een
donatie aan de Dierenvoedselbank
bij tevredenheid wordt gewaar-
deerd.

Dorine Cleton

TWEEDEHANDS BOEKWINKEL
van de Remonstrantse gemeente Rotterdam

Naast het ruime aanbod van

boeken op de openingsmid-

dagen van Kerk & Museum

heeft de remonstrantse
gemeente van Rotterdam een eigen
boekwinkeltje op Boekwinkeltjes.nl
voor de wat betere boeken: Arminius
boekenmarkt. De boeken zijn ter
beschikking gesteld door leden en
vrienden van onze kerkelijke gemeen-
te, 0.a. wegens verhuizing naar een
kleinere woning. De opbrengst is
voor de kerk.

De site is te bereiken via www.boek-
winkeltjes.nl/w/search/field/name/
search/Arminius%2oboekenmarkt

De boeken kunnen in overleg eventu-
eel voor of na de zondagse kerkdienst
meegenomen worden, zodat verzend-
kosten niet aan de orde zijn. ]



SAMEN koken

Zoals elk jaar organi-
Z seert Platform L&R
weer ‘Koken met
overtuiging’. Je kunt
kennis maken met keukens én
mensen uit alle werelddelen.
Van Halal tot Latin, van hip
Vegan tot Ayurvedisch, van
oer-Hollands tot oosters.
‘Koken met overtuiging’ is veel
meer dan een multiculturele
hapjesmarkt, het gaat ook om
duurzaambheid, er is wereld-
muziek en er zijn lezingen.
Ontdek de gebruiken van de
verschillende culturen of ga in
gesprek erover.
Zaterdag 24 juni, Laurenskerk,
van 12.00 tot 16.00 uur.
De toegang is gratis. [ |
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KLEDINGACTIE
Stichting Maris

Op Zaterdag 6 mei stonden
wij weer klaar om de kleding,
speelgoed en andere goede-
ren van u aan te pakken voor
de Stichting Maris, en niet voor niets:
ondanks de opgebroken straat en de
concurrentie van de kroning van King
Charles III, was de opbrengst toch
weer overweldigend. Hartelijk dank
voor al uw spullen. ]

Joke Schoehuizen en Nanda Muileboom

NOORDERLICHT 1 Harstad (1)

o In het voorjaar maakte ik een
boottocht in Noorwegen. Ik
bezocht daar enkele relatief

moderne kerken met prachti-

ge glas-in-loodramen, met een aantal
waarvan ik u in de komende kerkbla-
den wil laten kennismaken.

De eerste kerk staat in Harstad in
Noord-Noorwegen (Troms) en is in
1958 in gebruik genomen. De kerk-
zaal heeft twee glas-in-loodramen ge-
maakt door de Harstadse kunstenaar
Jardar Lunde (1909-1990). Beide
ramen zijn de moeite van een nadere
blik waard. In dit kerkblad vanwege
de het naderende Pinksterfeest het
raam bij het koor.

In de muur van de kerkzaal, overlo-
pend in het dak, links van het altaar
is het glas-in-loodraam geplaatst dat
de heilige drie-eenheid verbeeldt:
vanuit de kerkzaal gezien, zien we
bovenin de handen van de Vader

en een duif die de Heilige geest
verbeeldt, in het midden de Zoon met
twee kruisen en onder Jezus’ aardse
getrouwen: in het midden moeder
Maria, links Maria Magdalena en
Martha (?) (in Noorse klederdracht,
lijkt het), rechts de discipelen met
Pinksteren bij de uitstorting van

de Heilige Geest met ‘een soort
vlammen die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen
neerzetten’ (Handelingen 2: 3, NBV
2004).

Het materiaal is niet alleen glas in
lood, maar ook geverfd glas dat de
nuances en de kleuren nog beter uit
laat komen. Het raam is circa vijf
meter hoog.

Een volgende keer het andere raam
van deze kerk, boven de ingang van
de kerkzaal. [ ]

Titus van Hille



b kerkDIENSTEN

ROTTERDAM REMONSTRANTSE ARMINIUSKERK

Museumpark 3 « 3015 CB Rotterdam

010 436 0543 « rotterdam.remonstranten.nl
AANVANG 10.30 UUR TENZI) ANDERS VERMELD

Zondag 28 mei, Pinksteren

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

Zondag 4 juni

Voorganger: dr. Tjaard Barnard,

met medewerking van Peter Fransman

Zondag 4 juni, Roze Viering

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Aanvang 15.00 uur

Zondag 11 juni

Voorganger: Alexander Overdiep

Zondag 18 juni

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 18 juni, Vesper

Voorganger: dr. Tjaard Barnard
aanvang 15.30 uur

Zondag 25 juni

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

Zondag 2 juli

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 9 juli Zomerdienst - 1

Remonstrantse kerk

Voorganger: ds. Iris Hasselbach — Jongsma

(doopsgezind)

Zondag 16 juli Zomerdienst - 2

Remonstrantse kerk
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

De teksten van de kerkdiensten van de eigen predikanten vindt u in
de loop van de week op de website. Heeft u geen toegang tot internet?

Dan kunt u de preek op papier aanvragen via het kerkkantoor.

BREDA LUTHERSE KERK
Veemarktstraat 11 (voor) « 3015 CB Breda

Stadserf 3 (achter) « rotterdam.remonstranten.nl/breda
AANVANG 10.30 UUR TENZI) ANDERS VERMELD

Zondag 28 mei Pinksteren

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 25 juni

Voorganger: ds. Els de Bijll Nachenius

ADVERTENTIE

OOSTERBOEKHANDEL
AMESZ

OFLEVERANCIER

U kunt ook telefonisch of per
e-mail bestellen! Eventuele
bezorging in overleg.

OOSTERBOEKHANDEL
J. Amesz
Voorschoterlaan 145
(vlakbij Oostzeedijk)
Telefoon:
010-4123638
e-mail:
info@amesz-boekhandel.nl

ADVERTENTIE

— EEN WAARDEVOL —
AFSCHEID

010 — 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl
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