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kerkblad

Als ik dit schrijf, is het 
Palmzondag. We hebben 
een mooie zondag achter 
de rug. Drie vrienden zijn 

van vriend lid geworden. Veertien 
mensen konden het afgelopen jaar 
als vriend worden ingeschreven in de 
gemeente. Het zijn niet de aantallen 
van lang geleden. Het is allemaal heel 
bescheiden. En hoewel de gemeente 
nu ongeveer 500 mensen telt, moeten 
we er rekening mee houden dat het 
(langzaam) minder wordt. Natuurlijk 
is dat jammer. Maar tegelijkertijd: 
welke maatschappelijke organisatie 
die lifetime commitment veronder-
stelt, doet het goed? De vakbond, de 
omroepvereniging, een politieke par-
tij, zelfs de ANWB, zij hebben moeite 
met mensen vasthouden. We leven in 
een tijd van individualisering. Ergens 
voor gaan en dan lang volhouden, het 
is niet in de mode.
Tegelijkertijd: het gaat helemaal niet 
slecht met onze geloofsgemeenschap. 
Heel vaak zie ik vanaf de kansel 
nieuwe gezichten. En vele nieuwe 
gezichten worden in de loop van de 
tijd bekende gezichten. Ze horen er 
al snel helemaal bij – alsof ze er altijd 
al thuishoorden. Mooier gezegd: het 
lukt ons regelmatig om voor mensen 
een nieuw geestelijk thuis te vormen. 
Mensen voelen zich welkom en gaan 
meedoen aan wat wij willen zijn: een 
geloofsgemeenschap waarin mensen 

inspiratie kunnen zoeken en vinden. 
Dat kan alleen doordat we voor elkaar 
openstaan. Dat doen we eigenlijk 
best goed.
Dat is de verbinding die belangrijk is. 
Even belangrijk is de verkondiging. 
Daarmee bedoel ik niet een vastom-
lijnde boodschap die altijd en eeuwig 
onveranderlijk is. Nee, dat past niet 
bij ons. Maar wel een boodschap 
die al 2000 jaar met ons meegaat. 
Een boodschap die, met alle nieuwe 
accenten die telkens weer gelegd 
worden, ons kracht en inspiratie in 
het leven laat vinden. Zonder die 
boodschap wordt het niets. Zonder 
die verbinding met het voorgeslacht 
dat ons draagt, zal het niet beklijven. 
We hoeven het geloof niet zelf te 
verzinnen. Het is er en we mogen 
er op onze eigen manier instappen. 
Gelukkig maar.

Deze weken staan we stil bij het 
paasverhaal. Een verhaal van ver-
wondering. Van leven, van inspiratie 
die mensen overkomt. Van warmte, 
liefde en licht die ons overdonderen. 
Ook als we er niet op voorbereid zijn. 
Laten we daarom in vrijmoedigheid, 
zonder dat we ons steeds zorgen 
maken, een geloofsgemeenschap zijn 
en blijven, waarin verkondiging en 
verbinding centraal blijven staan. 

Tjaard Barnard

Pieter Feddes van Harlingen,  
De Emmaüsgangers (Rijksmuseum).

Zonder die 

verbinding met het 

voorgeslacht dat 

ons draagt, zal het 

niet beklijven. 

a
VERKONDIGING & verbinding



colofon

Het is de tijd van de kerke-
lijke feesten en activiteiten. 
Van Pasen tot Pinksteren en 
een blad vol met boeiende 

bijeenkomsten. Tegelijkertijd wordt 
er al gekeken naar het nieuwe jaar. 
Wat ging goed en doen we nog een 
keer. Wat kunnen we laten zitten. 
Vindt u daar iets van, laat het weten 
aan de kerkenraad of aan uw predi-
kanten. Tot die tijd: geniet van wat er 
is en blijf de website (en Facebook) 
goed in de gaten houden. Dan ont-
gaat u niets!  

Tjaard Barnard, Kitty Havinga  
en Titus van Hille 
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van de redactie

h
Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  

aanleveren uiterlijk vrijdag 5 mei 2023  

via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om  

aanpassingen door te voeren.

Verschijningsdatum 22-26 mei 2023.

  

Redactie Tjaard Barnard, Kitty Havinga, Titus van Hille

Vormgeving Marjorie Specht, ontwerpkantoor.nl 

Drukwerk Drukkerij G.B. ’t Hooft bv.

Abonnement € 31,- per jaar

Belangstellenden kunnen zich abonneren op Kerkblad 

Remonstranten Rotterdam. Opgave bij het kerkkantoor. 

Kerkkantoor Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam

Email: administratie@remonstrantenrotterdam.nl, 

telefoon: 010 43 60 543

Betalingen en giften Kerkelijke bijdragen kunt u over - 

maken op NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse 

Gemeente Rotterdam, o.v.v. ‘bijdrage + jaartal’.  

Bij bijzondere giften graag het doel vermelden.

Diaconale giften kunt u overmaken op  

NL55 INGB 0000 2251 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse 

Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel.

Adreswijzigingen Wij verzoeken u bij verhuizing een  

adreswijziging naar het kerkkantoor te  zenden.  

Vriendelijk dank voor uw medewerking. 

Ziekenhuisopname Wanneer u bij opname in het  

ziekenhuis bezoek van de predikant wenst, vragen  

wij u de wijk predikant daarvan in kennis te stellen. 

Begrafenis en crematie Wanneer u dat wenst, spreken  

de predikanten bij een uitvaart of leiden zij een afscheid s-  

dienst. Wilt u er aan denken pas de definitieve afspraken 

met de begrafenis ondernemer te maken als u weet of  

uw predikant op dat moment ook kan?

Predikanten

Tjaard Barnard  •  Glasblazerij 42  •   

2993 CM  Barendrecht  •  06 5882 0686 

barnard@remonstrantenrotterdam.nl 

Voor de afspraken van Tjaard Barnard: Nanda Muileboom

nanda.muileboom@gmail.com  •  078 677 37 80

Koen Holtzapffel  •  Willem Nagellaan 23  •   

3054 BV Rotterdam  •  010 418 6913 

holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl

Contactpersonen Breda

Lex van Beek 

vanbeek.alexander@gmail.com  •  06 2727 6636

Jennie van Dorp  •  jennievandorp@hetnet.nl  •  06 2181 3858 

Bestuur

Jethro Zevenbergen, voorzitter

voorzitter@remonstrantenrotterdam.nl

Athal ter Stege, secretaris

secretaris@remonstrantenrotterdam.nl

Johan Kranendonk, penningmeester

penningmeester@remonstantenrotterdam.nl

berichten uit breda

Koen Holtzapffel  
is afwezig van 30 april tot 7 mei. 

Tjaard Barnard  
is afwezig van 29 mei tot 1 juni.

Het kerkkantoor is gesloten van  
26 april tot en met 19 mei. 
In noodgevallen kunt u zich 
wenden tot de predikanten of de 
secretaris van de kerkenraad.

Het was goed om eind februari 
weer eens Avondmaal met 
elkaar te vieren in Breda, na 
lange tijd. Onbekend maakt 

onbemind terwijl het toch een waarde-
volle traditie is die naast herinnering 
ook toekomstverwachting uitdrukt en 
zeker ook verbondenheid. 
Op maandag 8 mei in het Lutherse 
kerkje gaan we in de gesprekskring 
door met een laatste bijeenkomst over 
de gelijkenissen. Welke gelijkenis 
spreekt u aan, en hoe komen gelijke-
nissen en het koninkrijk eigenlijk ter 
sprake in het Liedboek? Welke accen-
ten worden er in de gelijkenis-liederen 
gelegd? Op maandag 12 juni volgt nog 
een laatste bijeenkomst voor de zomer 
met een ander thema en een gezamen-
lijke maaltijd. Om vast in de agenda te 
noteren.  

Koen Holtzapffel 
 
Maandag 8 mei 
Lutherse kerkje 15.00 uur  
Grote Kring met Koen Holtzapffel

Kort na zijn vrouw overleed 
op 13 maart op 95-jarige 
leeftijd Jaap Wijsmuller. 
Jaap was in zijn latere leven 
een trouw bezoeker van de 
Bredase kerkdiensten, met karak-
teristieke pet en stok. Er was enerzijds 
de jurist Wijsmuller werkzaam bij een 
verzekeringsmaatschappij, anderzijds 
de natuurvriend Jaap, met warme 
belangstelling voor alles wat vliegt, 
zwemt en kruipt. Jaap leerde het nage-
slacht heel goed om zich heen te zien. 
Onze gedachten gaan uit naar Jaaps 
(klein)kinderen. 

in memoriam

h

Op 27 februari overleed Jan 
Groenewegen van der Weyden, 
lang, heel trouw lid van de kring 
Krimpen waar hij zeer wordt ge-
mist. Man van weinig woorden en 
van gouden handen. Als hij sprak 
luisterden we heel goed. Jan maak-
te het nodige mee in zijn leven, hij 
nam het leven zoals het kwam. Jan 
ruste in vrede.

Op 25 maart is overleden 
Henk Visser. Hij was  
vriend van onze ge-
meente en is 92 jaar 
geworden. Henk was 
de weduwnaar van Margreet 
Visser-van Dijk, die jarenlang 
wijksecretaris was in Hillegersberg 
en Schiebroek. Met het overlijden 
van zijn Margreet – die Henk nog 
dagelijks miste – besloot hij vriend 
bij de Remonstranten te worden. 
Niet omdat hij nu veel van de 
geloofsinhoud kon onderschrijven, 
dat niet, maar wel om haar gedach-
tenis en haar betrokkenheid bij 
haar geloofsgemeenschap te eren. 

afwezigheid



nieuwe vrienden

-  De heer M.H. Damen, Zevenhuizen, 
voorheen lid van de Remonstrantse 
Gemeente Gouda

-  De heer R. van Matsbergen,  
Rotterdam, nieuwe vriend

Van vriend lid geworden:
-  De heer P. Fransman, Sittard
-  Mevrouw C.J.F. Havinga, Rotterdam
-  Mevrouw N.M. van Vuuren,  

Capelle a/d IJssel
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Onderstaande activiteiten vinden plaats in de kerk, tenzij  anders vermeld.

van de kerkenraad

Zaterdag 22 april 
Landelijke beraadsdag
Op zaterdag 22 april vindt er in de 
Remonstrantse Kerk in Amsterdam een 
landelijke beraadsdag van de Remon-
strantse Broederschap plaats. Meer info: 
www.remonstranten.nl.

Zaterdag 22 april
Kerkzaal 
Muzieklezing en
concert met Jos 
van  der Kooy
Aanvang 14.15 uur.
Wat componeerden 
Mendelssohn,  
Schumann en Brahms voor orgel?  
Na afloop is er een hapje en een drankje.

Dinsdag 9 mei
Kerkenraadskamer 
Oecumenische Leerkring
Tjaard Barnard en Katinka Broos
Aanvang 10.00 uur.
Uit het boekje van Toon Tellegen  
lezen we de pagina’s 115-135.

Vrijdag 12 mei 
Kerkenraadskamer
Tussen koffie en lunch
Inloop 10.15 uur, einde 12.00 uur. 
Tjaard Barnard en 
Jaap van Meerkerk 
heten u welkom 
in onze kerken-
raadskamer bij 
een kopje koffie of 
thee met taart. In 
die kamer hangt 
het portret van Joannes Tideman (1807-
1891). Tjaard zal ons meer vertellen over 
deze vrome remonstrantse dominee. 
Bent u slecht ter been, dan kan vervoer 
geregeld worden. Dan graag doorgeven 
aan diaconie@remonstrantenrotter
dam.nl of 06 5519 7729. 

Zaterdag 13 mei 
Bovenzaal
Aanvang 10.00 uur.
Bezinningsdag 3 ‘Het Goddelijke in, 
tussen en rondom ons.’
Met Sylvia Saakes en Koen Holtzapffel, 
voor nadere informatie zie de website.

Zondag 14 mei 
Kerk en Museum 
12.30 uur kerk open 
15.00 uur orgelconcert  
met Jos van der Kooy
15.30 uur vesper met Tjaard Barnard 
In de tussentijd is de kerk te bezichti-
gen en is er in de Kerkenraadskamer 
een tearoom ingericht met de beste 
appeltaarten van Rotterdam.

Dinsdag 16 mei 
Kerkenraads kamer
Filmcafé ‘The Prince of Egypt’ (1998) 
Animatiefilm, speelduur 99 minuten. 
Oorsprong: 
Verenigde 
Staten. 
Geregisseerd 
door Brenda 
Chapman, 
Steve Hickner 
en Simon 
Wells. 
Oorspronkelijk 
gepland op 26 
maart en toen 
niet doorge-
gaan, zie vori-
ge kerkblad)
Aanvang 19.00 uur.
De avond wordt begeleid door Amber 
de Rooij (psycholoog), Koen Holtzapffel 
en Jethro Zevenbergen.
Omdat er filmrechten betaald moeten 
worden, vragen wij om een vrijwillige 
bijdrage. Een bedrag van € 5 per per-
soon zou al veel helpen. Er staat voor 
dit doel een collectebus.

Zondag 28 mei 
Kerkzaal 
Aanvang 14.15 uur.
Muzieklezing en concert  
met Jos van der Kooy.
Hoe ontwikkelde Bach zijn unieke 
stijl? Bachs jeugdwerken en werken 
die hij op latere leeftijd schreef passe-
ren de revue. Jos van der Kooy is uw 
orgelspelende en verhalenvertellende 
gids op deze ont-
dekkingstocht.  
Toegang vrij, na 
afloop is er gele-
genheid voor een 
drankje.

Coza (Commissie tot de Zaken)
Het landelijke dagelijks bestuur van de 
Remonstrantse Broederschap (Coza) 
overweegt een andere bestuurlijke 
structuur. De Coza bemerkt knelpun-
ten in het functioneren van de Lande-
lijke Broederschap en zij stelt voor om 
de kerkorde uit 2014 te wijzigen door 
de federatieve bestuursstructuur aan te 
passen. Vrijwel alle bevoegdheden van 
de Algemene Vergadering worden, in 
dit voorstel, overgeheveld naar de Coza. 
De kerkenraad kijkt hier kritisch naar. 
Als u meer wilt weten of wilt meeden-
ken, meldt u zich dan bij de secretaris 
van de kerkenraad secretaris@remon
strantenrotterdam.nl.

Jaarverslag 2022  
Remonstrantse Gemeente Rotterdam
In de kerkenraadsvergadering van 
maart jl. is het jaarverslag 2022 van de 
Remonstrantse Gemeente Rotterdam 
goedgekeurd. Als bezuiniging is beslo-
ten om, in tegenstelling tot voorgaande 
jaren, het jaarverslag niet meer profes-
sioneel op te laten maken en niet meer 
mee te sturen met het Kerkblad. U kunt 
het jaarverslag lezen op de website of 
opvragen bij het kerkkantoor.

2022

Portret Mendelssohn op orgel

Portret Bach op orgel

in de kerk
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Zondag 23 april 
Thema: ‘Coornhert en de volmaakte 
mens.’ Voorganger: dr. Koen  
Holtzapffel. 
Tussen Pasen en Pinksteren legt 
Jezus nog één keer uit wat hij van 
ons verwacht. Dat is veel. Iemand 
die het daar helemaal mee eens 
was, is Dirck Volkertsz.Coornhert 
(1522-1590). Denker en doener, 
tussen Erasmus en Arminius in. 
Eens werden de remonstranten 
‘coornhertisten’ genoemd. Op de 
‘Arminiaensche Dreck-wagen’ reed 
ook Coornhert mee! 

Zondag 7 mei 
Twee op de kansel
Voorgangers: dr. Tjaard Barnard en 
Keith Stanglin.
Op 7 mei spreekt Keith Stanglin over 
de actuele betekenis van Arminius. 
Stanglin is wereldbefaamd kenner 
van het werk van onze geestelijke 
vader Jacobus Arminius (1560?-
1609). Hij is associate professor of 
historical theology aan de Austin 

(Texas) School of Theology. Zijn 
toespraak zal in het Engels zijn, maar 
gepoogd wordt een Nederlandse 
vertaling te leveren. De dienst wordt 
verder geleid door Tjaard Barnard.

Zondag 14 mei 
Chansons en Diaconale actie.
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel. 
Op deze zondag worden de resulta-
ten van de jaarlijkse Diaconale Actie 
bekend gemaakt en overhandigd 
aan betrokken vertegenwoordigers. 
Daarnaast brengen Elisabeth (zang) 
en Edwin Paarlberg (vleugel) enige 
Franse chansons ten gehore in het 
kader van het jaarthema ‘Vele talen, 
in alles de liefde’. Daaronder is in ie-
der geval een chanson d’amour en La 
Montagne van Jean Ferrat: ‘En toch, 
wat is de berg mooi’. 

Zondag 28 mei
Pinksteren
Thema: Vele talen, in alles de liefde. 
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel. 
Zo ergens dan is ons jaarthema van 
toepassing op Pinksteren: vele talen, 
in alles de liefde. Pinksteren is: je 
de tijd gunnen voor het wonder van 
groei en bloei, je bewust zijn dat de 
geest in alles diep verscholen is én 

dat ware geestdrift niet van opgeven 
weet! Kinderen zijn van harte wel-
kom, er is voor hen een Crea-tafel.

Zondag 4 juni
Thema: Blijde intocht van enkele 
predikanten. Voorganger: dr. Tjaard 
Barnard, met medewerking van  
Peter Fransman. 
Onze gemeente heeft een unieke 
collectie schilderijen. De afgelopen 
jaren kon een aantal schilderijen 
toegevoegd worden: van Oldeman, 

Buisman en De Génestet (uit de 
Delftse collectie), Brester en zijn 
vrouw (betaald met goede giften uit 
de gemeente), Slotemaker (van zijn 
achterkleinzoon) en Annegien de 
Jonge (uit haar nalatenschap). In een 
dienst willen we luisteren naar wat 
deze predikanten ons nog te zeggen 
hebben. Aan de dienst wordt meege-
werkt door Peter Fransman, voorzit-
ter van de Uytenbogaert Stichting, 
die voor ons de schilderijen collectie 
beheert.

Zondag 4 juni
Roze Viering
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 
Aanvang 15.00 uur. Nadere infor-
matie in het volgende kerkblad.

kerkdiensten

‘Arminiaensche Dreck-wagen’ H is Coornhert, A is Wt Den Bogaert, B is Arminius.

Pasen 2023
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Na lange tijd in Genève ge-
woond te hebben, waar wij 
naar de lokale kerk gingen 
(Eglise Réformée), kregen 

mijn man en ik een mooie dochter 
hier in Rotterdam. Toen ik mijn 
zwangerschap constateerde, was ik 
daar heel blij mee want ik was de 
midden dertig al gepasseerd.
Geboren en opgegroeid in een 
gezin met twee ouders met psychi-
sche problemen (vader predikant) 
wilde ik in eerste instantie geen 
kinderen. Nadat ik voor een derde 
keer in therapie was geweest (ten 
tijde dat wij hier nog niet woon-
den) om te rouwen over wat er niet 
goed was gelopen in mijn jeugd, 
bleek ‘mijn rugzak met emotionele 
ballast’ vrijwel geleegd. Hierdoor 
kwam er voor het eerst in mijn 
leven ruimte om na te denken over 
het krijgen van een kind. Groot 
was de vreugde dan ook toen wij 
in april 1997 een gezonde dochter 
kregen. Zij is gedoopt in de Berg-
kapel die wij als Vrijzinnig Her-
vormde Gemeente kort daarvoor 
hadden ontdekt.
Daar kwam ik, onder andere bij 
de Kring Moderne theologie, do-
minee Eric Cossee tegen en dus in 
aanraking met het remonstrantse 
gedachtegoed.

In de rubriek: ‘Mijn bezieling’ laten we gemeenteleden aan het woord. 

Dit keer is dat Anjo Ruygrok. In de fototentoonstelling KIND VAN op 

het Kruisplein in Rotterdam waren haar foto en verhaal te zien, met dat 

van achttien anderen.

ANJO Ruygrok

De kerkdienst op 

zondagmorgen 

ervaar ik als een 

soort bijtanken 

om weer door 

te kunnen 

Nadat ik de cursus ‘Dwars Ge-
loven’ had gevolgd in 2016, zijn 
mijn man en ik vriend geworden 
van de Remonstrantse Broeder-
schap. Nu kan ik mijn geloof, wat 
er gelukkig nog steeds is, beleven 
op de manier die bij mij past, los 
van dogma’s en inclusief het idee 
van reïncarnatie. De kerkdienst op 
zondagmorgen ervaar ik als een 
soort bijtanken om weer door te 
kunnen.

De verwondering over het verloop 
van mijn leven, waarin veel 
mensen mij helpen en geholpen 
hebben om mijn jeugdverhaal 
te verwerken, ervaar ik vaak in 
momenten van blijdschap, bij-
voorbeeld wanneer ik op de fiets 
zit of een stuk buiten loop. ‘God 
dank u dat ik er (nog) ben’, zeg ik 
nogal eens op zo’n moment.
Ik heb een fijne relatie met mijn 
dochter en ik vind zingeving in 
het geven van voorlichting hoe 
uit de schaduw te komen van een 
moeilijke jeugd. Over dit laatste 
ben ik ook een boek aan het 
schrijven.
Er voor anderen zijn en positief 
doorgeven zijn mijn drijfsferen in 
het leven.  

mijn bezieling

n
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korte berichten

Op 30 april 2023 vindt 
’s avonds om 19.00 uur de 
jaarlijkse Holocaust-herden-
king van Rotterdam plaats 

in de Laurenskerk. In de herdenking 
wordt de moord op joodse burgers tij-
dens de nazi-tijd herdacht. Ook wordt 
stilgestaan bij slachtoffers die nog 
steeds tijdens conflicten wereldwijd 
worden gemaakt.
Deze herdenking is voorbereid door 
leden van kerken (waaronder de onze), 
parochies en de joodse gemeenschap 
in Rotterdam samen met de gemeente 
Rotterdam. In deze dienst zal Job Cohen 
een toespraak houden. In 2017 onder-
zocht hij de geschiedenis van zijn 
Joodse familie in de serie Verborgen 
Verleden.

Namen noemen van 7.000 vermoorde 
joodse Rotterdammers:
Vanaf ’s morgens 4.00 uur tot 19.00 
uur zullen op het Stadspodium tegen-
over de Laurenskerk de namen worden 
genoemd van de 7.000 vermoorde 
 Rotterdamse Joodse burgers die 
 bekend zijn.  

o

i
In 1621 kregen Remonstran-
ten uit de Lage Landen, die 
vervolgd werden na de Syno-
de van Dordrecht, van hertog 

Friedrich III van Schleswig-Holstein 
de gelegenheid een vrijplaats te 
bouwen in zijn gebied. Zo ontstond 
Friedrichstadt, een klein stadje van 

Vlak voor de uitbraak van 
corona ging een groep van 
vijfendertig mensen uit 
onze gemeente naar Israël. 

Het werd een onvergetelijke reis. 
Regelmatig kwam de vraag bij de 
dominees: gaan jullie nog een keer? 
Tjaard en Koen willen wel, dus graag 
peilen we de belangstelling. Wie zou 
in de eerste week van maart 2025 
mee willen naar Israël? 

Meld u aan, als u belangstelling 
hebt. Het verplicht u tot niets, 
maar dan we weten we of de moeite 
moeten doen om een en ander 
te organiseren. Natuurlijk zijn 
niet-gemeenteleden ook van harte 
welkom.

Aanmelding graag bij Koen  
Holtzapffel: holtzapffel@ 
remonstrantenrotterdam.nl 

REIS NAAR Friedrichstadt

REIS NAAR Israël

v

vijfduizend inwoners in compleet 
Nederlandse stijl, in Noord-Duitsland, 
tegen de grens met Denemarken aan. 
Het werd een plek van godsdienst-
vrijheid. Nog steeds bestaat daar een 
kleine remonstrantse gemeente waar 
het Onze Vader in het Nederlands 
wordt gebeden.

SHOA  
gedachtenisdienst

Naar Israël en / of Friedrichstadt Voor diegenen die het leuk vinden om mee 
te gaan maar nog niet de gelegenheid gevonden hebben om zich op te geven. Zondag 30 april

In juni 2024 willen we als gemeente 
een reisje daarheen maken. Wie nu 
alvast denkt mee te willen, kan zich 
nu al aanmelden. Dat verplicht tot 
niets, maar geeft ons wel enig inzicht 
over de belangstelling.

Aanmelding graag bij het kerk kantoor: 
administratie@remonstranten
rotterdam.nl of 010 43 60 543. 



7

k

k

van de kerkenraad

KLEDINGACTIE Stichting Maris

LEZING De docta ignorantia (over de wetende onwetendheid)

Kerkgebouw Carnissehaven, 
hoek Noordersingel/Avenue 
Carnisse, Barendrecht. 

Bijeenkomst 20.15 tot 22.00 uur.
Sinds jaar en dag komt de Kring 
 Barendrecht samen in het kerkge-
bouw van de Protestantse Gemeente 
in Carnisselande. Het predikants-
werk voor de PKN in die wijk wordt 
tijdelijk waargenomen door dr. Gert  

den Hartogh. Naast pre-
dikant is hij jarenlang 
docent klassieke talen 
geweest. Den Hartogh 
rondt op dit moment de 
Nederlandse vertaling 
van een theologisch werk 
af welke eind dit jaar bij Uit-
geverij Damon zal verschijnen: 
De docta ignorantia, van Nicolaus 
Cusanus. Cusanus was misschien 

wel de geleerdste man van 
de 15e eeuw. Den Hartogh 

is bereid gevonden 
om voor onze kring 
– en voor iedereen die 
nieuwsgierig is – een 

verhaal voor dummies te 
houden over deze belang-

rijke geleerde. Iedereen is wel-
kom: Nadere informatie bij Tjaard 
Barnard.   

Kerkplein, Inzameltijd 
tussen 10.00 en 12.00 uur. 
De Stichting Maris zet zich al 
jaren in om mensen in Hon-

garije, die het erg nodig hebben, een 
onvergetelijke vakantie te bezorgen 
op de Datsja van de stichting, een 
boerderij met recreatiemogelijk-
heden. Deze locatie is ook geschikt 
voor mensen met een handicap. Voor 
de doelgroep is dit jaarlijkse uitje 
vaak hun enige vakantie. De mensen 
krijgen ook ‘nieuwe’ kleding. Heeft u 
goede bruikbare kleding, linnengoed, 
dekens, babyspullen, oude rollators, 

tuinmeubelen, keukenspullen etc. 
voor deze mensen over? Goederen 
die over blijven, gaan naar instellin-
gen zoals kinder- en verzorgings-
huizen. Het vervoer van alle spullen 
geschiedt rechtstreeks vanuit Schie-
dam naar Hongarije. Voor dit goede 
doel staan Joke Schoehuizen en 
Nanda Muileboom voor u klaar om 
de kleding, speelgoed en andere goe
deren zoals rollators in te zamelen. 
Wij vragen u vriendelijk de goederen 
schoon en stevig verpakt aan te 
leveren. Hartelijk dank voor uw 
medewerking.  

Zaterdag 6 mei 

Donderdag 1 juni

Portret van Cusanus, detail uit 
het Triptychon in de Stiftskapelle 
te Bernkastel-Kues.
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breda lutherse kerk 
Veemarktstraat 11 (voor)   •   3015 CB Breda

Stadserf 3 (achter)   •   rotterdam.remonstranten.nl/breda 
aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld

rotterdam remonstrantse arminiuskerk 
Museumpark 3   •  3015 CB Rotterdam  

010 43 60 543   •  rotterdam.remonstranten.nl
aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld

Zondag 23 april 

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 

Zondag 30 april 

Voorganger: ds. Jan Douwes 

Zondag 7 mei, Twee op de kansel

Voorgangers: dr. Tjaard Barnard  
met medewerking van Keith Stanglin

Zondag 14 mei, Chansons en Diaconale actie

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 

Zondag 14 mei, Vesper 

Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
aanvang 15.30 uur

Zondag 21 mei

Voorganger: ds. Els de Bijll Nachenius 

Zondag 28 mei, Pinksteren

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 

Zondag 4 juni

Voorganger: dr. Tjaard Barnard,  
met medewerking van Peter Fransman

 
 
 
 
 
 

Zondag 4 juni, Roze Viering

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 
Aanvang 15.00 uur

Zondag 28 mei Pinksteren

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

kerkdiensten

De teksten van de kerkdiensten van de eigen predikanten vindt u in 
de loop van de week op de website. Heeft u geen toegang tot internet? 
Dan kunt u de preek op papier aanvragen via het kerkkantoor. 

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

U kunt ook telefonisch of per 
e-mail bestellen! Eventuele  

bezorging in overleg.

OOSTERBOEKHANDEL
J. Amesz

Voorschoterlaan 145 
(vlakbij Oostzeedijk)

Telefoon: 
010-4123638

e-mail: 
info@amesz-boekhandel.nl


